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Interview met Anton Bresser 
aftredend bestuurslid van MUFUCO 

Aanleiding	is	het	opgaan	van	de	Mufuco	in	Podium	
Engelmundus.

Anton wat betekent de naam mufuco eigenlijk en 
waarom werd ze opgericht?
Multi-Functionele-Commissie.	toen	in	2002	de	
restauratie	van	de	kerk	was	voltooid,	werd	er	een	
Inrichtingscommissie	opgericht	INRICO.	De	kapel	
moest	worden	ingericht,	nieuwe	stoelen	moesten	
worden	uitgezocht,	het	pad	naast	de	“tram”	moest	
worden	verbreed.	Veel	later	kwam	daar	nog	een	
nieuwe	keuken	en	toiletten	bij.	En	we	hadden	nog	
iets	op	ons	lijstje:	openslaande	deuren	in	de	Goede	
Herderzaal.	Maar	dat	is	tot	op	heden	nog	niet	
gerealiseerd.
toen	de	inrichting	klaar	was,	zeiden	we	tegen	
elkaar:	‘nu	is	de	kerk	voor	veel	geld	opgeknapt,	en	is	
het	eigenlijk	zonde	om	de	kerk	maar	één	uur	in	de	
week	te	openen”.

En dat was de aanleiding voor de oprichting? 
Inderdaad.	toen	is	de	Mufuco	opgericht	en	zij	
kreeg	van	de	kerkenraad	de	opdracht	om	een	derde	

geldstroom	te	genereren	en	de	kerk	en	de	ruimtes	
te	verhuren	aan	gemeenteleden	en	mensen	van	
buitenaf.	
Er	was	toen	ook	al	een	begrotingstekort	en	het	geld	
kon	goed	worden	gebruikt	voor	o.a.	het	onderhoud.
Mufuco	liep	eerst	heel	goed,	maar	dat	zakte	
later	wat	in.	toen	hebben	we	“Engelmundus	en	
Meer”	opgericht	en	we	zijn	toen	zelf	evenementen	
gaan	organiseren.	Dat	zijn	o.a.	de	concerten	die	
op	de	zondagmiddag	worden	georganiseerd.	
“Engelmundus	en	Meer”	is	dus	ontstaan	uit	de	
Mufuco.

Waar bestond de organisatie uit?
Uit	een	bestuur	en	een	grote	groep	van	wel	25	
vrijwilligers.	De	vrijwilligers	worden	ingezet	voor	het	
verzorgen	van	koffie	en	thee,	maar	ook	de	catering,	
het	van	kaartjes	voor	concerten,	het	ontvangen	van	
de	artiesten.	Mensen	die	de	ruimtes	huren	kunnen	
zelf	zorgen	voor	de	catering,	maar	ook	alles	door	
ons	laten	verzorgen.	

Wie hield zich bezig met de evenementen?
Binnen	onze	club	hadden	we	wel	ideëen.	Je	had	
zelf	wel	eens	een	voorstelling	gezien	of	een	concert	
bijgewoond.	Daar	gingen	we	dan	achteraan.	Maar	
vooral	Marco	(Bresser)	vindt	dat	heel	leuk	om	te	
doen.	Hij	heeft	een	behoorlijk	netwerk	en	gaat	op	
zoek	naar	voorstellingen	om	een	mooi	afwisselend	
programma	voor	het	hele	seizoen	samen	te	stellen.	
Marco	blijft	dat	ook	doen	maar	dan	onder	“Podium	
Engelmundus”.

timmerde de mufuco aan de weg?
Jawel,	we	probeerden	zoveel	mogelijk	aan	PR	te	
doen	door	middel	van	het	maken	van	flyers,	het	
ophangen	van	posters,	stukjes	in	de	krant	en	de	
Jutter,	de	website	en	kerkblad,	radio	en	televisie	en	
mond	tot	mondreclame.	Eigenlijk	zijn	de	meeste	
mensen	die	naar	de	evenementen	komen	geen	
kerkgangers.	Daar	deden	we	het	ook	voor.	Om	de	
drempel	naar	de	kerk	wat	lager	te	maken.
Zodat	de	mensen	konden	zien	dat	er	ook	andere	
dingen	mogelijk	waren	in	de	kerk.	En	misschien	
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KERKDIENSTEN

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
	 Kerkplein	1	 Snelliusstraat	40	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
5	mei	 10.00	uur	 10.00	uur
	 Ds.	Otto	Sondorp	(Aerdenhout)	 Ds.	H.	Koolhaas	(Aalsmeer)

9	mei		 10.00 Hemelvaartsdag  HA	 10.00 Hemelvaartsdag HA
 Oec. Dienst  in de Oud Katholieke  Oec. Dienst in de Oud Katholieke 
 Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade
	 Pastoor	Harald	Münch	en	Ds.	Kees	Lous	 Pastoor	Harald	Münch	en	Ds.	Kees	Lous

12	mei	 10.00	uur	 10.00	uur
	 SOED	Dienst	in	de	Ichthuskerk,	25-jarig	jubileum	 SOED	Dienst,	25-jarig	jubileum	
	 van	Ds.	Kees	Lous	 van	Ds.	Kees	Lous
	 Ds.	Kees	Lous	en	Ds.	Regina	Davelaar	 Ds.	Kees	Lous	en	Ds.	Regina	Davelaar
	 Onze	kerk	is	gesloten

19	mei		 10.00	uur Pinksteren 10.00	uur	Pinksteren
	 Ds.	Regina	Davelaar	 Ds.	v.d.	Meent	(Utrecht)

26	mei		 10.00	uur	 10.00	uur
	 Pastor	Joost	van	den	Bogert	(Haarlem)	 Ds.	Kees	Lous

2	juni	 10.00	uur	 10.00	uur
	 Ds.	Hans	Hoekstra	 Ds.	Kees	Lous

2	juni		 15.00	uur
	 Aangepaste	Gezinsdienst
	 Pastor	Greet	Bijl	en	Ds.Kees	Lous

9	juni	 10.00	uur	 10.00	uur
	 Ds.	W.	van	der	Meiden	(Utrecht)	 Ds.	v.d.	Meent	(Utrecht)

werden	ze	wel	op	een	idee	
gebracht	om	de	zaal	te	
huren	voor	een	feestje.	
We	hadden	van	de	
kerkenraad	toestemming	
om	de	kerk	te	verhuren	
voor	zaken	die	pasten	in	
de	ruimte.	Daarin	hebben	
we	ons	weleens	in	vergist.	
Maar	daar	leer	je	van.

Al	met	al	heb	ik	zo’n	20	
jaar	in	de	Mufuco	gezeten.	
Ik	heb	het	een	leuke	tijd	
gevonden.	Het	waren	
leuke	mensen	die	in	die	club	zaten.	We	hebben	veel	

georganiseerd.	En	er	komt	veel	bij	kijken.	Je	moet	
inkopen,	je	hebt	contact	met	b.v.	de	musici	of	degene	
die	optreedt.	Na	de	kerkdienst	moet	je	de	boel	gaan	
ombouwen	en	de	bar	opzetten.	Geluidsinstallatie	
hebben	we	zelf,	maar	mensen	kwamen	vaak	met	hun	
eigen	installatie.	De	Mufuco	was	een	club	mensen	die	
enthousiast	aan	de	gang	gingen.	Nu	onder	de	nieuwe	
stichting,	zit	er	een	goede	structuur	in	en	dat	is	ook	
nodig.	
Maar	voor	mij	is	het	nu	over.	Op	een	gegeven	moment	
maakte	ik	mijn	eigen	agenda	om	de	agenda	van	de	
kerk	heen	en	dat	is	niet	goed.	Dat	moet	nu	andersom.	
Ik	blijf	trouwens	wel	als	vrijwilliger.	En	natuurlijk	als	
koster.	Dat	vind	ik	heel	leuk	werk.	Dat	wil	ik	blijven	
doen	zolang	ik	kan.

JOKE	StAM
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BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

ZOnDAg 5 mEi: DiEnst Om 10.00 uur
Voorganger:	Ds.	O.	Sondorp	(Aerdenhout)
Ontvangstdienst:	fam.	Mak
Geen	Kinderkerk	i.v.m.	meivakantie
Organist:	Syb	Brink
Koster/geluidsregistratie:	Peter	de	Bruyn
Beeldregistratie:	Arend	Selier
De	collecten	zijn	voor	Noodhulp	Oekraïne	en	het	
Onderhoudsfonds

DOnDErDAg 9 mEi: 
HEmElvAArtsDAg DiEnst vAn scHrift En tAfEl 
Om 10.00 uur
in de Oud Katholieke Engelmunduskerk, Wilhelminakade
Voorgangers:	Pastoor	Harald	Münch	en	Ds.	Kees	Lous
Na	afloop	van	de	dienst	is	er	koffiedrinken
Onze	kerk	is	gesloten

ZOnDAg 12 mEi: sOED DiEnst in DE icHtHusKErK 
Om 10.00 uur
Jubileumdienst n.a.v. het 25-jarig jubileum van Ds. Kees 
lous
als	predikant	in	onze	kerken.
Voorgangers:	Ds.	Regina	Davelaar	en	Ds,	Kees	Lous
Kinderkerk:	Elisabeth	van	den	Bos
Na	afloop	is	er	een	gezellig	samenzijn	in	de	Ichthusburcht
Onze	kerk	is	gesloten

ZOnDAg 19 mEi:  PinKstErEn DiEnst Om 10.00 uur
Voorganger:	Ds.	Regina	Davelaar	
Ontvangstdienst:	fam.	Vermeulen
Koffiedienst:	fam.	Hoekstra
Kinderkerk:	Deleilah	Zamani
Organist:	Syb	Brink
Koster/geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Marco	Bresser
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	het	
Onderhoudsfonds
Na	afloop	van	de	dienst	is	er	koffiedrinken

ZOnDAg 26 mEi: DiEnst 
Om 10.00 uur
Voorganger:	Pastor	Joost	
van	den	Bogert	(Stem	in	de	
Stad	Haarlem)
Ontvangstdienst:	fam.	Hinloopen
Kinderkerk:	Yvonne	Bax
Organist:	Piet	Dalebout
Koster/geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Jorgen	Rasmussens
De	collecten	zijn	voor	Stem	in	de	Stad	Haarlem	en	het	
Onderhoudsfonds

ZOnDAg 2 Juni: DiEnst Om 10.00 uur
Voorganger:	Ds.	Hans	Hoekstra
Ontvangstdienst:	Heleen	Hoefakker	en	Angela	Ouwehand
Koffiedienst:	fam.	Hoefakker
Kinderkerk:	Henny	de	Wit
Organist:	Syb	Brink
Koster/geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Nils	Rasmussens
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	het	
Onderhoudsfonds
Na	afloop	van	de	dienst	is	er	koffiedrinken

ZOnDAg 2 Juni: AAngEPAstE gEZinsDiEnst
Om 15.00 uur
Voorgangers:	Pastor	Greet	Bijl	en	Ds.	Kees	Lous
De	dienst	staat	in	het	teken	van	het	jaarthema:
	“Ga	je	ook	mee?”

ZOnDAg 9 Juni: DiEnst Om 10.00 uur
Voorganger:	Ds.	W.	van	der	Meiden	(Utrecht)
Ontvangstdienst:	Aad	de	Koning	en	Henny	Stolk
Kinderkerk:	Deleilah	Zamani
Organist:	Piet	Dalebout
Koster/geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Arend	Selier
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	het	Onderhoudsfonds

VaN DE REDaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer	 Periode	 Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang	 	 inleverdatum kopij	 vanaf…

	 32	-	01	 	 09/06/'24	-	13/07/'24	 	 27	mei	2024	 	 	 6	juni	2024

	 32	-	02	 	 14/07/'24	-	07/09/'24	 	 1	juli	2024	 	 	 11	juli	2024

	 32	-	03	 	 08/09/'24	-	12/10/'24	 	 26	augustus	2024	 	 5	september	2024

Kopij	s.v.p.	inleveren	via:	kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel	geschreven	kopij	kan	nog	altijd	bezorgd	worden	bij	één	van	de	redactieleden.De	redactie	behoudt	zich	het	recht	
voor	om	ingezonden	kopij	te	corrigeren,	in	te	korten	of	(na	overleg	met	de	voorzitter	van	de	kerkenraad)	te	weigeren.
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Wat Is er te doen
nIeuWs uIt de kInderkerk 

We	kijken	graag	vooruit	op	wat	komen	gaat	en	houden	u	
en	jullie	daar	dan	van	op	de	hoogte,	maar	eerst	wil	ik	het	
nog	even	over	Pasen	hebben.	Wat	een	gezellige	dienst	
was	dat!	In	mijn	vorige	stukje	sprak	ik	de	hoop	uit	dat	het	

mooi	weer	
zou	worden	
en	dat	bleef	
tot	het	laatste	
spannend.	
Maar	
uiteindelijk	
konden	we	
toch	de	eieren	
in	de	tuin	
verstoppen!	Ik	
kreeg	daarbij	
hulp	van	Stijn;	
hij	verstopte	
sommige	eitjes	

wel	zo	goed	dat	ik	het	idee	heb,	dat	we	ze	niet	allemaal	
meer	hebben	gevonden.	Maar	het	leuke	is,	dat	we	altijd	
gezamenlijk	zoeken	en	de	grotere	kinderen	de	kleinere	
helpen	(“oh,	wat	ligt	hier?”)	
Het	naar	buiten	kunnen	en	het	saamhorigheidsgevoel	vind	
ik	altijd	zo	leuk	van	de	Paasdienst.	
We	kregen	ook	wat	hulp	van	slakjes	en	vogels	die	al	
diverse	eieren	hadden	gevonden,	al	was	dat	niet	direct	de	
bedoeling.
Net	toen	we	weer	naar	binnen	gingen	met	een	mand	vol	
eieren,	mochten	we	ook	weer	de	kerk	in.	Daar	kregen	de	
aanwezige	tieners	en	volwassenen	allemaal	een	vrolijk	
bedrukt	paasbekertje.	Veel	mensen	waren	wat	verbaasd,	
maar	na	de	dienst	werd	al	snel	duidelijk	wat	de	bedoeling	
was.	Vóór	de	dienst	hadden	we	namelijk	al	-	onder	
toeziend	oog	van	het	inzingende	en	soms	wat	door	onze	

EIgEN KERKNIEuwS

activiteit	afgeleid		koor	-	heel	
veel	kleine	chocolade	paaseitjes	
verstopt	in	de	kerk.	
Zelf	kreeg	ik	niet	veel	mee	van	het	eieren	zoeken	in	de	
kerkzaal,	maar	de	mensen	die	daarna	voor	de	koffie	naar	
de	Goede	Herderzaal	kwamen,	hadden	allemaal	een	grote	
lach	op	het	gezicht	en	daar	werd	ik	dan	weer	erg	vrolijk	
van!
We	proberen	‘de	grote	mensen’	wat	meer	te	betrekken	bij	
onze	kinderkerk	en	ik	denk	dat	dat	met	deze	zoektocht	
wel	leuk	gelukt	is.	Laatst	heb	ik	in	de	kerk	een	zogeheten	
spiegelverhaal	van	het	op	die	zondag	te	vertellen	
Bijbelverhaal	voorgelezen	over	Klaas	en	Klazina	die	gingen	
trouwen	en	wel	driemaal	het	ja-
woord	gaven.	De	week	erna	liet	
Elisabeth	zien	wat	de	kinderen	
van	Duplo	hadden	gebouwd	in	de	
kinderkerk:	een	prachtige	kerk,	
compleet	met	preekstoel	(en	
dominee	Regina!)	en	een	haan	
op	de	toren.	Om	binnen	te	komen	
niet	alleen	een	deur,	maar	ook	
een	glijbaan;	daarmee	zou	een	
kerkdienst	wel	vrolijk	beginnen!	
Op	deze	manier	weten	de	mensen	in	de	kerk	wat	beter	
waar	wij	ons	en	de	kinderen	mee	bezig	houden	in	onze	
eigen	dienst.	
Om	nog	even	terug	te	komen	op	wat	ik	in	het	begin	van	
dit	stukje	typte:	dat	vooruit	kijken.	Er	komen	natuurlijk	
wel	weer	activiteiten	aan,	maar	daarover	gaan	we	nog	
vergaderen	en	als	ik	die	vergadering	afwacht,	ben	ik	de	
deadline	van	het	inleveren	alweer	gepasseerd,	dus	over	
het	overvliegen	en	het	uitje	vertel	ik	in	het	volgende	
kerkblad	meer.
tot	die	tijd:	vriendelijke	groetjes	van	ons	allemaal	uit	de	
kinderkerk,

HENNY

diaconie Collectes

Zondag 5 mei – Kerk in actie – noodhulp Oekraïne

steun voor inwoners en ontheemden

Verwoeste	huizen,	een	ontwrichte	infrastructuur	en	
nauwelijks	warmte	en	elektriciteit.	De	grootschalige	
oorlog	in	Oekraïne	gooide	het	leven	en	de	toekomst	van	
veel	inwoners	volledig	overhoop.	Kerk	in	Actie	werkt	
samen	met	kerken	en	hulporganisaties	in	Oekraïne	die	
ontheemden	en	slachtoffers	van	de	oorlog	blijven	helpen.	
Regionale	hulpcentra	geven	kwetsbare	kinderen	-	zoals	in	
de	frontlinie	van	Kharkiv	-	een	veilige	plek,	delen	voedsel	
en	medicijnen	uit	aan	iedereen	die	het	nodig	heeft	en	
bieden	hulp	bij	traumaverwerking.

Via	het	programma	Noodhulp	van	Kerk	in	Actie	steunt	u	
inwoners	en	ontheemden	in	Oekraïne.	

Zondag 26 mei – stichting stem in de stad Haarlem

Dichtbij mensen zijn, vooral bij mensen in nood

Stichting	Stem	in	de	Stad	zet	zich	in	voor	Haarlemmers	
die	het	moeilijk	hebben	en	kijkt	om	naar	kwetsbare	
mensen	die	in	nood	zijn,	naar	mensen	die	niet	altijd	
gehoord	of	gezien	worden.	Stem	in	de	Stad	voert	een	
groot	aantal	programma’s	uit	waarbij	ontmoeten,	helpen,	
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Op	23	april	was	het	dan	zover:	bij	de	notaris	is	de	acte	van	
oprichting	getekend	van	de	stichting	met	de	statutaire	
naam	Engelmundus	Cultuur	&	Kunst.	De	stichting	treedt	
naar	buiten	onder	de	naam	Podium	Engelmundus,	omdat	
ze	mensen	een	podium	wil	bieden.

Met	instemming	van	de	Kerkenraad	van	de	Protestantse	
Gemeente	te	Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost	en het	
Classicaal	College	voor	de	Behandeling	van	Beheerszaken	
(CCBB)	van Noord-Holland	van	de	PKN	tekenden	de	
kerkrentmeesters	de	oprichtingsacte.	

Samengevat	staat	in	de	statuten	dat	het	eerste	doel	
van	de	stichting	het	exploiteren	is	van	het	kerkgebouw	
Kerkplein	1,	1981	HB	Velsen-Zuid,	met	de	daarbij	
behorende	zalen	en	tuin.	Daarbij	kunt	u	denken	aan	het	
verhuren	van	het	kerkgebouw	voor	openbare	en	besloten	
bijeenkomsten,	ten	behoeve	van	activiteiten	op	het	gebied	
van	cultuur,	kunst,	erfgoed,	religie,	educatie	en	zingeving.	
Hiermee	wordt	een	verbinding	gelegd	met	de	kerk	en	de	
samenleving	in	de	regio.
Een	tweede	doel	is	het	kerkgebouw,	zalen	en	tuin	te	
beheren	en	onderhouden	en	het	opbouwen	van	een	
adequate	restauratievoorziening,	waardoor	de	eigenaar	
van	het	Kerkgebouw	(kerkelijke	gemeente)	wordt	
ontzorgd.

Het	bestuur	gaat	van	start	met:

	 Fred Schweitzer, voorzitter
 Jorgen Rasmussens, secretaris en verantwoordelijk  
 voor Programmering & Verhuur
 Jan Frans Manten, penningmeester
 Vacature, verantwoordelijk voor onderhoud gebouwen
 Sophie Boreel, verantwoordelijk voor Communicatie &  
 Marketing

Aan	de	bouw	van	de	website	www.podiumengelmundus.nl	
wordt	gewerkt.

De	volgende	e-mailadressen	zijn	in	gebruik	genomen:
Algemeen:	 	info@podiumengelmundus.nl
Cultureel	Erfgoed:erfgoed@podiumengelmundus.nl
Verhuur:		 	verhuur@podiumengelmundus.nl
Evenementen:	 	evenementen@podiumengelmundus.nl

Graag	gaan	we	als	bestuur	van	de	stichting	aan	de	slag	
om	onze	doelen	te	bereiken.	We	hopen	veel	mensen	
te	mogen	verwelkomen	bij	de	evenementen	en	in	ons	
prachtige	monument.	

activeren	en	inspireren	de	sleutelwoorden	zijn.	Hun	
basis	is	het	christelijk	oecumenische	denken	waarbij	alle	
gelovigen	maar	ook	ongelovigen	zich	thuis	voelen.	Zo	
geven	zij	3	keer	per	week	een	warme	maaltijd	aan	mensen	
die	geen	mogelijkheid	hebben	om	dit	zelf	te	verzorgen.	Zij	
begeleiden	Haarlemmers	die	hulp	vragen	of	in	psychische	
nood	verkeren	en	helpen	asielzoekers	op	hun	tocht	naar	
een	nieuw	bestaan.	Hun	vrijwilligers	staan	dagelijks	klaar	
om	deze	kwetsbare	mensen	te	bemoedigen	en	verder	te	
helpen.
U	kunt	deze	projecten	steunen	via	de	(online)	collecte	of	
uw	gift	overmaken	op	bankrekening	
NL05	INGB	0000	1398	04
	t.n.v.	Prot	Gem.	Velsen-Z/IJmuiden-O,	o.v.v.	het	project. 

Hartelijk	dank	voor	uw	bijdrage.
DE	DIACONIE

open Venster

Donderdag	16	mei	is	onze	laatste	bijeenkomst	van	dit	
seizoen.	
We	hebben	leuke	en	interessante	middagen	met	elkaar	
beleefd.
Het	bestuur	is	bezig	om	voor	het	nieuwe	seizoen	weer	een
mooi	programma	in	elkaar	te	zetten.	

Zoals	gebruikelijk	gaan	we	de	laatste	middag	“kienen”.	
Wij	zorgen	voor	leuke	prijsjes,	maar	u	mag	natuurlijk	ook	
zelf	iets	meenemen.	
We	beginnen	om	14.00	uur	in	de	Ichthusburcht	in	
IJmuiden.
Mocht	u	moeite	hebben	met	vervoer,	dan	kunt	u	bellen	met
Mevr.	Roodzant,	tel:	0654264671.	

Met	een	hartelijke	groet,
HEt	BEStUUR	VAN	HEt	OPEN	VENStER.	

Herinnering 25-jarig jubileum

U	bent	allen	uitgenodigd	voor	de	feestelijke	dienst	op	
zondag	12	mei,	waarin	we	vieren	dat	ds.	Kees	Lous	25	jaar	
is	verbonden	aan	de	gemeente	rond	de	Ichthuskerk	en	
onze	gemeente	rond	de	Engelmunduskerk.	Na	afloop	is	in	
de	Ichthusburcht	een	gezellig	samen	zijn.	
Noteert	u	deze	datum	in	uw	agenda?	
We	gaan	met	zijn	allen	proberen	om	Kees	te	verrassen	op	
allerlei	gebied.

DIRK	tAMERIUS

Craft café 
                                                                   
Het	eerstvolgende	Craft	Café	is	op	
22	mei.	
Vanaf	19.30	uur	komen	we	weer	
samen	in	de	Goede	Herderzaal	om	te	
handwerken.	
Rond	21.00	uur	gaan	we	weer	naar	huis.	
Heeft	u	zin	om	mee	te	doen:	welkom!

YVONNE	BAx	EN	EStHER	FILIUS
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meditatieve wandeling

Elke	tweede	zaterdag	van	de	maand	komen	we	bijeen	om	
met	elkaar	te	wandelen,	in	stilte,	in	tweetallen	pratend	over	
een	aangereikt	onderwerp.	

De	eerstkomende	keer	is	11	mei	om	9.30	uur.	Vertrekpunt	
is	de	parkeerplaats	bij	de	Heerenduinen.	tjaltje	Plug	
verzorgt	de	wandeling.	Na	afloop	is	er	koffie	en	thee.	
Wil	je	meewandelen,	weet	dan	dat	je	welkom	bent!

8	Juni	is	de	laatste	meditatieve	wandeling	voor	de	
zomervakantie.	Het	vertrekpunt	is	dan	de	parkeerplaats	bij	
de	Westonstraat,	aanvangstijd	9.30	uur.	Deze	wandeling	
wordt	verzorgd	door	Joyce	van	den	Veen.

7	Juni	om	20:15 tot 22:00		€15,00

lezing door 
Bas ragas en 
ad van nieuwpoort 
met livemuziek 
door niki Jacobs

Wat	uw	geloofsovertuiging	
ook	is,	welke	achtergrond	of	
overtuiging:	Ragas	en	van	
Nieuwpoort	nemen	u	mee	
door	de	Bijbel	en	duiden	hoe	
die	verhalen	voor	iedereen	
ook	nu	van	grote	waarde	
kunnen	zijn.	Je	hoeft	er	

alleen	nog	maar	voor	open	te	staan.

Bas en ad
Samen	schreven	zij	het	boek Jezus,	waarom? waarin	
vele	vragen	beantwoord	werden:	‘Wie	of	wat	is	God?’,	
‘Welke	samenhang	is	er	tussen	het	Oude	en	het	Nieuwe	
testament?’,	‘Is	de	Bijbel	
een	historisch,	literair	of	
religieus	boek?’	én	‘Hoe	
relevant	zijn	deze	verhalen	
anno	2024?’	Ragas	
raakte	erdoor	bevlogen,	
schreef	samen	met	Ad	de	
bestseller Jezus,	waarom?
Aan	de	hand	van	
verschillende	Bijbelverhalen	
laten	zij	die	schoonheid	zien	
en	reiken	zij	waardevolle	
lessen	van	zingeving	aan.	
Bas	las	vier	jaar	lang	met	
zijn	goede	vriend	de	Bijbel.	
Vele	lange	en	waardevolle	
gesprekken	volgden	om	tot	een	kern	te	komen	waar	het	
leven	over	zou	kunnen	gaan.	Wat	geeft	ons	leven	waarde,	

inhoud	en	duiding?	En	hoe	komt	het	dat	sommigen	zich	in	
deze	tijd	verloren	voelen,	losgezongen	van	de	samenleving	
en	haar	taal,	cultuur	en	basis?	Want	het	neoliberale	idee	
van	goed	leven	lijkt	voor	de	meeste	van	ons	helemaal	niet	
te	kloppen.	Het	leidt	niet	tot	geluk,	maar	tot	een	verweesde	
samenleving	van	profilering,	winnaars	en	verliezers.	Het	
‘voor	wat	hoort	wat’	adagium	lijkt	in	schril	contrast	te	zijn	
met	de	verhalen	die	Bas	in	de	Bijbel	vindt.	Het	is	niet	het	
rendementsdenken	maar	compassie,	menselijkheid	en	
zelfkritiek	die	hierin	voorop	staan.

niki
De	lezing	wordt	muzikaal	omlijst	met	livemuziek	door	
zangeres	en	gitariste	Niki	Jacobs	die	gespecialiseerd	is	in	
Jiddische	liederen	en	Joodse	volksmuziek.
Niki	Jacobs	zingt	al	meer	dan	twintig	jaar	in	het	Jiddisch	
voor	een	groot	publiek	over	de	hele	wereld.	Niki	wordt	
internationaal	
gezien	als	een	
van	de	beste	
vertolkers	van	
het	Europese	
Jiddische	lied.	
Haar	missie	
begon	meer	
dan	twintig	jaar	
geleden	vanuit	
de	wens	om	
het	Jiddisch	
dat	vroeger	in	
onze	straten	
klonk,	weer	te	laten	klinken	in	de	Nederlandse	theaters	en	
natuurlijk	vér	daarbuiten.	Samen	met	haar	fenomenale	
ensemble	slaat	zij	met	haar	muziek	een	brug	tussen	het	
Europa	van	toen	en	de	muziekliefhebber	van	nu.

tickets	te	verkrijgen	via	de	website	van	de	
Engelmunduskerk.
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

oproep reserve chauffeur rijdienst. 

Al	vele	jaren	hebben	we	de	autorijdienst,	zodat	kerkleden	
die	niet	meer	zelfstandig	naar	de	kerk	kunnen	komen	toch	
de	diensten	kunnen	volgen. 
Op	dit	moment	zijn	er	12	chauffeurs	die	volgens	een	
rijdienstrooster	wekelijks	6	mensen	rijden. 
Om	ziekte	en	vakanties	goed	op	te	kunnen	vangen	zijn	
we	op	zoek	naar	een	of	twee	chauffeurs	die	incidenteel	
zouden	willen	invallen. 

Opgeven	kan	bij	
Ben	te	Beest:	telefoon	0255-517418	en	
Wim	Mak:	telefoon	0255-520504

Jezus, waarom? lezing en muziek
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rekenIng & VerantWoordIng

u heeft het vast wel eens gelezen of over 
gehoord: de meditatieve wandeling.

Zaterdag	13	april	verzamelden	zich	een	negental	mensen	
bij	IJmuiderslag.	Mensen	uit	verschillende	kerken,	de	ene	
een	trouwe	loper,	de	ander	loopt	zoals	het	uitkomt.	Wat	
kan	een	meditatieve	wandeling	inhouden?
Deze	keer	werd	er	bij	aanvang	verteld	dat	er	tijdens	de	
wandeling	nagedacht	zou	worden	over	kerk-zijn	en	de	
toekomst	van	de	kerk.	In	stilte	lopend	naar	de	
vloedlijn	werd	er	nagedacht	over	de	vraag:	wat	
betekent	de	kerk	voor	jou?	Na	enige	tijd	stonden	
we	stil	om	bij	het	ruisen	van	de	zee	en	het	
geschreeuw	van	de	meeuwen	onze	gedachten	
uit	te	wisselen:	ontmoeting	met	andere	mensen,	
ruimte,	stilte,	inspiratie	opdoen,	de	kerk	is	
onmisbaar	bij	het	geloof,	de	kerk	is	meer	dan	het	
gebouw,	soms	voelt	de	kerk	als	een	keurslijf,	op	
zoek	zijn	maar	het	moeilijk	vinden	om	vertrouwde	
mensen	uit	de	gemeente	los	te	laten…
In	SAMEN	van	januari	2024	heeft	ds.	Joke	
Zuidema	het	voorblad	verzorgd,	hierin	heeft	zij	o.a.	
een	geloofsbelijdenis	geschreven	over	wat	de	kerk	
voor	haar	betekent:
Ik	geloof	in	een	kerk	die	midden	in	de	samenleving	
staat
Ik	geloof	in	een	kerk	die	een	aansprekende	taal	
spreekt
Ik	geloof	in	een	kerk	die	mensen	ruimte	doet	ervaren
Ik	geloof	in	een	kerk	die	mensen	inspireert
Ik	geloof	in	een	kerk	die	geen	mensen	uitsluit
Ik	geloof	in	een	kerk	waarin	mensen	samen	op	zoek	gaan
Ik	droom	van	een	kerk	die	de	wereld	helpt	om	haar	
leefbaar	te	houden,
als	opdracht	van	God	en	in	dienst	van	de	mensen.

In	tweetallen	verder	wandelend	werd	hierover	gesproken.	
Aangekomen	in	de	luwte	van	het	binnenmeer	werd	
uitgewisseld	wat	er	ter	sprake	was	gekomen.	Belangrijk	
werd	gevonden	dat	de	kerk	een	aansprekende	taal	
spreekt,	dat	mensen	niet	uitgesloten	worden	door	de	
kerk.	Dat	we	als	kerk	verder	moeten	kijken	dan	onze	
eigen	geloofsgemeenschap,	we	kunnen	elkaar	inspireren.	
Het	is	ook	belangrijk	dat	we	naar	buiten	dragen	wat	
we	belangrijk	vinden,	maar	hoe	doe	je	dat?	Het	wordt	

belangrijk	gevonden	om	bijvoorbeeld	via	het	huis-aan-
huisblad	of	de	regionale	krant	zoiets	als	de	diensten	
van	de	Stille	Week	onder	de	aandacht	te	brengen.	Social	
Media	inschakelen.	Een	aantal	mensen	in	de	groep	
had	een	kloosterweekend	meegemaakt,	waarin	onder	
andere	een	aantal	geloofsbelijdenissen	onder	de	loep	

werd	genomen.	De	Apostolische	Geloofsbelijdenis	wordt	
veelal	in	de	kerken	gebruikt,	maar	heeft	deze	nog	genoeg	
zeggingskracht?
In	weer	andere	tweetallen	werd	er	naar	het	eindpunt	
gewandeld.	Genoeg	stof	om	over	verder	te	praten.	Het	was	
een	zinvolle	en	inspirerende	wandeling,	waarvan	we	graag	
met	u,	lezer	van	dit	kerkblad,	het	gespreksonderwerp	
wilden	delen.	tot	slot	was	er	koffie	en	thee	om	op	te	
warmen	in	het	zonnetje.
Lijkt	het	u	iets	om	een	keer	mee	te	wandelen,	altijd	
welkom	om	aan	te	sluiten.	De	data	en	het	startpunt	van	
de	wandelingen	worden	in	het	kerkblad	vermeld.

Beste	mensen	van	de	Engelmunduskerk.	

Graag	wil	ik	U	heel	hartelijk	danken	voor	
de	mooie	bloemen	die	ik	mocht	ontvangen
t.g.v.	mijn	verjaardag.	
Het	idee	dat	ze	in	de	kerk	stonden	tijdens

uIt de kerkBanken

de	dienst	gaf	mij	een	goed	gevoel.	
Ik	wil	U	allen	groeten	en	ben	in	gedachten	
nog	steeds	bij	de	diensten.	

Hartelijke	groeten,	
MARtHA	VAN	DER	DUIN.	

Bloemengroet

	7-4-2024	 Mevr.	van	Splunder	
	 	 en	dhr.	Borgart
14-4-2024	 Mevr.	van	den	Berg
20-4-2024	 Dhr.	Wolf
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Beter laat dan niet

Op	24	maart	was	de	Passion	Velsen	2024	te	horen	en	te	
zien	in	onze	Engelmunduskerk.	De	kerk	was	’s	middags	
uitverkocht	en	’s	avonds	bijna	uitverkocht,	mochten	koor,	
solisten	en	band	zich	laten	horen	met	het	Passie	verhaal	
vertelt	en	gezongen	in	een	modern	jasje.	Het	thema	was:	
“Jij	bent	genoeg!”
Dankzij	heel	veel	vrijwilligers,	zoals	de	streamingdienst,	
de	soep-	en	koffiedames	en	-heren,	de	tentbouwers,	het	
consumptieteam,	de	fotograaf,	de	kaartverkopers	en	nog	
veel	meer	hulp,	konden	wij	dit	mooie	verhaal	ten	gehore	
brengen.	Ook	hadden	we	een	mooie	groep	sponsoren	die	

ons	financieel	wilden	steunen.	
De	kerk	was	een	klein	theater	met	mooi	licht	en	geluidspel	
en	heel	veel	enthousiaste	mensen.	Natuurlijk	heeft	
de	commissie	ook	wat	hobbels	moeten	nemen,	bv	de	
rolbezetting	maar	dat	kwam	iedere	keer	weer	goed	en	
heeft	zich	vertaald	in	een	mooi	resultaat.
Ondertussen	heeft	de	commissie	een	evaluatievergadering	
achter	de	rug	en	kijken	we	terug	op	een	mooi	project.

Namens	de	commissie	Passion	Velsen	2024

AREND,	GEMMA,	JOKE,	LIES,	AREND	EN	YVONNE

opbrengst spaardoosjes

tijdens	de	Paasdienst	hebben	Jeppe	en	Parisa	van	de	
Kinderkerk,	de	meegebrachte	spaardoosjes	opengemaakt	
en	geteld.

DE tOtAlE OPbrEngst is gEWOrDEn: EurO 480,43.
Wat	een	prachtig	resultaat.	
	
Dit	jaar	was	de	opbrengst	bestemd	voor	kansarme	
jongeren	in	Colombia,	die	op	zoek	zijn	naar	werk.	Zij	
kunnen	in	hun	eigen	omgeving	leren	hoe	ze	aantrekkelijke	
en	gezonde	maaltijden	kunnen	koken,	onder	andere	in	een	
rijdende	kookschool.	Zo	kunnen	ieder	jaar	80	jongeren	
worden	opgeleid	voor	werk	in	hotels,	restaurants	of	
foodtrucks,	niet	alleen	als	kok	maar	ook	als	receptionist,	
ober	of	achter	de	bar.	En	wie	een	eigen	bedrijf	wil	starten,	
krijgt	een	mentor	uit	de	horecasector.

De	diaconie	wil	iedereen	hartelijk	bedanken	die	
meegedaan	heeft	met	de	spaardoosjes.

de vlag kan uit!!

De	stichting	‘Engelmundus	
Cultuur	&	Kunst’	heeft	
vandaag	het	licht	gezien!	

Zojuist,	vanmiddag	23	april,	
kreeg	ik	het	bericht	van	Jan	Frans	Manten	dat	de	akte	voor	
de	oprichting	van	de	stichting	bij	de	notaris	gepasseerd	
is.	Het	heeft	wat	voeten	in	de	aarde	gehad,	maar	nu	is	de	
stichting	een	feit!	Daar	zijn	we	erg	blij	mee.	

Er	kunnen	vervolgstappen	gezet	worden.	
Mijn	dank	gaat	uit	naar	alle	mensen,	die	op	de	voorgrond	
én	op	de	achtergrond	meegeholpen	hebben	om	deze	
stichting	op	te	richten!!
Wij	zijn	ervan	overtuigd	dat	er	op	een	goede	en	prettige	
manier	samengewerkt	gaat	worden	met	kerkenraad	en	
stichting.

DIRK	tAMERIUS,	VOORZIttER	KERKENRAAD
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NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs Van ds. lous

aangepaste gezinsdienst

Op	2	juni	is	de	laatste	aangepaste	gezinsdienst	van	het	
seizoen	2023-2024.	Om	15	uur	begint	de	dienst	in	onze	
Engelmunduskerk.	De	dienst	staat	weer	in	het	teken	van	
het	jaarthema:	‘Ga	je	ook	mee?’	Voorgangers	zijn	pastor	
Greet	Bijl	en	ondergetekende.	Uiteraard	is	iedereen	van	
harte	welkom!
Hemelvaartsdag																																																																																																																																								
Op	Hemelvaartsdag	zijn	wij	traditioneel	te	gast	in	de	
OK	Engelmunduskerk	aan	de	Wilhelminakade.	Onze	
eigen	Engelmunduskerk	is	dan	dicht.	Dit	jaar	valt	
Hemelvaartsdag	op	9	mei	en	de	dienst	begint	om	10	uur.	
Het	is	goed	om	elkaar	als	gemeenteleden	en	parochianen	

In memoriam klaasje groen – martens

Op	30	maart,	een	dag	voor	haar	94e	verjaardag,	overleed	Klaasje	Groen	–	Martens	uit	de	Van	Nieuwkoopstraat.	
Na	een	ongelukkige	val	werd	ze	in	Breezicht	opgenomen,	waar	ze	ook	is	overleden.	Ze	was	in	Avereest,	in	het	
oosten	van	het	land,	geboren	en	opgegroeid.	Vanwege	het	werk	van	haar	man	Klaas	kwam	ze	in	IJmuiden	
wonen.	‘Kom	maar	gauw	‘ns	weer’	zei	ze	altijd	bij	het	afscheid	na	een	bezoekje,	want	Klaasje	was	een	heel	
vriendelijke	en	gastvrije	vrouw.	Ze	was	ook	iemand	van	‘niet	zeuren,	maar	aanpakken’.	Ze	wist	uit	haar	jeugd	op	
de	boerderij	wat	hard	werken	was.	Klaasje	leefde	met	de	kerk	mee;	bij	ieder	bezoekje	vroeg	ze	hoe	het	in	de	kerk	
was	en	hoe	het	eraan	toe	ging.	Haar	kring	van	kennissen	bestond	dan	ook	voor	een	deel	uit	gemeenteleden,	
die	ze	vanuit	de	Goede	Herderkerk	kende.	De	laatste	jaren	liet	haar	lichaam	het	steeds	verder	afweten.	Haar	
actieradius	werd	kleiner,	maar	haar	geest	bleef	tot	het	laatst	aan	toe	onverminderd	helder.	Zaterdag	6	april	is	er	
in	besloten	kring	afscheid	van	haar	genomen.	We	wensen	haar	kinderen	en	kleinkinderen	Gods	nabijheid	toe	in	
deze	tijd	van	gemis.

DS.	KEES	LOUS

weer	te	ontmoeten!	In	ieder	
geval	zijn	pastoor	Harald	
Münch	en	ondergetekende	
voorganger.	Uiteraard	is	
na	afloop	koffiedrinken	
in	verenigingsgebouw	De	
Bolder.	Van	harte	welkom	in	deze	dienst.

groet        
																																																																																																																																																						
Vanaf	deze	plaats	een	hartelijke	groet	aan	u	allen.
In	deze	tijd	van	het	jaar	kunnen	we	ook	’s	avonds	weer	
naar	buiten.	In	de	komende	tijd	hoop	ik	velen	weer	te	
ontmoeten	en	te	spreken.

DS.	KEES	LOUS

nIeuWs Van ds. daVelaar

terugblik Passie en Pasen

Mijn	eerste	Passie	en	Pasen	in	jullie	midden.	Daar	moet	
ik	jullie	even	in	meenemen,	hoor.	Het	begon	eigenlijk	al	
met	de	Paaschallenge	met	de	Plubers	op	17	maart.	De	
week	erna	vierden	we	met	de	kinderen	Palmpasen	in	de	
Ichtuskerk.	Hard	werken	was	dat	knutselen,	zeg…	maar	
leuk!	
En	toen	ging	ik	’s	avonds	naar	de	Passion.	Daar	heb	ik	
intens	genoten	van	de	muziek,	de	zang,	het	spel,	licht	en	
geluid,	het	verhaal	én	het	aanstekelijke	enthousiasme	
waarmee	dit	alles	werd	gepresenteerd.	De	voorbereidingen	
gingen	niet	van	een	leien	dakje	(integendeel)	en	dan	toch	
dit	neerzetten.	Dat	is	echt	heel	tof	gedaan!	Complimenten!	
Eigenlijk	was	het	toen	voor	mij	al	helemaal	Pasen	
geworden	en	konden	we	de	rest	wel	skippen.
Gelukkig	kon	dat	niet,	want	ook	de	stille	week	bleek	vol	

bijzondere	momenten	te	
zitten.	De	rust	en	de	stilte	
van	de	vespers,	samen	in	
een	kring	avondmaal	vieren	
op	Witte	Donderdag.	Het	
lijdensverhaal	met	daarna	
het	licht	dat	op	Goede	Vrijdag	
werd	gedoofd	en	het	Licht	dat	op	Stille	Zaterdag	weer	
verspreid	werd.	Kippenvel.	
En	ten	slotte	Paasmorgen.	Het	gelegenheidskoor	zong	
prachtig	en	gaf	een	feestelijk	tintje	aan	de	dienst.	Stiekem	
heb	ik	misschien	nog	wel	het	meest	genoten	van	het	
eieren	verstoppen	vóór	de	dienst	en	de	lachende	gezichten	
van	de	kleine	én	grote	zoekers	na	de	dienst.	“En	wij	zullen	
horen,	en	wij	zullen	opstaan,	en	lachen	en	juichen	en	
leven!”	
Vol	levenskracht	ben	ik,	na	deze	hele	Passie-	en	Paastijd.	
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Ik	zit	al	vol	ideeën	voor	volgend	jaar.	Maar	first	things	
first:	Hemelvaart	op	9	mei,	de	jubileumdienst	van	Kees	op	
12	mei	en	19	mei	vieren	we	het	Pinksterfeest.	Allemaal	
feestelijkheden	om	naar	uit	te	kijken.	

meditatieve wandeling

Zaterdagochtend	13	april	sloot	ik	aan	bij	de	maandelijkse	
meditatieve	wandeling.	Ik	kwam	er	helemaal	geïnspireerd	
van	terug.	Wat	een	leuke	club	mensen	uit	4	(!)	
verschillende	kerken.	Heerlijk	buiten.	Wandelen	in	stilte.	
Maar	ook	inhoudelijk	met	elkaar	in	gesprek.	Het	ging	dit	
keer	over	de	toekomst	van	de	kerk.	Waar	verlang	je	naar?	
De	één	zocht	meer	verbinding	tussen	kerken.	De	ander	
was	verdieping	buiten	de	kerk	gaan	zoeken.	Weer	een	
ander	had	behoefte	aan	meer	ruimte	voor	verschillende	
geloofsopvattingen	binnen	de	kerkgemeenschap.	Een	veel	
uitgebreidere	samenvatting	vind	je	elders	in	dit	blad.	terug	
naar	huis	rijdend	dacht	ik:	dit	was	nu	écht	(de	toekomst	
van	de)	kerk!	
In	mei	is	de	volgende	wandeling	gepland.	Aanrader!

kennismakingsbijeenkomsten

Dan	nog	een	keer	over	de	kennismakingsbijeenkomsten.	
Ze	zijn	voor	iedereen:	of	je	me	nu	al	best	goed	denkt	te	
kennen	of	nog	helemaal	niet.	Welkom!	De	koffie/thee	
én	paaseitjes	(als	ik	die	in	juni	ten	minste	ook	nog	kan	
vinden…)	staan	klaar.	

Geef	je	op	via	
ds.davelaar@engelmunduskerkoudvelsen.nl	of	bel/app	
naar	06-30178535	met	datum,	naam	en	telefoonnummer.	
Als	vervoer	een	probleem	is,	laat	dat	dan	ook	even	weten,	
dan	regelen	we	daar	iets	voor.

Beschikbare	momenten

Woensdag	5	juni	 	 10:00-12:00
Donderdag	20	juni	 19:30-21:30

DS.	REGINA	DAVELAAR

BERIChTEN VaN ElDERS

stiltewandelingen

Onze	stiltewandelingen	zijn	weer	terug!	De	werkgroep	
Inspiratie	van	de	PKN-kerk	van	Santpoort	en	Velserbroek	
organiseert	vanaf	zaterdagochtend	20	april	tot	de	
zomervakantie	deze	wandelingen	weer.	We	verzamelen	
elke	2	weken	op	zaterdagochtend	om	9.30	uur	bij	de	
ingang	(bij	de	fietsen)	van	Duin	en	Kruidberg.	Dan	maken	
we	met	de	groep	een	wandeling	van	ongeveer	3	kwartier	in	
stilte,	waarbij	we	halverwege	
een	inspirerend	verhaal	of	
gedicht	horen,	waar	we	de	rest	
van	de	wandeling	over	kunnen	
nadenken.	
Het	gaat	om	de	volgende	data:
4	en	18	mei,
1,	15	en	29	juni	en	
13	juli.	

U	kunt	alle	keren	komen,	maar	
dit	ook	per	keer	besluiten.	U	
mag	u	opgeven	via	

margreet.chris1969@gmail.com,	dan	weten	we	hoeveel	
mensen	er	ongeveer	komen	en	wachten	we	even	op	u,	als	
u	er	om	9.30	uur	niet	bent.	Maar	het	hoeft	niet.	U	bent	in	
ieder	geval	van	harte	welkom	om	mee	te	lopen!

HARtELIJKE	GROEt	VAN	MARGREEt	BAALBERGEN,
tel.	06-41073650



De levenskunst van af scheid ne men

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

Wij	zetten	alle	soorten	videotapes

vHs • betamax
video 8 • Hi8 • mini Dv
over	op	USB-stick,	externe	HDD	
of	DVD.	Als	u	meerdere	banden	
inlevert,	betaalt	u	een	lagere	prijs.
maar ook DiA's en 8 mm fi lm!

ELTA / LOEK ANDERSON
D I G I T A L I S E E R  S H O P

trOmPstrAAt 1-5    1971 AA iJmuiDEn     infO@EltA.nl

DruKKEriJ EltA                tel. 0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXl print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• spandoeken

• gelegenheidskaarten

• ontwerpen

• posters

• scripties

• stickers

JAAR

60

trompstraat 1  iJmuiden • tel  0255 51 11 91 iJmuiden 

Videobanden
digitaliseren



Predikanten
•	 ds. C. Lous	 	0255	52	44	73
	 ’t	Roode	Hart	9
	 1981	AH	Velsen-Zuid
	 shiprev@hetnet

•	 ds. R. Davelaar 	06	3017	8535
	 ds.davelaar@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Kerkrentmeesters
•	 Secretaris
	 hr.	N.	Rasmussens  06	1881	3224
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Penningmeester  06	5372	0090
	 hr.	J.F.	Manten
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Vrijwillige bijdragen
	 NL27	RABO	0139	2393	83
	 t.n.v.	Prot.	Gem.	Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v.	Vrijwillige	bijdrage

collectes
•	 Online collectezak
	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-
collectes	

•	 Bestellen collectebonnen
	 hr.	A.	Selier	 	0255	53	60	82
	 Platanenstraat	23
	 1971	NH	IJmuiden
	 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

	 NL36	INGB	0000	1490	43
	 t.n.v.	Prot.	Gem.	Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v.	Collectebonnen

Kerkblad samen
•	 Redactieleden
	 Joke	Stam	 	0255	52	09	66
	 Jan	Oosterveen	 	06	496	448	78
	 Aafke	Strooker	 	0255	52	14	14
	 Marja	Petersen	 	06	587	186	29
	 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Bezorging en mutaties
	 Velsen-Z,	Driehuis,	Santpoort-N	en	-Z	en	post
	 hr.	W.J.Mak	 	0255	52	05	04
	 IJmuiden
	 fam.	Van	Broekhuyzen	 	0255	53	24	86

•	 Vrijwillige bijdragen
	 NL27	RABO	0139	2393	83
	 t.n.v.	Prot.	Gem.	Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v.	Kerkblad	Samen

Protestantse	Gemeente	te	Velsen-Zuid	/	IJmuiden-Oost

bezoekadres
Kerkplein	1
Velsen-Zuid

Postadres
Scribaat
mw.	E.A.	van	der	Lugt		06	8398	0623
Waalstraat	107D

1972	WR	IJmuiden
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

Kinderkerk
•	 Henny de Wit
	 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Giften
	 NL94	RABO	0373	5974	52
	 t.n.v.	Prot.	Gem.	Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v.	Kinderkerk		

Diaconie
•	 Penningmeester	 	06	5788	2490
	 hr.	K.	Gesink
	 diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Financiële bijdragen
	 NL05	INGB	0000	1398	04
	 t.n.v.	Prot.	Gem.	Velsen-Z/IJmuiden-O.
	 o.v.v.	Diaconie

taxi-service
•	 Contactpersonen
	 hr.	W.	Mak	 	0255	52	05	04
	 hr.	B.	te	Beest	 	0255	51	74	18

•	 Rooster
	 Voor	die	personen	die	gebruik	willen	maken	
van	de	taxi-service	is	een	rooster	opgesteld.	
Alle	betrokkenen	hebben	dit	rooster.

Website
•	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kerkgemeenschap
	 Joke	Stam
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kunst&cultuur
	 Marco	Bresser	en	Jorgen	Rasmussens
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Webmaster
	 Jorgen	Rasmussens	 	0255	51	20	40
	 webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

vertrouwenspersoon
•	 Piet Dalebout  06	5766	5859

Koster
•	 Anton Bresser  06	5314	5658
	 Meervlietstraat	41
	 1981	BK	Velsen-Zuid
	 anton.bresser@gmail.com


