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De theatertour van Bastiaan Ragas trekt volle zalen. 
Van zijn boek Jezus, waarom? waren in no time 
10.000 exemplaren verkocht. Ook deed hij mee aan 
het tv-programma Bijbelen met sterren.

Bastiaan Ragas is een veelzijdig mens. Hij brak door 
als zanger met de band Caught 
in the Act en werd daarna acteur, 
presentator en schrijver. Wat 
hééft de Bijbel dat deze Bekende 
Nederlander er zo door gegrepen 
werd?

Voor de mensen die jou niet goed 
kennen: wie is Bastiaan ragas?
‘Een witte man van middelbare 
leeftijd die al zolang hij leeft op 
zoek is naar waar het om gaat in 
het leven. En naar wie hij zelf is, en 
hoe hij zich verhoudt tot de wereld. 
Mijn nieuwsgierigheid, verbeelding 
en fantasie hebben me op veel 
plaatsen gebracht en brengen me 
nu van de popmuziek naar de Bijbel 
– een draai van 180 graden.'

Hoe gaat het met je theatertour in gods naam?
'Het is een van de meest succesvolle dingen die 
ik gedaan heb. ik vertel op het podium het verhaal 
van de Bijbel en wat dat volgens mij betekent. De 
mensen zijn ontroerd, zeggen ze achteraf tegen me 
of geraakt, geprikkeld, aan

‘Ik heb woorden voor het mysterie gekregen’

het denken gezet. Deels kan ik het succes verklaren 
uit het gegeven dat ik denk te weten waar ik het 
over heb. Met mijn vriend, Ad van Nieuwpoort, heb ik 
me vier jaar ondergedompeld in de enorme bron die 
de Bijbel is.’

Hoezo moest deze voorstelling er komen?
'ik werd opgebeld door Casper van Dorp van 
Nachtzon Media. Hij wist dat ik met de Bijbel bezig 
was en al pratend kwamen we op het idee om er 
samen een voorstelling van te maken. En wat blijkt: 
er is behoefte aan dit verhaal in onze verweesde 

samenleving.
We zitten in de nadagen van het 
neoliberalisme. Maar het neoliberale 
idee "succes is een keuze en als 
je je best doet, lukt het" klopt van 
geen kant. in onze samenleving stel 
je niets voor als je niet produceert, 
consumeert of communiceert. 
Vooral dat laatste: je moet 
communiceren wat je consumeert 
of produceert.
Dat het leven draait om zingeving, 
menselijkheid, compassie en 
zelfkritiek, dat zijn we kwijt. En dat 
ík dit zeg - uit onverwachte hoek - 
dat valt op.'

Wat hoop je dat mensen eruit meenemen?
'Dat ze minder bang zijn om zich uit te spreken voor 
de zachte, kwetsbare, menselijke kant van het leven. 
Mensen omarmen die boodschap als een warm bad. 
En dat ontroert me.'

minstens driekwart van je publiek is kerkelijk. is dat je 
doelgroep?
'Dat maakt mij niet uit. Seculiere mensen kunnen 
denken: oh, dan zit Bas dus in een zaal met 
van die streng-gereformeerde types. Wat een 
generalisering, denk ik dan – alsof gereformeerden 
niet openstaan voor andere meningen.
Of ze zeggen: "Die Bijbel is allemaal onzin," of: "ik 
heb niks met God," of: "Die christenen voelen zich 

Bastiaan Ragas komt naar de Engelmunduskerk 
en vertelt het verhaal van de Bijbel

LEES HET VERVOLG OP PAGiNA 3 EN 4
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KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 7 april: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. M.C. Kapteyn (Graft de Rijp)
Ontvangstdienst: Tienke van der Putte en Henk Krijnen
Kinderkerk: Delilah Zamani
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds

Zondag 14 april: dienst om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Petra de Hoog en Adrie van der Pijl
Koffiedienst: Jannet Brink en Adrie van der Pijl
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 21 april: dienst om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Regina Davelaar
Ontvangstdienst: Aad de Koning en Esther Filius
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser

Beeldregistratie: 
Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de 
Diaconie en de Kinderkerk

Zondag 28 april: dienst om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Regina Davelaar
Ontvangstdienst: Petra de Hoog en Thera Talens
Koffiedienst: fam. van Broekhuyzen
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor het Fonds Urgente 
Noden Haarlem en het Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 5 mei: dienst om 10.00 uur
Voorganger: Ds. O. Sondorp (Aerdenhout)
Ontvangstdienst: fam. Mak
Geen Kinderkerk i.v.m. meivakantie
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Peter de Bruyn
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor Noodhulp Oekraïne en het 
Onderhoudsfonds

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
 Kerkplein 1 Snelliusstraat 40    
      
7 apr 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. M.C. Kapteijn (Graft de Rijp) Ds. Kees Lous

14 apr 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Kees Lous Ds. Jeannet van Doorn (Ermelo)

21 apr 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Regina Davelaar Ds. Arjen de Graaff (Hierden)

28 apr 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Regina Davelaar Ds. Greet Bijl (Beverwijk)

5 mei 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Otto Sondorp (Aerdenhout) Ds. H. Koolhaas (Aalsmeer)
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VaN DE REDaCTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Periode Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang  inleverdatum kopij vanaf…

 31 - 10  05/05/'24 - 08/06/'24  22 april 2024   2 mei 2024
 
 32 - 01  09/06/'24 -13/07/'24  27 mei 2024    6 juni 2024 

 32-  02  14/07/’24-07/09/‘24  1 juli 2024   11 juli 2024

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter 
van de kerkenraad) te weigeren.

REDACTiE SAMEN

beter dan de rest." Dat is hoe mensen zich opstellen 
tegenover anders-denkenden. Ook religieuze mensen 
doen dat. De farizeeën bijvoorbeeld wilden dat Jezus 
partij koos voor hen, maar hij ging juist eten met 
mensen als Zacheüs.

'Mensen gaan vaak zelf vertellen over hun 
gemis aan zingeving'

Jezus doorbrak de scheidingen tussen mensen. Gooi 
de deur naar buiten maar open! Veel mensen weten 
wel wat van de Bijbel, maar vaak is het hun op een 
dogmatische of vastgeroeste manier verteld. Jezus 
schudde de Tora op en zei: "Het gaat om menselijkheid. 
De wet is er voor de mens, niet andersom."
Dat fascineert mij. Als er een waarheid is die die naam 
verdient, dan is de enige lakmoes-proef daarvoor, dat je 
die kunt bevragen en tegen het licht houden. Als het de 
waarheid is, dan kan die dat hebben. Daarom schuur ik 
graag.'

mensen spiegelen zich als het gaat om hun mens-zijn 
niet meer aan een predikant of pastoor. dat gebeurt 
tegenwoordig bij de psychiater of in het theater. 
Wat zegt dat?
'Dat we ingeboet hebben aan verbeelding. Het gaat in 
de Bijbel volgens mij om verbeeldings-kracht: wie of 
wat is God? Hoe kun je dat mysterie benaderen? We 
hebben te weinig stilte en rust om verbeelding toe te 
laten.
Ja, daar heeft de kerk weet van maar in kerken waar 

ik kom, doen de sfeer, de muziek en de inhoud me 
vaak aan pakweg 1970 denken. Het verhaal van de 
Bijbel is kwetsbaar en breekbaar maar je moet er niet 
zo omzichtig mee omgaan dat je de verbeelding, de 
fantasie en de humor niet meer toelaat.'

Je groeide op in een katholiek gezin en was misdienaar. 
Hoe kijk je daarop terug?
'De mystiek van het katholicisme vind ik geweldig. 
Het prikkelt de verbeelding. ik heb me altijd gedragen 
gevoeld en heb nu woorden voor wat ik toen voelde.
Jarenlang was ik met deze dingen niet zo bezig maar 
toen ik Ad van Nieuwpoort hoorde preken, gaf dat 
meteen een klik. ik herkende me er volledig in: dit 
was wat ik altijd al wist, maar waar ik nooit woorden 
voor had. Lezen, erover praten, filosoferen: zo gaat de 
joodse traditie met het mysterie om en daar sluit Ad bij 
aan.'

om je boek te kunnen schrijven, las je vier jaar in de 
Bijbel. Wat levert dat op?
'Het heeft me "geaard". ik heb woorden voor het 
mysterie gekregen en ben daardoor rustiger geworden. 
innerlijk sterk. Nu ik er zo met jou over praat, 
verwondert dat me. De kern is, denk ik, menswording. 
Worden wie je bent. En dus gedachten, gewoonten en 
overtuigingen waarvan je denkt dat het leven daarom 
draait, loslaten - hoe aantrekkelijk of noodzakelijk 
ze ook lijken in onze doorgeschoten kapitalistische 
wereld die je bombardeert met prikkels om aan je te 
verdienen.'

VERVOLG VAN DE VOORPAGiNA
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Wat Is er te doen

EIgEN KERKNIEuwS

Krijg je weleens de vraag: wat is er met je gebeurd, ben je 
bekeerd of zo?
'Als ik over de Bijbel of Jezus begin, gaan mensen vaak 
zelf vertellen over hun gemis aan zingeving en waar ze 
tegenaan lopen in het leven. ik wil niet beweren dat ik 
nu precies weet hoe het zit met die Bijbel of met Jezus. 
Dat zou ijdelheid zijn. Als je het mysterie ervaart en 
er ook iets van wilt begrijpen, helpt het om woorden 
aangereikt te krijgen.
Veel mensen hebben geen idee waar de Bijbel over 
gaat. Voor hen is dit boek bedoeld. Ook voor de atheïst 
die denkt dat christenen in kabouterverhalen geloven 
omdat de Bijbel vertelt dat Jezus over water loopt.'

Jezus, ja waarom? Wie was – of is – hij volgens jou?
'Hij is de hoofdpersoon in het Nieuwe Testament. ik 
geloof dat er in de bijbelverhalen over Jezus zowel 
historische als theologische en dramaturgische 
elementen zitten. Het zijn gecomponeerde verhalen die 

iets bijzonders teweegbrengen - het zijn geen bedachte 
sprookjes.
Jezus prikkelt ons om niet bang te zijn, goed te lezen, 
te luisteren en te kijken, om compassie te hebben 
met wie we het niet kunnen vinden, om ons niet op te 
sluiten in zelfgenoeg-zaamheid. Veel mensen denken 
tegenwoordig dat ze hem wel kunnen missen, maar ik 
gun iedereen de verhalen over hem.'

Interview door Peter Siebe, eindredacteur bij het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) en daarnaast journalist. Dit 
interview verscheen eerder op de website van het NBG.

Vrijdag 7 juni 20:15 uur:
Jezus, waarom? Lezing en muziek door Bas Ragas, 
Ad van Nieuwpoort en Kiki Jacobs.

Tickets bestellen: 
engelmunduskerkoudvelsen.nl/cultuur-kunst/

nIeuWs uIt de kInderkerk

Als u dit leest, ligt Pasen zelfs al achter ons, maar 
daarover kan ik in dit stukje niet zoveel vertellen, omdat 
het voor mij nog in de toekomst ligt… ik kan wel vertellen 
dat we net als anders het verhaal van Pasen voor zullen 
lezen én dat we – traditie traditie- eieren zullen gaan 
zoeken met de kinderen. Hopelijk in de tuin, want dat zou 
betekenen dat we een mooie Paaszondag hebben dit jaar.
Wat we al wel achter de rug hebben, is Palmpasen. 
We hebben (ook al traditiegetrouw) die dag 
palmpasenkruisjes gemaakt met de kinderen. Alleen 
dit keer niet in onze eigen kerk, maar in de ichthuskerk. 
Dit in verband met de uitvoering van de Passion in de 
Engelmunduskerk op dezelfde zondag. Gelukkig wisten 

de kinderen (en hun 
ouders) de ichthuskerk 
ook te vinden en 
hadden we daar een 
mooie ruimte tot onze 
beschikking om te 
knutselen. Vooraf 
hadden we fijn contact 
met een aantal dames 
uit de kerk aldaar om 
alles te bespreken en 
werden we uitgenodigd 
toch vooral materialen 
uit hun kinderkerkkast te 
gebruiken. 
Gelukkig kregen we 

hulp van Regina en Kees, onze beide dominees; Dat was 
fijn, want  zo hadden we een mooie groep om de kinderen 
te helpen waar nodig. We verbouwden de ruimte om plek 
te maken voor een kleed, kussens en kleine stoeltjes, 
waarop de kinderen konden zitten om te luisteren naar het 

verhaal en op de tafels werden de broodhaantjes, rozijnen 
(zilverlingen), mandarijnen (spons met zure wijn), Nibbits 
(12 discipelen) en chocolade eitjes (teken van nieuw 
leven) uitgestald. 
Na het verhaal van Palmpasen, de uitleg erover en over 
de symbolen die aan de kruisjes gemaakt zouden gaan 
worden,  werden prachtige palmpasenstokken versierd en 
dat mochten de kinderen ook laten zien in de kerk. 
Dat deden ze onder begeleiding van dominee Kees en 



5

tijdens het luisteren naar een bijpassend lied; Hosanna!
Het was een vrolijk gezicht; de kinderen met hun paars 
omwikkelde kruisje, met daaraan wat groen, chocolade 
eitjes, Nibbits, krentjes en een mandarijn!

De enige traditie of eigenlijk twee, die we die dag om 
organisatorische redenen niet konden houden, waren het 
gezamenlijke pannenkoeken eten én de berenjacht, die 
dominee Kees altijd met de kinderen doet.

De berenjacht zetten  
we dus op de kalender 
voor een later moment, 
namelijk het uitje van 
de kinderkerk. Dat uitje 
kunt u alvast in uw 
agenda zetten, want 
dat gaat plaatsvinden 
op 7 juli a.s. Het 
pannenkoeken eten 
gaan we ook nog 
plannen, want dat 
is toch altijd wel erg 
gezellig!
in het volgende 
kerkblad zal ik wat 
meer vertellen over 
dat uitje, want we 
hopen dat er weer 
veel mensen bij zullen zijn die dag, waarop we ook weer 
kinderen laten overvliegen naar de tieners.

Met een vriendelijke lentegroet van‘wij van de kinderkerk’,

HENNy

25-jarig jubileum

Komende maand mei, om precies te zijn op 9 mei, is 
ds. Kees Lous, 25 jaar aan de ichthus gemeente en aan 
onze Engelmundus gemeente verbonden. Dit moment 
willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 9 mei valt 
op een donderdag dit jaar, namelijk Hemelvaartsdag. 
Met de ichthuskerk is afgesproken om zondag 12 mei 
het jubileum met Kees samen te vieren in een feestelijke 
SOEDdienst in de ichthuskerk, met na afloop  in de 
ichthusburcht een gezellig samen zijn. Noteert u deze 
datum in uw agenda? 
Heeft u leuke foto’s dan krijg ik deze graag, zodat dit 
verwerkt kan worden in een leuke slideshow. Weet u 
memorabele momenten om met elkaar te delen, geef ze 
aan mij door om in een toespraak te verwerken.

DiRK TAMERiUS

Email: dirk.tamerius@xs4all.nl - Tel. 06 49865969

diaconie Collectes

Zondag 28 april – Fonds urgente noden Haarlem
Hulp bij acute financiële nood
Ondanks alle goede voorzieningen van onze 
welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een 
uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die 
mensen zet FUN Haarlem (Fonds Urgente Noden Haarlem 
en Omgeving) zich in. Aan inwoners van Haarlem, 
Bloemendaal, Heemstede, Velsen en Zandvoort die tussen 
wal en schip dreigen te vallen, bieden zij hulp bij acute 
financiële nood. Zij helpen als andere loketten gesloten 
blijven. 

Zondag 5 mei – Kerk in actie – noodhulp oekraïne
steun voor inwoners en ontheemden
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en 
nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige 
oorlog in Oekraïne 
gooide het leven 
en de toekomst 
van veel inwoners 
volledig overhoop. 
Kerk in Actie werkt 
samen met kerken 
en hulporganisaties 
in Oekraïne die 
ontheemden en 
slachtoffers van de 
oorlog blijven helpen. 
Regionale hulpcentra 
geven kwetsbare 
kinderen - zoals 
in de frontlinie van 
Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen 
uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij 
traumaverwerking.
Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steunt u 
inwoners en ontheemden in Oekraïne. 

U kunt deze projecten steunen via de (online) collecte 
of uw gift overmaken op bankrekening NL05 iNGB 0000 
1398 04 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/iJmuiden-O), o.v.v. het 
project. 

Hartelijk voor uw bijdrage.

DE DiACONiE
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Zondag 14 april 2024:  
Commovente zingt “Byrd and birds”

Het Vocaal Quintet Commovente is ontstaan uit het vocale 
Ensemble Haarlem Voices.
Het bestaat uit de volgende leden:
Janneke Verloop (sopraan), isabella van der Brugge 
(mezzo-sopraan), Lennie Kerkhoff (alt-mezzo), Pim van 
Leeuwen (tenor) en Aart Jan Huizing (bas).

Commovente is een ensemble dat concerteert in 
verschillende bezettingen. Dit zorgt voor een optreden met 
een zeer afwisselend karakter. Er worden vijf-, vier- en 
driestemmige composities á capella gezongen. Ook staan 
er enkele werken op het programma met pianobegeleiding.

in de Engelmunduskerk brengt Commovente het 
voorjaarsprogramma “Byrd and birds” ten gehore met 
muziek van William Byrd en met andere composities 
waarin vogels een rol spelen.

Kaarten à € 15.- kunt u bestellen via de website:
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/engelmundus-meer
Daar vindt u ook meer informatie.

Craft café     
                                                               
Het eerst volgende Craft Café is op 10 april. 
Vanaf 19.30 uur komen we weer samen in 
de Goede Herderzaal om te handwerken. 
Rond 21.00 uur gaan we weer naar huis. 
Heeft u zin om mee te doen: welkom!

yVONNE BAx EN ESTHER FiLiUS

CreatIeVe aVond/WorksHoP
18 april 2024

Donderdag 18 april is er weer een creatieve/workshop 
avond in de Goede Herderzaal van de Engelmunduskerk. 

We beginnen om 19.30 uur, de kosten zijn 5,00 euro.

Het is de bedoeling dat we oesters  gaan decoreren met 
servetten, verf of door een motiefje te tekenen op de 
binnenkant van de oester.
Een motiefje wat je zelf leuk vindt, een servet en een klein 
schaartje is handig om mee te nemen.

Heb je zin, geef je dan op bij ingrid Rasmussens email: 
ingridrasmussens.ir@gmail.com of via
mobiel nummer: 06-28927384.

Er is plaats voor max. 14 personen, dus wees er snel bij.

GROET iNGRiD RASMUSSENS 

meditatieve wandeling

Zaterdag 13 april wordt er weer gewandeld! Om 9.30 
uur wordt er vertrokken vanaf het iJmuiderslag richting 
strand. Na een uur of anderhalf drinken we koffie en thee 
als afsluiting. 
Wil je meewandelen: welkom!

Ook voor het zesde seizoen is er door Engelmundus & Meer weer een gevarieerd programma samengesteld: Concerten, 
lezingen, toneel en andere vormen van kleinkunst, steeds op zondagmiddag, van 15.00 tot 17.00 uur. Wij willen op deze 
manier veel mensen laten genieten van bijzondere momenten in onze mooie, eeuwenoude kerk.  
           



7

reisje open Venster

dinsdag 23 april organiseert het Open Venster het 
jaarlijkse dagje uit.

Vanaf 9.15 uur staat er een touringcar klaar bij de 
ichthusburcht in iJmuiden. 

Om 9.30 uur vertrekken we richting Veluwe naar 
Terschuur. Daar bevindt zich het Oude Ambacht- en 
Speelgoedmuseum. Dit museum neemt ons mee terug in 
tijd. Er zijn 160 oude ambachten, beroepen en winkeltjes, 
alles uit de tijd dat er nog geen elektriciteit was. in het 
speelgoedmuseum zien we ouderwetse spelletjes, 
rijdende treintjes, beren en poppenhuizen. 

We worden ontvangen met koffie en gebak en we 
gebruiken daar ook de lunch. U heeft alle tijd om hier 
uitgebreid rond te kijken. 

Rond 16.00 uur hopen we weer terug te zijn in iJmuiden. 

Heeft u zin om mee te gaan? 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. 

De kosten bedragen slechts 45,00 euro en u kunt zich 
opgeven bij Mevr. Roodzant, tel: 0654264671. 

Met een hartelijke groet, 
HET OPEN VENSTERTEAM

rekenIng & VerantWoordIng
Bloemengroet

3-3-2024 Dhr Brezet
10-3-2024 Dhr. Haringa en dhr. Schotvanger
17-3-2024 Mevr. Hoekstra en mevr. van der Duin
31-3-2024 Mevr. van Riessen en mevr. Groen

een overzicht van de diaconale collecte opbrengsten gedurende de 40-dagen tijd:

18-02   KiA-Binnenlands Diaconaat: Omzien naar gevangenen EUR 154,95
25-02   PK-Missionair Werk: Kliederkerk is er voor iedereen  EUR 181,90
03-03   KiA-Voorjaarszending Libanon, opleiding predikanten  EUR 147,72
10-03   KiA-Zending: indonesië, sterke vrouwen in de kerk  EUR 148,25
17-03   KiA-Zending: Rwanda, leerzame stripverhalen  EUR 170,35

terugblik: Paaschallenge 

Met de plubers 12-16 jarigen én de jongere groep 9-12 
jarigen hebben we meegedaan aan dit landelijk spel, 
gericht op Pasen. Beide groepen werden meegenomen 
in het Paasverhaal door steeds te horen dat ze moesten 
vluchten en dat hun leider was opgepakt en veroordeeld 
werd, vermoord zelfs. Maar toch waren er aan het einde 
berichten dat het niet afgelopen was: er waren mensen die 
hem gezien hadden. En ook kwam er bij allebei de groepen 
zomaar iemand meelopen, die met hen begon te praten 
en uiteindelijk brood uitdeelde – en het water was ook 
zomaar limonade geworden.
Het slechte weer heeft duidelijk geen invloed gehad 
op het enthousiasme. We startten in de ichthusburcht, 
maar werden in de zoektocht naar schuilplekken gastvrij 
onthaald in het huis van Tjaltje en in de Nieuwe Kerk.

KRiJN GESiNK
NAMENS DE DiACONiE
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op zondag 24 maart was de Passion Velsen 2024 in de engelmunduskerk oud Velsen. 
ruim 50 enthousiaste zangers, muzikanten, een dirigent en vertellers namen u mee in het 
passieverhaal. 
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NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs Van ds. lous

terugblik palmpasen en aangepaste gezinsdienst    
                                                                                                                                            
Met heel veel plezier kijk ik terug op Palmpasen, waarbij ik 
de kinderkerk in de wat ongebruikelijke rol als knutselhulp 
heb geholpen bij het maken van de Palmpasen 
stokken. Mijn waardering voor de vaardigheden van de 
kinderkerkleiding is die morgen fors gegroeid: het is nogal 
wat om in korte tijd zulke mooie Palmpasen stokken te 
maken! Ook heb ik van verschillende kanten gehoord dat 
de kerkgangers die zo’n mooie stok kregen aangeboden, 
heel erg blij waren. Hulde dus aan de kinderkerkleiding 
die alles weer prima had voorbereid!  Op de middag van 
Palmpasen vierden we in de Vredevorstkerk te Beverwijk 
de aangepaste gezinsdienst voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Het was een mooie dienst 
waarin de hele Stille Week werd samengevat met breken 
en delen (vieren van het H. Avondmaal), het doven van 
de paaskaars om ten slotte met het zingen van ‘U zij de 
glorie’ uit te komen bij de opstanding van onze Heer op de 
Paasmorgen. Ook kregen we naar goed katholiek gebruik 
een palmtakje mee. De laatste aangepaste gezinsdienst 
van het seizoen 2023-2024 is op 2 juni in onze eigen 
Engelmunduskerk. Ook dan beginnen we om 15.00 uur.

Bezinningsuurtje in de moerberg
                                                                                                      
in januari van dit jaar zijn we begonnen om één keer per 

maand op de vrijdagmorgen 
in oecumenisch verband 
een bezinningsuurtje aan 
te bieden aan de bewoners 
van De Moerberg. Bij het 
verschijnen van dit kerkblad 
is er inmiddels drie keer 
zo’n bezinningsmoment geweest. De bijeenkomsten 
worden geëvalueerd en bij een gunstige beoordeling 
worden vervolgbijeenkomsten ingeroosterd. Wel zullen in 
dat geval de bijeenkomsten op een ander tijdstip dan de 
vrijdagmorgen worden aangeboden, dit in verband met het 
gymnastiekuurtje op die ochtend.

dienst Hemelvaartsdag
                                                                                                                                             
Net nog buiten dit kerkblad valt de oecumenische dienst 
van 9 mei op Hemelvaartsdag. Traditiegetrouw vindt 
deze dienst plaats in de OK Engelmunduskerk  in Oud-
iJmuiden. Het is altijd weer mooi en verbindend om deze 
dienst met elkaar in oecumenisch verband te vieren.

groet 
                                                                                                                                               
Wanneer u deze editie van ons kerkblad ontvangt, hebben 
we het Paasfeest alweer gevierd. Vanaf deze plaats wens 
ik u allen een goede en gezegende paastijd toe.                                    

DS. KEES LOUS

nIeuWs Van ds. daVelaar
kennismakingsbijeenkomsten

De kennismakingsbijeenkomsten zijn nagenoeg 
volgeboekt. Daarom bij deze extra bijeenkomsten in de 
aanbieding. Geschikt voor iedereen: of je me nu al best 
goed denkt te kennen of nog helemaal niet. Welkom! De 
koffie/thee én paaseitjes (als ik die in juni ten minste ook 
nog kan vinden…) staan klaar. 

Geef je op via 
ds.davelaar@engelmunduskerkoudvelsen.nl of bel/app 
naar 06-30178535 met datum, naam en telefoonnummer. 
Als vervoer een probleem is, laat dat dan ook even weten, 
dan regelen we daar iets voor.

Beschikbare momenten
Woensdag 15 mei  14:00-16:00
Dinsdag 28 mei  19:30-21:30
Woensdag 5 juni  10:00-12:00
Donderdag 20 juni 19:30-21:30

DS. REGiNA DAVELAAR
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wIJ HEBBEN gELEZEN

eén zin
Twee weken geleden was het Boekenweek. Voor mij 
betekent dat zo lang ik me kan herinneren een bezoek 
aan de boekhandel. Deze keer kocht ik onder meer de 
biografie van stadhouder Willem V en ‘Ga je erover 
schrijven?’ van Herman Koch. Ook ontving ik natuurlijk 
het Boekenweekgeschenk. Die verzamel ik, ik heb ze 
compleet vanaf 1957.

Dit jaar is het 
Boekenweekgeschenk 
geschreven door de familie 
Chabot: vader Bart, moeder 
yolanda en hun 4 zonen 
Sebastiaan, Maurits, Splinter 
en Storm. Het is best ‘n 
lezenswaardig werkje 
geworden, maar geen 
literatuur die de eeuwen 
zal overleven. Dat lijkt mij 
ook een schier onmogelijke 
opgave met 6 auteurs, van 
wie er op zijn best 3 schrijver 
te noemen zijn.

Zelf heb ik iets met 
schrijven. Laat ik meteen 
iedere verdenking van pretentie wegnemen: ik ben 
geen schrijver en ik zal het ook nooit worden. Maar 
toch heb ik iets met schrijven. Ooit wilde ik journalist 
worden, maar ik werd uitgeloot voor de School voor de 
Journalistiek. En dit stukje schrijven vind ik een van de 
leukste dingen van mijn huidige taak in de kerk.

ik heb dus iets met schrijven en kan groen van jaloezie 
zien als ik iets lees waarvan ik denk: dat had ik zó graag 
willen schrijven. Soms gaat het maar om één enkele zin. 
En zo’n zin staat nu net in het Boekenweekgeschenk 
van de Chabotten. Hij staat in het stukje van 
Sebastiaan, maar de zin waarom het gaat is afkomstig 
van vader Bart. De zin gaat over dichten:

‘Toen je een jaar of twee was,’ ging papa verder, ‘kwam 
je naar ons toe en zei: “ik ook dicht.” ik heb je toen 

uitgelegd dat het andersom was: “Nee jong, het is: ik 
ook open.” Een dichter dicht niet, een dichter opent.’

Een dichter dicht niet, een dichter opent. Van die ene 
zin ben ik een heel weekend gelukkig geweest, en 
eigenlijk is dat geluksgevoel nog niet verdwenen. Want 

inderdaad: een 
dichter dicht niet, hij 
opent. Een dichter 
opent geheimen. 
De toekomst. Een 
dichter opent God. 
Het leven. Een 
dichter opent alles 
wat hij maar openen 
wil. Maar bovenal 
opent een dichter 
mij.

Een dichter dicht 
niet, een dichter 
opent. Als je één 
zo’n zin geschreven 
hebt, dan heb je niet 
voor niets geleefd. 
Gerard Reve 

schreef: ‘Dag lieve jongen.’ Een zin die mij tot tranen 
kan roeren. Martin Luther King schreef: ‘i have a dream.’ 
En hij veranderde de wereld. En Anne Frank schreef : 
‘Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft 
te wachten met het verbeteren van de wereld!’ Eén zin 
kan genoeg zijn voor het hele leven.

Dit is de week van het Paasfeest. Het hoogfeest van de 
kerk, maar ook moeilijk te bevatten. Tot een dichter gaat 
spreken, want dan is één zin genoeg. Als het over Pasen 
gaat, komt die zin wat mij betreft van Huub Oosterhuis 
uit ‘De steppe zal bloeien’: ‘En wij zullen horen, en wij 
zullen opstaan, en lachen en juichen en leven.’ Soms is 
één zin genoeg.

DS. PETER VERHOEFF, CLASSiSPREDiKANT



De levenskunst van af scheid ne men

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

Wij zetten alle soorten videotapes
over op USB-stick, externe HDD 
of DVD. 

maar ook dia's 
en 8 mm fi lm!

ELTA / LOEK ANDERSON
D I G I T A L I S E E R  S H O P

trompstraat 1-5    1971 aa iJmuiden     inFo@elta.nl

druKKeriJ elta                tel. 0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXl print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• ontwerpen

• posters
• stickers

JAAR

60

trompstraat 1  iJmuiden • tel  0255 51 11 91 iJmuiden 

Videobanden
digitaliseren



predikanten
• ds. C. Lous  0255 52 44 73
 ’t Roode Hart 9
 1981 AH Velsen-Zuid
 shiprev@hetnet

• ds. R. Davelaar  06 3017 8535
 ds.davelaar@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Kerkrentmeesters
• Secretaris
 hr. N. Rasmussens  06 1881 3224
 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Penningmeester  06 5372 0090
 hr. J.F. Manten
 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Vrijwillige bijdragen
 NL27 RABO 0139 2393 83
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/iJmuiden-O
 o.v.v. Vrijwillige bijdrage

Collectes
• Online collectezak
 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-

collectes 

• Bestellen collectebonnen
 hr. A. Selier  0255 53 60 82
 Platanenstraat 23
 1971 NH iJmuiden
 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

 NL36 iNGB 0000 1490 43
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/iJmuiden-O
 o.v.v. Collectebonnen

Kerkblad samen
• Redactieleden
 Joke Stam  0255 52 09 66
 Jan Oosterveen  06 496 448 78
 Aafke Strooker  0255 52 14 14
 Marja Petersen  06 587 186 29
 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Bezorging en mutaties
 Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
 hr. W.J.Mak  0255 52 05 04
 iJmuiden
 fam. Van Broekhuyzen  0255 53 24 86

• Vrijwillige bijdragen
 NL27 RABO 0139 2393 83
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/iJmuiden-O
 o.v.v. Kerkblad Samen

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / iJmuiden-Oost

Bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

postadres
Scribaat
mw. E.A. van der Lugt  06 8398 0623
Waalstraat 107D

1972 WR iJmuiden
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

Kinderkerk
• Henny de Wit
 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Giften
 NL94 RABO 0373 5974 52
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/iJmuiden-O
 o.v.v. Kinderkerk  

diaconie
• Penningmeester  06 5788 2490
 hr. K. Gesink
 diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Financiële bijdragen
 NL05 iNGB 0000 1398 04
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/iJmuiden-O.
 o.v.v. Diaconie

taxi-service
• Contactpersonen
 hr. W. Mak  0255 52 05 04
 hr. B. te Beest  0255 51 74 18

• Rooster
 Voor die personen die gebruik willen maken 

van de taxi-service is een rooster opgesteld. 
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website
• www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Redactie kerkgemeenschap
 Joke Stam
 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Redactie kunst&cultuur
 Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Webmaster
 Jorgen Rasmussens  0255 51 20 40
 webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Vertrouwenspersoon
• Piet Dalebout  06 5766 5859

Koster
• Anton Bresser  06 5314 5658
 Meervlietstraat 41
 1981 BK Velsen-Zuid
 anton.bresser@gmail.com


