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Kom, ga mee, geef ieder een hand
Samen bouwen aan een nieuw land
Het rijk van God ligt diep in je hart
Vandaag begint een nieuwe start

Aan deze woorden uit het lied ‘Kom, ga mee’ moest 
ik denken toen ik het verzoek kreeg om mee te 
werken aan de kalender van de Protestantse Kerk 
voor de Veertigdagentijd. In deze periode denken 
wij aan de lijdensweg die Jezus heeft afgelegd. We 
worden dan stilgezet bij het Joodse volk, waaruit 
Jezus voortkwam. En bij de verbondenheid met dit 
volk, dat op weg naar het beloofde land veertig jaar 
door de woestijn moest trekken.
Jezus was door en door Joods. Dat vergeten wij 
nog wel eens in onze christendommelijkheid. Die 
vergeetachtigheid leidde tot kruistochten, pogroms 
en de Holocaust. In het boek Christelijke theologie 
na Auschwitz beschrijft Hans Jansen dat Himmler, 
de rechterhand van Hitler, ooit zelfs kernachtig zei: 
‘Wij maken af wat de kerk niet heeft voltooid’.

Jacob Revius schreef in het gedicht 
‘Hij droeg onze smarten’ (1630)
En ’t zijn de Joden niet, Heer Jesu,
die u kruisten,
noch die verradelijk u togen
voor ’t gericht
noch die versmadelijk u spogen
in ’t gezicht (…)

Wij allen, mensen door alle eeuwen heen, kruisigen 
Christus. Toch worden we uitgenodigd om op weg 
te gaan. We hoeven ons niet gedeisd te houden, 
met schaamrood op de kaken. Nee, in tegendeel: 
‘Kom, ga mee!’ Wij mogen geloven in een goddelijke 
werkelijkheid die niet terugziet, maar juist 
vooruitkijkt.
En dat is omdat Jezus voor ons allen – dus voor 

jood, moslim, hindoe, boeddhist, christen of niet-
gelovige – de verpersoonlijking is van de mens die 
God bedoeld heeft. Jezus is het teken dat God ons 
niet aanspreekt op wat geweest is, maar kijkt naar 
wat komen gaat. Dat heet genade.
Jezus zegt tegen ons allemaal: ‘Kom, ga mee’. Ga 
mee op weg. En op weg gaan met Jezus houdt in 
dat we ons leven afstemmen op wat ten diepste met 
het menselijk leven bedoeld is.

Daarmee raken we aan de kern van ons bestaan: 
leven met het oog op de ander. In het mooie woord 
‘altruïsme’ zit het Latijnse woord alter. Dat betekent 
‘de ander’. Wie het leven van Jezus overziet, komt 
tot de conclusie dat Hij er alleen was voor de ander. 
In de Bijbel struikel je over voorbeelden hiervan.
Zó is de schepping bedoeld: leven met het oog op 
de ander. Het leven dat ons leert om van onszelf af 
te zien. Het leven dat gericht is op respect. Dat wars 
is van wraak, vooringenomenheid en liefdeloosheid, 
maar wortelt in barmhartigheid en liefde.

Wanneer we dat toch eens met elkaar hadden 
verstaan, was het nooit tot zo’n explosie van geweld 
gekomen in het Midden-Oosten en in Oekraïne, of in 
welk ander land ter wereld ook.
‘Ga mee’, zegt Jezus. Ga mee op weg naar een 
wereld waarin gerechtigheid woont, waarin een 
einde komt aan alle verschrikkelijke vormen van 
discriminatie. Dat betekent de weg van liefde, 
belangeloosheid en zelfverloochening. Christus 
volgen betekent de kruisweg gaan. Maar die weg 
loopt niet uit op de dood, maar op het nieuwe leven. 
Ga je mee?

Rob Visser
Emeritus predikant in Vuren

Overgenomen uit “Petrus”

Leven met het oog op de ander
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KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 3 maart: Dienst om 10.00 uur 
3e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: fam. Vermeulen
Koffiedienst: Aafke Strooker en Thera Talens
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor KIA Voorjaarszending Libanon en 
het Muziekfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 10 maart: Dienst van 
Schrift en Tafel om 10.00 uur 
4e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Ingrid 
Rasmussens en Petra de Hoog
Kinderkerk: Deorah Zamani
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor KIA Zending Indonesië en het 
Onderhoudsfonds

	 ENGELMUNDUSKERK	 	 ICHTHUSKERK	
	 Kerkplein 1		S  nelliusstraat 40				 
						    
3 mrt	 10.00 uur  3e zon. 40-dagentijd		  10.00 uur
	 Ds. Ben Helmers		  Ds. Kees Lous

10 mrt	 10.00 uur 4e zon. 40-dagentijd  HA		  10.00 uur
	 Ds. Kees Lous		  Ds. J. v.d. Meent (Utrecht)

17 mrt	 10.00 uur 5e zon. 40-dagentijd		  10.00 uur
	 Ds. Ben Helmers		  Ds. Kees Lous

24 mrt 	 Palmzondag Samen onder een Dakdienst		  10.00 uur  Palmzondag
	 In de Ichthuskerk om 10.00 uur		S  amen onder een Dakdienst
	 Onze kerk is dicht		  Ds. Sieb Lanser (Amstelveen)

Maandag	 Vesper om 19.30 uur
25 mrt 	 Ds. Ben Helmers

Dinsdag	 Vesper om 19.30 uur
26 mrt 	 Ds. Regina Davelaar

Woensdag	 Vesper om 19.30 uur
27 mrt 	 Ds. Kees Lous

28 mrt 	 Witte Donderdag 19.30 uur  HA		  Witte Donderdag 19.30 uur HA
	 Ds. Regina Davelaar		  Ds. Kees Lous

29 mrt 	 Goede Vrijdag 19.30 uur		  Goede Vrijdag 19.30 uur
	 Ds. Regina Davelaar		  Ds. H. Koolhaas (Aalsmeer)

30 mrt 	S tille Zaterdag 20.30 uur				  
	 Ds. Kees Lous

31 mrt 	 10.00 uur Pasen 		  10.00 uur Pasen
	 Ds. Regina Davelaar		  Ds. Kees Lous

7 apr	 10.00 uur		  10.00 uur
	 Ds. M.C. Kapteijn		  Ds. Kees Lous
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Zondag 17 maart: Dienst om 10.00 uur 
5e  zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: fam. van Broekhuyzen
Koffiedienst: Adrie van der Pijl en Ingrid Rasmussens
Kinderkerk: ?
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor KIA Zending Rwanda 
en het Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 24 maart: Palmzondag Samen onder een Dak 
Dienst om 10.00 uur 
in de Ichthuskerk 6e zondag 40-dagentijd 
Voorganger: ds. Sieb Lanser (Amstelveen)
Kinderkerk Velsen-Zuid: alle leiding 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Onze kerk is dicht

Maandag 25 maart: Vesper om 19.30 uur 
Voorganger: ds. Ben Helmers
Piano: Ben Helmers
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens

Dinsdag 26 maart: Vesper om 19.30 uur
Voorganger: ds. Regina Davelaar
Piano: Ben Helmers
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier

Woensdag 27 maart: Vesper om 19.30 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Orgel: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Petra Bresser 
Beeldregistratie: Dirk Tamerius

Witte Donderdag 28 maart: 
Dienst van Schrift en Tafel om 19.30 uur
Voorganger: ds. Regina Davelaar

Ontvangstdienst: Heleen Hoefakker en Aad de Koning
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds

Goede Vrijdag 29 maart: Dienst om 19.30 uur
Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ontvangstdienst: Ineke van Ee en Adrie van der Pijl
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens

Stille Zaterdag 30 maart: Dienst om 20.30 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Henny Stolk en Aafke Strooker
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens

Zondag 31 maart: Pasen Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ontvangstdienst: Esther Bijker en Ingrid Rasmussens
Koffiedienst: Henny de Wit
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 7 april: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. M.C. Kapteyn
Ontvangstdienst: Tienke van der Putte en Henk Krijnen
Kinderkerk: Delilah Zamani
Organist: ?
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds

Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer	 Periode	 Uiterste	 Verschijningsdatum
Jaargang		  inleverdatum kopij	 vanaf…

 31 - 09	 07/04/'24 - 04/05/'24	 25 maart 2024	 4 april 2024

 31 - 10	 05/05/'24 - 08/06/'24	 22 april 2024	 2 mei 2024

 32 - 01	 09/06/'24 - 13/07-'24	 27 mei 2024	 6 juni 2024
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Wat is er te doen
NIEUWS UIT DE KINDERKERK

De 40 dagentijd, de tijd dat we naar Pasen toeleven en 
dat doen we met de kinderen ook, in de kinderkerk met 
mooie, voor de kinderen aansprekende verhalen, zoals 
bijvoorbeeld het verhaal van de vijf broden en twee vissen. 
Als kind vond ik dat zelf een magisch verhaal; het laat 
goed zien dat Jezus voor ons allemaal zorgt en blij is dat 
we er zijn. 

Dat is ook het thema van deze 40 dagentijd: ‘goed dat je 
er bent’ 
Veel grote mensen vinden het fijn dat er kinderen in 
onze kerk zijn én een kinderkerk. Dus wij zullen u in de 
komende periode laten weten waar we mee bezig zijn in 

eigen kerknieuws

aanloop naar Pasen. Dat zullen 
we doen in de vorm van een 
gesprekje bij de poster in het 
boek voorafgaand aan onze eigen dienst en bij terugkomst 
in de kerk laten we zien wat we gedaan hebben en leggen 
we een bij het verhaal passend voorwerp op de verteltafel. 
Die tafel wordt dus in de loop van de weken steeds voller 
en de aftelkalender -die we gaan gebruiken- ook, want de 
vakjes die de 40 dagen voorstellen gaan we inkleuren en 
gebruiken in deze periode. Op die kalender staan leuke 
opdrachtjes en vragen waar de kinderen wat mee kunnen.
Palmpasen maken we traditiegetrouw kruisjes. Er is geen 
dienst in onze kerk die dag, maar we zijn al in conclaaf 
met de Ichthuskerk om dat feest door te kunnen laten 
gaan. Het is op moment van schrijven nog niet in kannen 
en kruiken, maar houd vooral de website en de nieuwsbrief 
in de gaten; wij laten van ons horen!
En dan Pasen, Feestdag met een hoofdletter. We hopen 
op mooi weer, want zoals elk jaar willen we dan natuurlijk 
weer eieren gaan zoeken in de tuin om de kerk. Altijd 
genieten om die blije kinderen te zien die enthousiast op 
zoek gaan naar het chocolade lekkers dat verstopt ligt. 
Je leest het al: we gaan een mooie tijd tegemoet! 
Hopelijk tot snel in de (kinder)kerk.

Met vriendelijke groetjes namens ons allen, Henny

Met de plubers én de jongere groep 9-12 jarigen gaan 
we weer meedoen aan een landelijk spel. Nu gericht op 
Pasen. We doen dat op zondag 17 maart, 16.30-19.00 
uur in de Ichthusburcht in IJmuiden. Natuurlijk eten we 
tussendoor weer samen.Het is altijd erg gezellig: we doen 
spellen, gericht op het thema en tussendoor wordt het 
Paasverhaal verteld. Door het hele land wordt dit spel 
gespeeld en er is ook nog een wedstrijd aan verbonden.
Bekende namen worden persoonlijk uitgenodigd, maar als 
je dit leest en niet eerder geweest bent: schuif aan als je 
tussen de 9 en 16 jaar bent!

Actie kerkbalans 2024

Ik ben bezig de toezeggingen te verwerken in het LRP-
systeem.
Er zijn ongeveer 400 enveloppen rondgebracht en op dit 
moment zijn er bij mij 89 retour gekomen. 
Ziet u een mogelijkheid om toch uw antwoord terug te 
sturen zodat we een beter inzicht krijgen in de financiële 
bijdrage voor de kerk?
Er zit een antwoordenvelop bijgesloten.

Alvast bedankt 
Arend Selier

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter 
van de kerkenraad) te weigeren.

Afscheid / Welkom
Binnenkort stopt Frits Vermeulen met zijn werk voor de redactie van Samen. Wij vinden dat jammer, maar respecteren 
zijn besluit. Frits bedankt voor je inzet, voor je fijne bijdrage, waaronder het namens de redactie schrijven van artikelen 
voor het voorblad en je gastvrijheid om periodiek bij jou thuis te kunnen vergaderen. We zullen je missen.

Gelukkig hebben we de vacature kunnen invullen. Marja Petersen zal zijn plaats gaan overnemen. We heten haar van 
harte welkom in de redactie.

Redactie Samen
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Ook voor het zesde seizoen is er weer een gevarieerd winterprogramma samengesteld: Concerten, 
lezingen, toneel en andere vormen van kleinkunst, steeds op zondagmiddag, van 15 tot 17 uur. 
Wij willen op deze manier veel mensen laten genieten van bijzondere momenten in onze mooie, 
eeuwenoude kerk.  
           Zondag 3 maart 2024:  Leks compagnie

Migratieverhaal 
van gevierde 
mezzosopraan 
en harpiste.

“De Weg” vertelt 
het verhaal 
van Ekaterina 
Levental. Over 
haar vlucht uit de 

voormalige Sovjet Unie. Een verhaal over afwijzing, verlies, 
veerkracht en hoop, gezien door de ogen van een tiener.

In deze persoonlijke muziektheatervoorstelling neemt 
zangeres en harpiste Ekaterina Levental het publiek 
mee op de weg die zij als tiener aflegde. Die weg door 
verschillende landen begon in Tasjkent, de hoofdstad 
van Oezbekistan. Door oplaaiend antisemitisme na het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie kon haar familie daar niet 
blijven. 

Passion 2024 Engelmunduskerk, 
palmzondag 24 maart.

Op zondag 24 maart nodigen wij u van harte uit om de 
Passion 2024 in de Engelmunduskerk Oud Velsen bij te 
wonen. Ruim 50 enthousiaste zangers, muzikanten, een 
dirigent en vertellers nemen u mee in het passieverhaal. 
De voorbereidingen zijn in volle gang, het script is klaar. 
Solisten en koor zijn hard aan studeren. 
Zet u de datum in uw agenda? 
Tickets a €6,- inclusief consumptie zijn vanaf 
1 maart 2024 te koop op de website 
https://www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/

Voorstellingen om 15.00 uur en om 19.30 uur. 

Open Venstermiddag

Op donderdag 21 maart is er weer een bijeenkomst van 
het Open Venster. 
Vanmiddag is dhr. Blass onze gast, die als hobby heeft: 
“Luchtballonnen”. Hij reist de hele wereld over om hier 
foto’s van te maken. Zo krijgen we beelden te zien van 
wereldberoemde shows, waar wel 800 ballonnen de lucht 
in gaan. 
Zijn specialiteit is luchtballonnen met afwijkende vormen, 
waarvan we er velen te zien krijgen.
De middag begint om 14.00 uur in de Ichthusburcht, 
Fahrenheitstraat 37 in IJmuiden. Mocht U moeite hebben 
met vervoer, dan kunt U bellen met  Mevr. Roodzant, 
tel: 0654264671.
 
Met een hartelijke groet en tot ziens, 

Het bestuur van het Open Venster.

Craft café   
                                                                 
Het komende Craft Café is op 
6 maart 2024.
Vanaf 19.30 uur komen we weer 
samen in de Goede Herderzaal om 
te handwerken. Rond 21.00 uur gaan 
we weer naar huis. 
Heeft u zin om mee te doen of eens te kijken of het iets 
voor u is: welkom!

Yvonne Bax en Esther Filius

Ekaterina speelt harp, zingt, danst en vertelt over haar 
afkomst en hoe die van de ene op de andere dag bepalend 
werd in het alledaagse leven. En hoe ze daarna haar weg 
zocht naar het sprookje, zoals ze dat kende uit het theater. 
Gedreven door een onuitputtelijke veerkracht en hoop.
De Weg is een bijzonder en toch ook zeer herkenbaar 
verhaal, verrassend en actueel. 
Kaarten à € 15.- kunt u bestellen via de website:
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/engelmundus-meer
Daar vindt u ook meer informatie.

Credits:
Tekst en uitvoering: Ekaterina Levental
Regie en vormgeving: Chris Koolmees
De Weg is een productie van: LEKS compagnie

Duur: ca 70 minuten. Nederlandstalig.
Meer informatie over de voorstelling: 
https://www.leks.nu/de-weg/
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Collectes in de Veertigdagentijd

De 40-dagentijd is al begonnen en het thema van de 
veertigdagentijd is dit jaar: GA MEE! Ga mee in de bonte 
stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, 
ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, 
culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van 
gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun 
geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee 
naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, 
Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland, door voor 
hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde 
beweging van geloof, hoop en liefde. 

In de 40-dagentijd staat iedere week een ander project 
centraal.

Zondag 18 februari en 25 februari waren de collectes 
bestemd voor Binnenlands Diaconaat en Missionair werk 
in Nederland.

Zondag 3 maart – Voorjaarszending – 
Libanon

Predikanten opleiden voor het Midden -Oosten
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale 
functie en de theologische opleidingsinstituten in 
Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-
Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en 
de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden 
naar Libanon en werkt er als theologiedocent en 
studentenpastor.
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger 
en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun 
geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te 
gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk 
werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn 
cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden 
uit andere religieuze tradities. Theologische instituten 
in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in 
het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en 
getuigenis.

Zondag 10 maart – Zending – Indonesië

Sterke vrouwen in de kerk
De lokale gemeenschappen 
op Papoea Indonesië spelen 
een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de 
afgelegen gebieden waar 
onderwijs en gezondheidszorg 
slecht functioneren. Veel 
vrouwen nemen sociale en 
pastorale taken op zich. 

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het 
toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen 
een diaconale of maatschappelijke training volgen, 
maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een 
voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over 
gezonde voeding.

Zondag 17 maart – Zending – Rwanda

Leerzame stripverhalen voor kinderen
In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese 
predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen 
maken die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. 
Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van 
kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken 
over de thema’s uit de stripboeken, zoals gezondheid, 
voeding, kinderrechten, familieleven, christelijke normen 
en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe 
boeken over andere onderwerpen, want “een kind dat leest, 
wordt een volwassene die nadenkt”, menen de oprichters.

Zondag 24 maart – Missionair – Nederland

Het paasverhaal voor heel Nederland
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om 
het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. 
Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending 
ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar 
buiten gericht kerk te zijn.
Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in 
samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met 
buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over 
de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder 
wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine 
en online.

U kunt deze projecten steunen via de (online) collecte of 
uw gift overmaken op bankrekening 
NL05 INGB 0000 1398 04 
t.n.v. Prot Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O), o.v.v. het project. 

Hartelijk voor uw bijdrage.			         De diaconie

Filmavond

Vrijdag 15 maart staat er weer een 
filmavond gepland. Welke film we gaan 
bekijken is nog niet bekend. Ontmoeten 
we een meisje op zoek naar een eigen 
plek in het leven? Of zijn we getuigen van 
een ruzie rond een citroenboom? Misschien gaan we wel 
per bus van Denemarken naar Parijs. 
De deelnemers worden om 18.30 uur verwacht in de 
Goede Herderzaal. Daar drinken we dan eerst een glaasje. 
Vervolgens gaan we aan tafel voor een gezamenlijke 
maaltijd. De koks zoeken hiervoor naar goede gewoonte 
inspiratie in het land waar de film vandaan komt. Wordt 
het dus Irish Stew, Smorrebrod of Brisket? 
Aansluitend op de maaltijd kijken we met elkaar naar 
de film. En tenslotte volgt er in de kring nog een korte 
nabespreking. Er is elke keer weer een vaste kern 
van belangstellenden voor de filmavond. We willen 
gemeenteleden, die nog niet eerder van de partij waren, 
hartelijk uitnodigen met ons mee te doen. 

Wie de filmavond wil bijwonen, kan zich melden bij 
ondergetekende. Dat kan telefonisch: 533070 of per 
e-mail: j.j.h.hoekstra@ziggo.nl. 

Namens de koks en het filmteam,	               Hans Hoekstra
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SPAARDOOSJES 40-dagentijd

Het hoofdproject van de 40-dagentijd is dit jaar het land 
Colombia en heeft als thema: Kansarme jongeren in 
Colombia opleiden voor horeca.

In het noorden van 
Colombia komen steeds 
meer toeristen naar 
de Caraïbische kust. 
Kansarme jongeren die 
op zoek zijn naar werk, 
kunnen in hun eigen 
omgeving leren hoe ze 
aantrekkelijke en gezonde 
maaltijden kunnen koken, 
onder andere in een 
rijdende kookschool. 
Zo kunnen ieder jaar 80 
jongeren opgeleid worden 
voor werk in hotels, 
restaurants of foodtrucks. 
De leerlingen volgen 
cursussen waarvoor ze 

deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 
maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma. 

Meditatieve wandeling

9 maart is er weer een meditatieve wandeling. Het start-
punt is bij de parkeerplaats van de Moerberg aan de 
Zuiderkruisstraat. We wandelen van 9.30 uur tot ongeveer 
11.00 uur. Na afloop wordt er ter afsluiting koffie of thee 
gedronken.

Marjoeke en Ineke verzorgen de wandeling.

Rekening & verantwoording
Gymspullen voor basisschool CBS-Kompas

De diaconie heeft zich in 2023 beraden over een 
speciaal project voor kinderen die in gezinnen opgroeien 
die met armoede te maken hebben in de gemeente 
Velsen. Hiervoor hebben wij contact opgenomen 
met de Christelijke Basisschool Het Kompas aan de 
Heerenduinweg. Tijdens een gesprek met de locatieleider 
werd al snel duidelijk dat er een deel van de kinderen 
op deze school met armoede te maken heeft. Om een 

beheersbaar hulpproject op te zetten werd uiteindelijk 
gekozen voor donatie van gymschoenen en gymkleding. 
Het blijkt namelijk dat er gezinnen bezuinigen op deze 
artikelen of dat ze het domweg helemaal niet kunnen 

betalen. Door de school werd 
een inventarisatie gemaakt 
van de hoeveelheid aan benodigde spullen en daarna 
hebben wij 44 sets gymschoenen en 28 sets gymkleding 
aangekocht (de groepen 1 en 2 sporten in hun eigen 
kleding waaraan geen eisen worden gesteld).

Alles wat gedoneerd is aan de school blijft eigendom van 
Het Kompas en de kinderen die ervoor in aanmerking 
komen, kunnen de schoenen en kleding lenen van de 
school, zodat er ook voor het volgende schooljaar 
voldoende voorraad aan gymspullen is.

In de nieuwsbrief van de school die voor de 
Voorjaarsvakantie werd uitgegeven heeft Het Kompas ons 
bedankt met de volgende reactie:

De Engelmunduskerk uit Velsen-Zuid heeft nieuwe 
gymkleding gedoneerd aan alle locaties van het Kompas! 
Gezinnen die het niet zo breed hebben kunnen deze 
gymkleding voor hun zoon en dochter van school 
lenen. We zijn de organisatie van de Engelmunduskerk 
ontzettend dankbaar voor dit hartverwarmende initiatief!

De diaconie kijkt met voldoening terug op dit geslaagde 
schoolproject. 

Krijn Gesink, namens de diaconie

Om samen in actie te komen voor Colombia is er op 
de zondagen 18 en 25 februari een spaardoosje bij het 
uitgaan van de kerk aan u meegegeven zodat u thuis kunt 
sparen voor dit project. 

Wilt u meer weten over dit project kijkt u dan op www.
kerkinactie.nl/jongerenhoreca of op de website van onze 
kerk, waar een filmpje staat over deze kansarme jongeren 
in Colombia.

We vragen u om de spaardoosjes op Paasmorgen 
(31 maart) weer in te leveren.

Namens de diaconie
Liesbeth van der Lugt
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uit de kerkbanken
Op weg naar Pasen………

Als ik dit stukje schrijf is het Carnaval in het zuiden van 
ons land voorbij, de askruisjes ontvangen en zullen er 
wellicht mensen zijn die nu aan het vasten zijn. De één 
laat het zoet staan, de ander het glaasje wijn.
Veel mensen halen tegenwoordig hun schouders hierover 
op.
Ach het zal wel, flauwekul allemaal, we hebben in ieder 
geval een paar dagen vrij en een gezellige Paasbrunch in 
het vooruitzicht.
Persoonlijk voel ik in deze tijd “op weg naar Pasen” de 
behoefte aan een stukje bezinning. Even de tijd nemen om 
in te keren. In mijn binnenste
te voelen wat daar leeft en mij bezig houdt. Er is nogal wat 
aan de hand in de wereld en wat doet dat met mij.
Ook Jezus trok zich terug in de woestijn om in te keren en 
zich voor te bereiden op wat zou gaan komen.
Ik voel mij daarna lichter en ben mij meer bewust. Ik hoor 
de vogels al weer zingen en ruik het ontluikende voorjaar. 
Opstanding, nieuw leven en een nieuw begin. Het wordt 
Pasen!

Bloemengroet

28-1-2024	 Mevr. Dik-Schouten
0w4-2-2024	 Dhr. Rotgans
11-2-2024	 Mevr. van Leeuwen
18-2-2024	 Dhr. Roodenberg
25-2-2024	 Dhr. Wouters

Graag wilde ik bedanken voor de mooie bloemen van de 
kerkdienst op 18 februari j.l.. Dat gebaar was in meerdere 
opzichten een verrassing voor mij.

J. Roodenberg 

Gift

De Diaconie mocht afgelopen maand een gift ontvangen 
van EUR 500,-

Pas op de plaats
Aandacht voor
Stil zijn
En luisteren
Naar wat er in je leeft

Pas op de plaats
Als voorbereiding op
Sta even stil
En ben je bewust
Naar wat komen gaat

Pasen
Als alles lichter wordt
Stormen gaan liggen
En we op weg zijn
Naar een nieuw begin

Marja Wouda

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS

Veertigdagentijd 
                                                                                                                                          
Wanneer deze editie van ons kerkblad bij u op de mat valt, 
zitten we alweer ruim in de veertigdagentijd, want Pasen 
is vroeg dit jaar: 31 maart. In deze tijd van ingetogenheid 
vieren we op 10 maart in onze gemeente het Heilig 
Avondmaal. De kinderkerk verzorgt weer een mooi 
veertigdagenproject.

Palmpasen 
                                                                                                                                           
Palmpasen valt op 24 maart. Dit keer is er een 
samen-onder-een-dakdienst in de Ichthuskerk. 
Onze Engelmunduskerk is dan niet beschikbaar 
vanwege de voorbereidingen voor The Passion 
later op deze dag. Ook in de Ichthuskerk 
hopen we veel kinderen te verwelkomen, die 

uiteraard ook weer hele 
mooie Palmpasen stokken 
gaan maken. Daarbij is er 
ook weer de optocht door 
de kerk met al die mooie 
stokken! Na de dienst is 
er koffiedrinken en zullen 
daarna de pannenkoeken niet ontbreken…….

Stille Week en Pasen                                                                                                                                            

In de Stille Week is onze Engelmunduskerk weer elke 
avond geopend. Op maandag, dinsdag en woensdag 
zijn er weer vespers. De eerste doet Ben Helmers, de 
tweede wordt verzorgd door Regina en de derde wordt 
gehouden door ondergetekende. Uiteraard is er ook Witte 
Donderdag een dienst, zoals gebruikelijk met het Heilig 
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In Memoriam Jacob Bragt

Op 13 januari overleed op de leeftijd van 97 jaar Jaap Bragt. Tot het laatst had Jaap een voor zijn leeftijd 
bijzonder goede gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Hij stond volop in het leven en had een actieve 
belangstelling in veel zaken. Hij hield zijn eigen conditie bij met zwemmen. Ook fietste hij nog: het gaf hem een 
stukje vrijheid. Vlak na de oorlog was hij militair in Indonesië: een periode die veel impact op zijn leven had. 
De ontmoeting met andere veteranen was belangrijk voor hem. Tot de recente opheffing van het Christelijk 
Mannenkoor IJmuiden was Jaap daarbij een bevlogen zanger. Daarnaast was hij een familieman die zeer 
betrokken was bij zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was ook bescheiden: al snel was hij bang dat hij anderen tot 
last zou zijn. Bij Jaap was er grote dankbaarheid voor zijn lange leven en voor het vele goede dat hij in zijn leven 
had mogen ervaren. Hij had een groot geloof; een geloof dat met de tijd meeging. Een geloof waar hij ook steun 
in zocht en vond bij tegenslag. Vanuit zijn geloof was hij een trouw en betrokken bezoeker van de kerkdiensten. 
In een verder verleden zat hij vaak om-en-om met zijn acht jaar geleden overleden vrouw Annie in de kerkenraad. 
Voor zijn uitvaart had hij alle liederen, muziek  en de Bijbeltekst op papier gezet. Het Bijbelgedeelte dat in de 
uitvaart van Jaap klonk, waren de eerste drie verzen van Jesaja 43, die God tekenen als beschermer en redder van 
mensen; God die de mensen bij name kent. Op vrijdag 19 januari hebben we in onze Engelmunduskerk afscheid 
van Jaap genomen, waarna we hem naar zijn laatste rustplaats op Duinhof begeleid hebben. Zijn kinderen en 
kleinkinderen wensen wij Gods nabijheid toe bij het verwerken van dit verlies.

Ds. Kees Lous

NIEUWS vAN DS. DAVELAAR

Lieve mensen,

Twee maanden onderweg
“Ben je al een beetje gewend hier?” Het is een vraag die 
me regelmatig wordt gesteld. Nou, ja, ik zit nog volop in 
het wenproces natuurlijk. Maar zo langzamerhand begin 
ik m’n weg te vinden. Zowel in de kerk, als wandelend 
door Velsen-Zuid, of op de elektrische fiets crossend door 
IJmuiden. Zo krijgen steeds meer mensen, naast een 
gezicht, ook een naam en een (stukje) verhaal.

Pastoraat en kennismaken
Kees en ik hebben het pastoraat verdeeld. Over het 
algemeen zal ik de mensen bezoeken in Velsen-Zuid, 
IJmuiden-Zuid en de zogenaamde ‘buitengebieden’. 
Kees bezoekt de mensen in IJmuiden-Noord en Driehuis. 
Maar ik wil natuurlijk wel de héle gemeente leren kennen. 
Daarvoor organiseer ik kleine bijeenkomsten voor 
ongeveer 8 mensen. Ik heb een leuk programma bedacht 
waarbij jullie mij, ik jullie en jullie elkaar beter leren 
kennen. Of je nu wel of niet in ‘mijn’ wijk woont. 
Van harte welkom! Graag opgeven via 
ds.davelaarengelmunduskerkoudvelsen.nl of bel/app

naar 06-30178535. Ik 
heb daarbij de volgende 
informatie nodig:

Top 3 van data waarop u/
je kan komen, naam en 
telefoonnummer

Als vervoer een probleem is, laat dat dan ook even weten, 
dan regelen we daar iets voor.

Beschikbare momenten
Maandag 4 maart 	 14:00-16:00
Dinsdag 12 maart 	 10:00-12:00
Woensdag 20 maart 	 14:00-16:00
Donderdag 11 april 	 14:00-16:00
Maandag 22 april 	 19:30-21:30
Woensdag 15 mei 	 14:00-16:00
Donderdag 23 mei 	 10:00-12:00
Dinsdag 28 mei 		  19:30-21:30

Ik kijk naar u/je uit!		      
     Ds. Regina Davelaar

Avondmaal. Op Goede Vrijdag is er  een sobere dienst 
waarbij het lijdensevangelie gelezen wordt, terwijl we op 
Stille Zaterdag uit het Oude Testament ‘toelezen’ naar de 
verrijzenis in de Paasnacht. We sluiten deze serie diensten 
af met een feestelijke dienst op de Paasmorgen waaraan 
ons gelegenheidskoor medewerking verleent.

Aangepaste Gezinsdienst
Op Palmpasen, 24 maart, vindt de Paasdienst van de 
Aangepaste Gezinsdiensten plaats, ook dit keer weer in de 
Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden te Beverwijk. 
De dienst begint om 15 uur. Voorgangers zijn ds. Wim 

Zaagsma en pastor Engelbert Wigchert. Deze dienst wordt 
vormgegeven rondom het landelijke jaarthema: ‘Ga je ook 
mee?’ U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te 
wonen op deze drukke zondag vol met kerkelijke 
activiteiten!

Groet                                                                                                     
De dagen worden langzamerhand weer wat langer: het 
licht verdrijft steeds meer het donker. Met die verwachting 
leven we naar Pasen toe. 
Vanaf deze plaats mag ik u een goede veertigdagentijd en 
gezegende Paasdagen toewensen.

Ds. Kees Lous
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Berichten van elders
Concert informatie

Oratoriumkoor Kennemerland voert op 23 maart 2024 
om 20.00 uur Joh.Passion van J.S. Bach uit in de 
Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 te Haarlem.

Dirigent: Annelies Smit.

Solisten: 
Lauren Armishaw- sopraan
Helena van Heel-mezzosopraan
Peter Vos- tenor 
Joris van Baar-bariton
Berend Eijkhout- bariton 

Gerrie Meijers orgel
Het Promenade Orkest. 

Bericht van de PKN

De Protestantse Kerk in Nederland roept gemeenten op 
om op zondag 21 april 2024 aandacht te besteden aan 
het thema ‘roeping’. Scriba René de Reuver: “Op deze 
Roepingenzondag willen we mensen aanmoedigen om 
bij zichzelf na te gaan of ze zich geroepen weten om 

voorganger in onze kerk te worden.”
Voortaan is iedere vierde zondag van Pasen - zondag 
van de Goede Herder - ook Roepingenzondag. Dit is de 
derde zondag na Eerste Paasdag. Gemeenten worden 
gevraagd om in hun eredienst aandacht te besteden 
aan het onderwerp ‘roeping’ en te bidden om nieuwe 
voorgangers en werkers in de kerk. Binnenkort worden er 
liturgische suggesties voor deze zondag aangereikt en er 
wordt materiaal ontwikkeld over het predikantschap voor 
jongeren en zij-instromers.

Oecumenische traditie
De Protestantse Kerk sluit hiermee aan bij een 
oecumenische traditie. Ook de Rooms-Katholieke Kerk, 
Church of England en de Evangelische Kirche Deutschland 

Toegang € 29,50
Kaartverkoop: leden van het koor of 
www.koor-kennemerland.nl

Met vriendelijke groet van  

Petra de Hoog

houden op deze dag hun Roepingenzondag. De 
Protestantse Kerk sluit zich daar nu bij aan. 

Nieuwe voorgangers nodig
In de Protestantse Kerk dreigt een tekort aan predikanten. 

De komende jaren stoppen veel 
gemeentepredikanten - vanwege 
emeritaat - met hun werk, terwijl ook 
steeds minder studenten voor een 
opleiding theologie kiezen. Om het 
predikantentekort te bestrijden, is 
het van belang dat meer studenten 
kiezen voor de opleiding theologie. 
Scriba René de Reuver onderstreept 
het belang hiervan: “Steeds minder 
jongeren kiezen voor een studie 
theologie en het ambt van voorganger. 
Dat is jammer voor de kerk, en een 
gemiste kans. De kerk kan veel nieuwe 
voorgangers gebruiken. Bovendien 
is de studie uitdagend en het werk 
verrijkend. Op Roepingenzondag 
moedigen we daarom mensen aan 

om bij zichzelf na te gaan of ze zich geroepen weten om 
voorganger in onze kerk te worden.”

Tegemoetkoming in studiekosten
Kortgeleden is er een studiefonds opgericht om 
zij-instromers die theologie willen studeren om 
gemeentepredikant te worden in de Protestantse 
Kerk financieel te ondersteunen. Onder andere het 
instellingsgeld kan hier gedurende de studieperiode mee 
gefinancierd worden.

Foto: Bevestiging en intrede dominee Gerben Hoogterp in de 
Protestantse Gemeente te Lekkum, Miedum, Snakkerburen, 
Blitsaerd | Fotograaf: Annemieke Nienhuis



De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

Wij zetten alle soorten videotapes

VHS • Betamax
Video 8 • Hi8 • Mini DV

over op USB-stick, externe HDD 
of DVD. Als u meerdere banden 
inlevert, betaalt u een lagere prijs.
Maar ook DIA's en 8 mm film!

ELTA / LOEK ANDERSON
D I G I T A L I S E E R  S H O P

Trompstraat 1-5    1971 AA IJmuiden     info@elta.nl

DRUKKERIJ ELTA                tel.	0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXL print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• spandoeken

• gelegenheidskaarten

• ontwerpen

• posters

• scripties

• stickers

JAAR

60

Trompstraat 1  IJmuiden • Tel 	0255 51 11 91

Videobanden
digitaliseren



Predikanten
•	 ds. C. Lous		 0255 52 44 73
	 ’t Roode Hart 9
	 1981 AH Velsen-Zuid
	 shiprev@hetnet

•	 ds. R. Davelaar	 	06 3017 8535
	 ds.davelaar@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Kerkrentmeesters
•	 Secretaris
	 hr. N. Rasmussens		 06 1881 3224
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Penningmeester		 06 5372 0090
	 hr. J.F. Manten
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Vrijwillige bijdragen
	 NL27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Vrijwillige bijdrage

Collectes
•	 Online collectezak
	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-

collectes 

•	 Bestellen collectebonnen
	 hr. A. Selier		 0255 53 60 82
	 Platanenstraat 23
	 1971 NH IJmuiden
	 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

	 NL36 INGB 0000 1490 43
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Collectebonnen

Kerkblad samen
•	 Redactieleden
	 Joke Stam		 0255 52 09 66
	 Jan Oosterveen		 06 496 448 78
	 Aafke Strooker		 0255 52 14 14
	 Marja Petersen		 06 587 186 29
	 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Bezorging en mutaties
	 Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
	 hr. W.J.Mak		 0255 52 05 04
	 IJmuiden
	 fam. Van Broekhuyzen		 0255 53 24 86

•	 Vrijwillige bijdragen
	 NL27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Kerkblad Samen

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

Bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres
Scribaat
mw. E.A. van der Lugt  06 8398 0623
Waalstraat 107D

1972 WR IJmuiden
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

Kinderkerk
•	 Henny de Wit
	 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Giften
	 NL94 RABO 0373 5974 52
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Kinderkerk  

Diaconie
•	 Penningmeester		 06 5788 2490
	 hr. K. Gesink
	 diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Financiële bijdragen
	 NL05 INGB 0000 1398 04
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O.
	 o.v.v. Diaconie

Taxi-service
•	 Contactpersonen
	 hr. W. Mak		 0255 52 05 04
	 hr. B. te Beest		 0255 51 74 18

•	 Rooster
	 Voor die personen die gebruik willen maken 

van de taxi-service is een rooster opgesteld. 
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website
•	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kerkgemeenschap
	 Joke Stam
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kunst&cultuur
	 Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Webmaster
	 Jorgen Rasmussens		 0255 51 20 40
	 webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Vertrouwenspersoon
•	 Piet Dalebout		 06 5766 5859

Koster
•	 Anton Bresser		 06 5314 5658
	 Meervlietstraat 41
	 1981 BK Velsen-Zuid
	 anton.bresser@gmail.com


