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De afgelopen maand, tijdens de kerstdagen en de dagen 
daarvoor, zou je er niet aan twijfelen: er is zeker een plek 
voor de kerk. Volle kerstdiensten, 
een mooi kinderkerstfeest, heel veel kinderen met 
begeleiding bij de herdertjestocht. 

En dan de feestelijke dienst bij de intrede van de nieuwe 
predikant. Veel mensen in de kerk en ook aardig wat 
kinderen. 

Maar dan zal ook in de Engelmunduskerk de 
werkelijkheid terugkeren: een steeds leger wordende kerk, 
telkens met moeite mensen vinden voor allerlei taken die 
er wel zouden moeten gebeuren. Daar word je minder 
vrolijk van. 

Het motto van de actie kerkbalans is dit jaar: Geef 
vandaag voor de kerk van morgen. Dat laat meteen zien 
dat er nog veel mensen zijn die wél geloven in de kerk 
van morgen. Hoe die er dan ook uit zal zien. Want zoals 
alles verandert, verandert ook de kerk. En dat is ook goed. 
Want we doen het al lang niet meer hetzelfde als die 
eerste christenen. 
En als onze samenleving verandert, en dat gebeurt 
voortdurend, verandert ook de manier waarop je samen 
kerk wilt zijn.

Wat blijft staan is wel de bron. We doen alles vanuit die 
verhalen van de bijbel. Die blijven door de eeuwen heen 
onveranderd. Maar de uitleg is wel aan verandering 
onderhevig. Dat kan nu eenmaal niet anders, omdat de 
bril waarmee wij de bijbel lezen anders is dan die van de 
generaties voor ons. Om maar een paar voorbeelden te 
noemen: in het verleden is slavernij heel gewoon geweest 
en ook vanuit de bijbel verklaard en goed gepraat. Maar 
ook de positie van vrouwen is nog maar kort anders en 
lezen we nu ook anders in de bijbel. Wat steeds helpt is 
terug te gaan naar wat er nu eigenlijk staat en daar met 
elkaar over na te denken. Met een open blik en je elke 

keer weer laten verrassen door hoe 
een tekst nieuw op je af kan komen. Dat is één van 
de kerntaken van het kerk zijn. En alleen daarom is het al 
goed dat er kerken blijven bestaan.

Ik ben blij dat ik een tijd heb kunnen meewerken binnen de 
Engelmunduskerk, al was het ook wat 
aan de zijlijn. Ik wens jullie als gemeente, samen 
met Regina en Kees, nog veel goede tijden toe. 

Ik wil graag afsluiten met een geloofsbelijdenis, gericht op de 
kerk. In een tijd dat ik zoekende was naar een kerk om in te 
werken en veel nadacht over wat voor kerk dat zou moeten 
zijn, kwam ik op onderstaande woorden.  

Ik geloof in een kerk die midden in de samenleving staat
Ik geloof in een kerk die een aansprekende taal spreekt
Ik geloof in een kerk die mensen ruimte doet ervaren
Ik geloof in een kerk die mensen inspireert
Ik geloof in een kerk die geen mensen uitsluit
Ik geloof in een kerk waarin mensen samen op zoek gaan
Ik droom van een kerk die de wereld helpt om haar leefbaar te 
houden, 
als opdracht van God en in dienst van de mensen. 

Hartelijke groet,
Joke Zuidema.

Kerk en toekomst Kerk en toekomst
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KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 21 januari: 
Oecumenische Dienst om 10.30 uur 
In de RK Engelmunduskerk te Driehuis
Voorgangers: ds. Kees Lous/pastoor Harold Münch
Jos van Bellen en Ronald de Vries
Onze kerk is gesloten

Zondag 28 januari: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ontvangstdienst: Esther Bijker en Tienke van der Putte
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds

Zondag 4 februari: 
Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Regina 
Davelaar
Ontvangstdienst: Ingrid Rasmussens en Henk Krijnen
Koffiedienst: fam. Hoefakker
Kinderkerk: 
Elisabeth van den Bos
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kinderkerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
	K erkplein 1	 Snelliusstraat 40				  
						    
21 jan	 10.30 uur	 10.30 uur
	O ecumenische Dienst in de RK	O ecumenische Dienst in de RK
	E ngelmunduskerk te Driehuis	E ngelmunduskerk te Driehuis
	D s. Kees Lous en pastoor Harold Münch	D s. Kees Lous en pastoor Harold Münch
	E igen kerk dicht	E igen kerk dicht

28 jan	 10.00 uur	 10.00 uur
	D s. Regina Davelaar	D s. Ad van Houwelingen

4 febr	 10.00 uur	 10.00 uur
	D s. Regina Davelaar	D s. Leon Rasser
    
11 febr	 10.00 uur	 10.00 uur   HA
	D s. Hans Hoekstra	D s. Kees Lous

18 febr	 10.00 uur 1e zon. 40-dagentijd	 10.00 uur
	D s. Regina Davelaar	D s. Van Reeuwijk

25 febr	 10.00 uur 2e zon. 40-dagentijd	 10.00 uur
	D s. Bart Stobbelaar	D s. H. Koolhaas

3 mrt	 10.00 uur  3e zon. 40-dagentijd	 10.00 uur
	D s. Ben Helmers	D s. Kees Lous
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Van de redaCTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer	 Periode	 Uiterste	 Verschijningsdatum
Jaargang		  inleverdatum kopij	 vanaf…

 31 - 08		  03/03/'24 - 06/04/'24		  19 februari 2024			   29 februari 2024

 31 - 09		  07/04/'24 - 04/05/'24		  25 maart 2024			   4 april 2024

 31 -10		  05/05/'24 - 08/06/'24		  22 april 2024			   2 mei 2024

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl.
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter 
van de kerkenraad) te weigeren.

De redactie wenst u een gelukkig 2024.

Zondag 11 februari: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Hans Hoekstra
Ontvangstdienst: Esther Filius en Petra de Hoog
Kinderkerk: Delilah Zamani
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds

Zondag 18 februari: 
Dienst om 10.00 uur 1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. Regina Davelaar
Ontvangstdienst: fam. van Broekhuyzen
Koffiedienst: Jannet Brink en Lies Duineveld
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor KIA Binnenlands 
Diaconaat en het Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 25 februari: 
Dienst om 10.00 uur 2e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. Bart Stobbelaar
Ontvangstdienst: fam. Brink
Geen Kinderkerk wegens voorjaarsvakantie
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor de Prot. Kerk-Missionair werk en het 
Onderhoudsfonds

Zondag 3 maart: 
Dienst om 10.00 uur 3e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: fam. Vermeulen
Koffiedienst: Aafke Strooker en Thera Talens
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor KIA Voorjaarszending 
Libanon en het Muziekfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De machtige eik pocht met zijn bladeren. “Je doet maar, meesmuilt de herfst.”
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Wat is er te doen

NIEUWS UIT DE KINDERKERK

Allereerst wens ik u/jullie namens de hele 
kinderkerkleiding de allerbeste wensen voor het nieuwe 
jaar: dat we met z’n allen gezond en in liefde dit jaar 
mogen beleven en eind december kunnen terugkijken op 
een prachtig jaar met veel mooie momenten!

Wij kijken nu nog even terug op Advent en Kerst en dat 
doen we met veel plezier! In de Adventsperiode hadden 
we een trouwe groep kinderen die kwamen om naar de 
klokkenmaker te kijken en naar de verhalen te luisteren, 

die we in de kinderkerk vertelden in aanloop naar Kerst. 
De kinderen maakten allemaal een mooie klok met sterren, 
vissen en vredesduifjes. 
Op vierde Advent was er dan ‘s avonds de 
gezinsnachtdienst en ik hoop dat u erbij was of het 
gevolgd heeft, want het voelde als een feest! Er waren 
maar liefst 30 kinderen, die op kussens voor het 

eigen kerknieuws

liturgisch centrum luisterden naar het verhaal van 
de klokkenmaakster Henriette Jozef, dat Elisabeth 
vertelde. Olivia, Jeppe en Lonne speelden ook een rol als 
respectievelijk Trude, de burgemeester en een kind met 
een kapotte pop. 

In de winkel van Henriette stonden niet alleen klokken 
die we te leen hadden van een echte klokkenmaker, maar 
ook de klokken die de kinderen tijdens Advent gemaakt 
hadden en 
natuurlijk 
ook de 
grote klok 
met de 
speciale 
wijzerplaat 
en de mooie 
glas-in-
lood ramen.
Aan het 
einde van 
het verhaal liepen de kinderen met de klokkenmaakster 
naar de kribbe om te zien welk wonder er gebeurde. Dat 
wonder is met Kerst natuurlijk dat er een Kindeke geboren 
is op aard.
Dat speelde Syb prachtig op de piano, net als de andere 
liederen, die we zongen in de dienst. 
Zelf maakten de kinderen ook muziek: met de handbellen 
speelden ze gezamenlijk ‘kling klokje kling’. We hadden 
verwacht dat we het een aantal keer zouden moeten 
oefenen voordat de kinderen het onder de knie zouden 
hebben. Maar tot onze verrassing klonk het meteen de 
eerst keer al heel goed en duidelijk!  
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Zondag 21 januari 2024: De Corte & Consorten
Engelmunduskerk, Kerkplein 1 Velsen-Zuid
Aanvang 15:00 uur.

Ernst de Corte neemt het publiek mee in de wereld van zijn vader Jules de Corte. Samen met Izak Boom (mandoline 
en piano) en Pieter Althuis (contrabas). Het drietal noemt zich De Corte & Consorten. ‘Die naam was nog een idee van 
mijn vader.’ aldus Ernst. In zijn concertreeks zingt en 
speelt Ernst een mix van vrolijk werk en verdiepend 
repertoire.

Jules de Corte (1924 – 1996) was musicus, 
tekstdichter en zanger. Zeg maar: ‘een singer-
songwriter’ van zijn tijd. Bij het grote publiek werd 
hij vooral bekend door liedjes als ‘Ik zou wel eens 
willen weten’ en ‘De vogels’. Hij trad veertig jaar op 
voor radio en televisie, in theaters, in kroegen en 
gevangenissen.
Kaarten à € 15.- kunt u bestellen via de website:  
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/engelmundus-
meer		
Daar vindt u ook meer informatie.

Toen de dienst was afgelopen, kregen we veel hulp bij 
alles opruimen (de kerk moest weer 
klaargemaakt worden voor de grote-
mensen-nachtdienst) en kregen 
de kinderen niet alleen warme 
chocolademelk en een kerstkransje, 
maar ook een klein handbelletje, 
waarmee ze thuis ook kunnen 
klingelen. Uiteraard mochten ook 
de zelfgemaakte klokken mee naar 
huis. En zo ging iedereen met een 
kerstgevoel en zacht klingelend de 
Kerstnacht in.

Heel hartelijk dank aan alle mensen die hebben geholpen 
bij de gezinsnachtdienst!

En nu? Nu gaan we al heel snel weer richting 40 dagentijd, 
want Pasen valt vroeg dit jaar. We hebben nog niet 
vergaderd en dus kan ik u nog niet vertellen wat onze 
plannen zijn, maar we zullen u –zoals u van ons gewend 
bent- op de hoogte houden via dit kerkblad en de website!
Rest ons nog een lieve groet vanuit de kinderkerk. 

Namens ons alledrie,

Henny
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Wat is er te doen

eigen kerknieuws

40-Dagentijdkalender

In 2024 start de Veertigdagentijd op woensdag 14 februari (Aswoensdag). Deze tijd wordt door christenen traditioneel 
gebruikt om te vasten. Daarom wordt deze periode ook wel vastentijd genoemd.  

De Petrus-veertigdagentijdkalender daagt u/je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Het thema van 
de kalender is 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'.  

Bent u geïnteresseerd en wilt u voor deze periode graag een 40-dagentijdkalender ontvangen? Geeft u dit dan door aan 
één van de diakenen of aan e-mailadres: diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl 

Wij bestellen dan de kalender en ontvangt u deze (gratis) van ons.					     De diaconie 

Het Open Venster

Op donderdag 15 februari nodigt het O.V.-team u uit voor 
een middag vol nostalgie.
Dhr. Dubbelman komt bij ons, en zijn onderwerp zal zijn: 
“Boekjes uit onze jeugd”.
De middag begint om 14.00 uur in de Ichthusburcht in 
IJmuiden.
Is het bezwaarlijk voor u om hier naar toe te komen, dan 
kunt u een beroep doen op onze taxidienst.
U kunt bellen met Mw. Roodzant, tel. 0654264671.

Met een hartelijk groet,
het bestuur van het Open Venster.

Meditatieve wandeling

10 februari is er weer een meditatieve wandeling. Het 
startpunt is bij de ingang van 
de Engelmunduskerk in 
Oud Velsen. 
We wandelen van 9.30 uur 
tot ongeveer 11.00 uur. 
Dirk en Esther verzorgen de 
wandeling. 

Na afloop drinken we samen koffie of thee.

Craft café     
                                                         
Het eerste Craft Café van 2024: 24 januari! 
Vanaf 19.30 uur komen we weer samen in de Goede 
Herderzaal om te handwerken. 
Rond 21.00 uur gaan we weer naar huis. 
Heeft u zin om mee te doen: welkom!

                               Yvonne Bax en Esther Filius

Creatieve avond/workshop 15 februari

Donderdag 15 februari is er weer een creatieve/workshop 
avond in de Goede Herderzaal van de Engelmunduskerk. 
We beginnen om 19.30 en de kosten zijn 10,00 euro.
Het is de bedoeling 
dat we houten 
boomschijfjes 
gaan decoreren 
met servetten, 
verf of met 
tekenen d.m.v. een 
brandertje. Een 
motiefje wat je zelf 
leuk vindt, op een 
servet en een klein 
schaartje is handig 
om mee te nemen.
Heb je zin, geef je 
dan op bij Ingrid 
Rasmussens email: ingridrasmussens.ir@gmail.com of 
via mobiel nummer: 06-28927384.

Er is plaats voor max. 14 personen, dus wees er snel bij.

Groet Ingrid Rasmussens 
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Rekening & verantwoording
Uit de kerkenraad

Op 3 januari was de eerste kerkenraadsvergadering van 
dit jaar. Dirk Tamerius opent deze vergadering en begint 
met een herinnering aan Joyce Kainama, die in december 
overleden is. Ds. Kees Lous memoreert dat Joyce altijd 
een zeer betrokken persoon geweest is, zowel bij de eigen 
gemeente als bij de Classis, en zij heeft heel veel voor de 
gemeente gedaan.
Ds. Kees Lous steekt de kaars aan en leest Psalm 91, 
beter bekend als de Nieuwjaars Psalm en gaat voor in 
gebed. 

Daarna wordt ds. Regina Davelaar van harte welkom 
geheten en volgt er een kennismakingsronde met de 
kerkenraadsleden, ook Regina stelt zich voor. Zoals altijd 
in de 1ste vergadering van het nieuwe jaar dient het 
moderamen vastgesteld te worden. Alle huidige leden: 
ds. Kees Lous, Dirk Tamerius (VZ), Liesbeth van der Lugt 
(scriba) en Nils Rasmussens hebben aangegeven dit jaar 
door te willen gaan. Het moderamen wordt uitgebreid 
met de komst van ds. Regina Davelaar. Alle aanwezigen 
stemmen hiermee. 

Daarna volgen diverse mededelingen vanuit Cultuur, de 
Colleges en Jeugd-Jongerenwerk. De actie “Kerkbalans” is 
uitgezet en de brieven worden in de loop van deze maand 
rondgebracht.

We kunnen terugkijken op een 
mooie Christmas Carolsdienst, 
de herdertjestocht op 17 
december was een succes, er deden 140 kinderen 
aan mee en tijdens de kinderkerstnachtdienst waren 
er 30 kinderen aanwezig. Op 28 januari is er weer een 
puberbijeenkomst en de voorbereidingen voor de Passion 
zijn al opgestart.

Het voornemen is om in “de Moerberg” éénmaal per 
maand een bezinningsbijeenkomst te houden. Het 
plan staat nog in de kinderschoenen en moet nog 
verder uitgewerkt worden. De DE-puntenaktie heeft 
totaal 108 pakken koffie opgeleverd voor Voedselbank 
Velsen. De kerkrentmeesters vermelden dat er 47% 
gas en 13% stroom bezuinigd is in 2023. Fase 1 van 
het grootonderhoud (binnenwerk) is afgerond en fase 
2 (buitenwerk) begint in april. Er is nog geen werkplek 
gevonden voor ds. Regina Davelaar en zij zal voorlopig 
gebruik maken van de consistoriekamer. 

De vergadering wordt afgesloten met het zingen van 
lied 809.
Blijf niet staren op wat vroeger was
Sta niet stil in het verleden
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?

Liesbeth van der Lugt (scriba)

7 januari 2024: een bijzondere dienst!

Ja, 7 januari was het zover, ds. Regina Davelaar werd in 
een feestelijke dienst met onze gemeente verbonden!
Ds. Kees Lous nam namens de kerkenraad en gemeente 
afscheid van onze ambulant predikante ds. Joke 
Zuidema. Hij bedankte haar voor het vele werk dat zij 
in de afgelopen twee en een half jaar heeft gedaan: het 
vele bezoekwerk, het opzetten en begeleiden van het 
wijkgericht pastoraat en het jeugd- en jongerenwerk. Hij 
overhandigde haar een boekenbon als dank.
Ds. Joke Zuidema op haar beurt dankte de mensen voor 
de mooie bezoeken die zij bij hen afgelegd had, dankte 
voor het vertrouwen in haar. Zij vertelde dat zij gestart 
was in coronatijd, een tijd waarin weinig mocht. De 
Herdertjestocht, al helemaal opgezet, kon geen doorgang 
vinden. Voor de Passion was hierdoor de tijd te kort om 
te kunnen oefenen. Hoe fijn was het dat de laatste twee 
jaar wel een Herdertjestocht gehouden kon worden, de 
Top2000 plaats vond. Zij dankte Yvonne Bax voor de 
creativiteit waarmee hun overleg voor het jeugd- en 
jongerenwerk gepaard ging.
Daarna vond de verbintenis met ds. Regina Davelaar en 
onze gemeente plaats. Ds. Regina Davelaar antwoordde 
vol overtuiging op de door ds. Kees Lous gestelde vragen. 
Ook wij als gemeente beantwoordden de vraag of wij 

ds. Regina als herder en leraar in ons midden wilden 
ontvangen en haar hooghouden in haar ambt, met een 
welgemeend ‘Ja, dat willen wij van harte'.
Zij besprak met de kinderen het fenomeen licht, hoe 
kun je een licht zijn voor anderen? Zij deelde lichtjes uit 
met zonoplaadbare lichtjes aan elk kind voor zij naar de 
kinderkerk gingen.
In haar preek, gebaseerd op Jesaja 60: 1-6 kwam ook 
het thema licht terug. We worden opgeroepen om te 
schitteren, hoe moeilijk in deze tijd ook. Maar we hoeven 
dit niet alleen te doen, God zal over ons schijnen.
Na de preek kwamen de kinderen terug van de kinderkerk 
en ze hadden cadeautjes bij zich. Een klok voor ds. Joke 
Zuidema en flessenpost voor ds. Regina Davelaar.
Na de dienst sprak ik als voorzitter van de kerkenraad 
warme woorden van welkom aan ds. Regina en bedankte 
ik de beroepingscommissie voor het werk wat zij voor 
onze gemeente heeft gedaan.
Na afloop van de dienst was er gelegenheid om afscheid 
te nemen van ds. Joke Zuidema en ds. Regina Davelaar 
te verwelkomen én om elkaar het beste toe te wensen 
voor het nieuwe jaar. Dit alles met een kopje koffie, thee of 
glaasje limonade met een petitfourtje. 
Een bijzondere dienst!!

Dirk Tamerius
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Bloemengroet 

17-12 	D hr. Weening
25-12 	D s. Kees Lous, ds. Joke Zuidema, dhr. Bresser
31-12	M evr. De Man-Kuiter
  7-1    	D s. Regina Davelaar en ds. Joke Zuidema
14-1	M evr. Hopman- de Wit

Donatie aan de Nederlandse 
Zeevarenden Centrale

Wist u dat Amsterdam een havendominee heeft? Al 
20 jaar lang fietst Leon Rasser door de haven van 
Amsterdam langs de schepen om daar met zeelieden 
te bidden. Deze zeelieden zijn vaak maandenlang van 
huis en werken onder soms gevaarlijke omstandigheden 
op koopvaardijschepen en ook hier in IJmuiden op 
vissersschepen. Zij sturen een groot deel van hun 
verdiende loon naar hun thuisland in onder meer de 
Filipijnen, India en Indonesië om hun vaak arme familie 
financieel te ondersteunen.

Ds. Rasser bezoekt deze zeelieden en verstrekt ook SIM 
kaarten om hun de kans te geven familie te bellen. Verder 
biedt hij steun d.m.v. gebed en gesprek.

Rond de kerstdagen organiseert de Zeevarenden Centrale 
een speciale actie om de zeevarenden iets extra te 
schenken in de vorm van een kerstpakket. De diaconie 
heeft voor deze actie EUR 200,00 gedoneerd.

Collecteopbrengst Adventstijd

 3 Dec.	 Voedselbank			EU   R  172,80
17 Dec.	 Binnenlands Diaconaat		EU  R  119,35
24 Dec.	K inderen in de Knel (Oekraïne)	EU R  427,37

Giften

De diaconie mocht afgelopen maand de volgende giften 
ontvangen:
 		EU  R 250,-
 		EU  R  80 ,- voor de kerkbloemen

Krijn Gesink

Kerstattentie

Veel positieve reacties hebben we ontvangen n.a.v. de 
uitgedeelde kerstattentie aan de bezoekers na afloop van 
de kerstnacht- en ochtenddienst. Op het toegevoegde 
kaartje stond 
het mooie 
naamgedichtje 
geschreven door 
Marja Wouda:

Laat je licht 
schijnen
In ieder hoekje 
van je hart
En over de hele 
wereld
Fonkelend en 
stralend
Door het donker 
heen
En dan zal er 
eens vrede zijn 

De beginletters vormen samen het woord LIEFDE.

Een dank aan de dames: Ineke de Jong, Ineke van Ee, 
Tienke v.d. Putte, Marja Wouda,
Liesbeth v.d. Lugt voor het maken van deze attentie.

De diaconie

DE Punten

In de maand november 
werd door de Diaconie 
aan gemeenteleden 
gevraagd om Douwe 
Egberts punten 
te sparen voor de 
voedselbank.
Er werden heel veel 
punten ingeleverd.
De dames Basa, 
v.d. Putten en de Jong 
hebben twee ochtenden 
besteed aan het tellen 
van de punten. 

Uiteindelijk resultaat was 54337 punten.
Een prachtig resultaat. Op 22 december werden de 
punten afgegeven bij de Voedselbank in de Brulboei. De 
medewerkers waren er erg blij mee, want het leverde voor 
de Voedselbank heel wat pakken koffie op.
Namens de Diaconie wil ik u allen hartelijk danken voor uw 
donatie.

Ineke de Jongw
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NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS

Oecumenische dienst
Op 21 januari is er weer de oecumenische dienst in 
verband met de week van gebed voor de eenheid van 
de christenen. De dienst begint om 10.30 uur in RK 
Engelmunduskerk te Driehuis. Een bijdrage wordt geleverd 
door diverse voorgangers en kerkenraadsleden, afkomstig 
uit de deelnemende parochies en kerken: Harald 
Münch, Jos van Bellen, Ronald de Vries en Kees Lous. 
Medewerking wordt verleend door het Groot Oecumenisch 
Koor o.l.v. Harm Huson. Van harte uitgenodigd voor deze 
dienst!

Aangepaste Gezinsdienst 
Op 28 januari is er weer een aangepaste gezinsdienst voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Op het moment 
van schrijven is het thema van deze dienst nog niet 
bekend, maar dat zal zeker aansluiten bij ons jaarthema: 
‘Ga je ook mee?’. De dienst wordt gehouden in de 
Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden in Beverwijk 
en begint om 15 uur. Voorganger is pastor Greet Bijl.

Koffie- en Bezinningsmoment in De Moerberg 
Geestelijk verzorger van De Moerberg, Jeroen Toet, 
onderzoekt of er niet op maandelijkse basis een koffie- 
en bezinningsbijeenkomst in verzorgingshuis De 
Moerberg kan worden gerealiseerd, mede met inbreng 
van de plaatselijke pastores en predikanten. Jeroen 
heeft geconstateerd dat er in dit huis zeker behoefte 
aan een dergelijke bijeenkomst is. We gaan drie keer 

‘proefdraaien’. Als blijkt dat 
de animo groot genoeg is, 
krijgen deze bijeenkomsten 
een vervolg.

Veertigdagentijd        
Dit kalenderjaar is het 
relatief vroeg Pasen: 31 maart vieren we het feest van 
de verrijzenis van onze Heer. Dit betekent dat ook de 
veertigdagentijd vroeg begint: al op 18 februari is de 
eerste zondag van deze periode. Als gemeente willen we 
Jezus volgen op weg naar zijn lijden, dood en verrijzenis 
op de paasmorgen.

Nieuwe collega 
Zondag 7 januari mocht ik mijn nieuwe collega Regina 
Davelaar aan onze gemeente verbinden. Eindelijk een 
collega erbij! Ik zie uit naar een goede samenwerking; dat 
gaat zeker lukken! We gaan de zaken van het kerkenwerk 
voortvarend oppakken en ook wat taken (her)verdelen.

Dank en groet
Rondom kerst en de jaarwisseling mochten wij als 
gezin weer heel veel beste wensen en mooie kaarten 
ontvangen. Hartelijk dank voor alle goede gedachten en 
mooie kaarten! In deze donkere tijd waarin de dagen toch 
langzaamaan gaan lengen, hoop ik velen van u hier of daar 
weer te ontmoeten. Een hartelijke groet aan u allen vanuit 
’t Roode Hart 9.

Ds. Kees Lous

In Memoriam Joyce Jolanda Marceline Kainama

Op 4 december overleed, zeer plotseling, Joyce Kainama. Joyce is 72 jaar geworden. Wanneer we Joyce in 
herinnering brengen, zien we een scherpzinnige vrouw, die aan de maatschappij een bijdrage wilde leveren. 
In haar werkzame leven was Joyce cardioloog. Ze zag dit als haar roeping: al op jonge leeftijd wilde ze in 
navolging van haar vader arts worden. Vanuit haar geloof, haar vertrouwen op God, was ze een betrokken en 
meelevend gemeentelid. Vanuit die betrokkenheid was Joyce al heel lang ouderling in onze kerkenraad. Ook 
het bovenplaatselijke kerkenwerk had haar grote belangstelling. Ze is afgevaardigde naar de classis geweest 
en ook daarna bleef ze bij het classicale werk betrokken. De laatste jaren moest ze telkens weer wat van haar 
gezondheid en haar actieradius inleveren. Als ze een vergadering wilde bijwonen, moest ze gehaald en gebracht 
worden. Frans was heel vaak haar privéchauffeur. Dinsdag 12 december hebben we in de uitvaartplechtigheid in de 
Engelmunduskerk stilgestaan bij haar leven en haar leven voor Gods aangezicht en haar in ons midden herdacht. 
Daar klonken ook de woorden van I Corinthe 13, het loflied op de liefde, dat gaat over de liefde tussen mensen 
onderling en over Gods liefde voor de mensen. Dit Bijbelgedeelte klonk ook op de huwelijksdag van Joyce en Frans. 
Hierna is Joyce in besloten kring begraven in het familiegraf te Bilthoven. Haar man Frans, de beide dochters met 
hun gezinnen en verdere familie wensen wij Gods troost toe in deze tijd van gemis en verdriet.

Moment van stilte
De naam waarmee zij is genoemd, staat in Gods hand geschreven 
en zal door alle donker heen toch onuitwisbaar leven. 
In Christus blijft haar naam bewaard, naar Hem mag zij nu heten,
totdat de droom verkeert in zien, geloven wordt tot weten.					         
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NIEUWS vAN DS. Davelaar

In Memoriam Elizabeth Paulina Wiersema

Op 22 december overleed op de leeftijd van 87 jaar Elizabeth Paulina - Elly - Wiersema. Zij woonde alweer ruim 
vijf jaar in De Hoge Berg aan de Trompstraat. Zij werd in het Groningse Bierum geboren. Voor haar werk als 
medisch analiste verhuisde ze naar Alkmaar waar ze heel lang heeft gewoond. Na een val verhuisde ze naar De 
Hoge Berg, waar er wat meer zorg beschikbaar was. Elly hield van natuur en cultuur: ze was creatief en maakte 
mooie dingen. Elly was ook een gelovige vrouw. Elke zondag keek ze naar ‘Nederland zingt’ want ze hield van 
geloofsliederen. De jaren dat ze in IJmuiden woonde, had ze verschillende teksten en citaten opgeschreven, die 
haar aanspraken en bemoedigden.
 Op 2 januari hebben we in Lisse afscheid van haar genomen. We lazen in de uitvaartdienst Psalm 121, een 
pelgrimslied, dat erover vertelt dat God bij je wil zijn tijdens je reis door het leven en dat Hij zijn mensen op het 
einde van hun reis thuis verwacht. Haar familie wensen wij Gods nabijheid toe in deze tijden van gemis.

In Memoriam Petronella Geertruida Abel-Duran

Op 21 december overleed op de leeftijd van 96 jaar Petronella Geertruida Abel-Duran. Enkele jaren geleden 
verhuisde ze uit Hilversum naar Huis ter Hagen. Hierdoor woonde ze dichtbij haar dochter in Velsen-Zuid. 
Nel Abel groeide op in Rotterdam. Haar man - met wie ze 71 jaar getrouwd was - leerde ze in de kerk kennen. 
Na hun trouwen verhuisden ze naar Hilversum. Op hoge leeftijd ging haar geheugen langzaam achteruit. Dat 
zorgde ervoor dat ze niet zo gemakkelijk aansluiting kon krijgen bij de andere bewoners van Huis ter Hagen. 
Na een val die zij niet meer te boven kwam, overleed zij op 21 december. Nel Abel was een gelovige vrouw. Op 
zaterdag 30 december hebben we op Westerveld afscheid van haar genomen. Vanuit het geloof kozen we voor 
de afscheidsdienst de woorden van de apostel Paulus, die hij opschreef in zijn tweede brief aan de Korinthiërs, 
waar hij spreekt over een eeuwig huis in de hemel, waar God de mensen welkom heet. De kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen wensen we Gods nabijheid en troost toe in deze tijd van gemis en verdriet.

Ds. Kees Lous

Lieve mensen,

We zijn begonnen

Wat ben ik warm welkom geheten! Bedankt voor alle 
vriendelijke woorden, bemoedigende blikken, het 
enthousiasme en vertrouwen dat van jullie gezichten 
afstraalt. Ik schrijf dit stukje de ochtend na m’n 
intrededienst, dus u begrijpt, ik ben er nog helemaal vol 
van!

De komende tijd zal in het teken staan van kennismaken. 
Ik ben van plan om bij zoveel mogelijk groepjes, clubjes 
en commissies aan te sluiten. Stuur me dus gerust een 
uitnodiging.

Daarnaast wil ik natuurlijk 
álle gemeenteleden leren 
kennen. Daarvoor gaan we kennismakingsbijeenkomsten 
organiseren. Hoe precies, wanneer etc… dat komt later.

Flessenpost

Degene die bij de intrede waren op 7 januari, hebben 
gezien dat ik geweldige flessenpost heb gekregen van 
de kinderen. Daarin stonden hele goede vragen… De 
antwoorden zijn in de eerste plaats natuurlijk voor de 
kinderen, maar de grote mensen vinden het misschien wel 
leuk om even mee te lezen.
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Wanneer ben je jarig?
Ik ben jarig op 20 oktober.

Wanneer ben je geboren?
In 1988.

Hoe oud ben je?
Degene die kunnen rekenen, weten het nu al… 
ik ben 35 jaar.

Waar woon je?
Ik woon in Amsterdam in de wijk Geuzenveld.

Wat denk je voor de kinderkerk te kunnen doen?
Dat weet ik nog niet, maar daar kom ik heel graag snel een 
keer over praten. Jullie hebben vast ook hele goede ideeën 
daarover.

Schaterlach

Ik zag haar ’s avonds laat in de hal van het station lopen, 
samen met een vriendin en elk met twee kinderen. Ze 
waren mooi gekleed en waren vrolijk. Een van de kindjes 
had een grote roze ballon. Ze maakten grapjes, denk ik, 
want steeds als een van hen iets zei, lachten de anderen 
luid.

Ze waren zich niet bewust van hun omgeving maar 
hadden plezier met elkaar. Ik riep hun een groet toe, 
maar ze hoorden me niet. Ze stopten bij een eettentje en 
discussieerden lacherig met grote gebaren, Zou ik naar 
hen toelopen?
Dat deed ik niet, ik ging op een bankje zitten en keek naar 
hen. Dat klinkt wel een beetje eng (bedenk ik me nu), maar 
ik werd er zo vrolijk van….

Ik ken beide vrouwen, ze komen regelmatig bij het 
wijkpastoraat. De vriendin heeft vijf kinderen; de oudste 
twee zijn ooit uit huis gehaald omdat het haar niet lukte 
de  gewelddadige relatie met de vader van de jongens te 
beëindigen. Nu zou ze de kinderen graag weer bij zich 
willen hebben, ze mist ze. Ze doet haar best  om met haar 
slecht betaalde baan in de zorg haar kinderen te voeden 
en te kleden.
De ander spreek ik wekelijks, meestal omdat de 
problemen te groot worden: problemen met haar man, 
met haar kinderen, met geld, met de toeslagen, met de 
verblijfsvergunning…..
Soms tranen met tuiten, meestal apathische berusting. 
Ik kan weinig doen. Ik leg eens een brief uit, probeer 
prioriteiten aan te brengen, kalmeer of troost haar, bel naar 
instanties, luister vooral.

wij HEBBEN GELEZEN

Wat vind je het leukste aan dominee zijn?

Wat ik heel bijzonder vind aan dominee zijn: ik mag 
meeleven met mensen op hele speciale (leuke, maar ook 
hele verdrietige) momenten van het leven. Bijvoorbeeld 
als er een kindje is geboren of als mensen gaan trouwen, 
als mensen ziek zijn en ook als mensen dood gaan. 
Daarnaast houd ik van de afwisseling. Elke dag ziet 
er anders uit. Soms zit ik op m’n studeerkamer een 
kerkdienst voor te bereiden, soms maak ik een rondje 
en ga ik bij verschillende mensen op bezoek en op 
de vergaderingen werken we samen om van alles te 
organiseren. En ten slotte is ook de leeftijd van de mensen, 
met wie ik werk, heel verschillend. Ik vind het heel leuk 
om met kinderen te werken, maar oudere mensen zijn ook 
best leuk, hoor.

Ds. Regina Davelaar

En nu kijk ik en besef weer eens dat een mens zoveel 
meer is dan ik te zien krijg van iemand. Behalve een vrouw 
wie de problemen boven het hoofd groeien, is ze ook een 
vrouw die lacht met vriendinnen, die naar feestjes gaat 
(wat doe je anders in feestkleding ’s avonds laat op het 
station), die zich mooi maakt, die plezier heeft, die vrolijk 
en fier hier loopt.

Ik denk aan alles wat we de afgelopen jaren met elkaar 
hebben beleefd en besproken. Ken ik de mensen wel echt? 
Heb ik niet van iedereen een bepaald beeld en trek ik daar 
voor mezelf conclusies uit? Verlies ik door alle verdrietige 
verhalen die ik hoor, de heelheid van de mens uit het oog?
Nog net op tijd zie ik dat haar vriendin het eettentje 
uitkomt en iedereen een zakje geeft. Daar zit vast iets 
lekker vets in. Etend en lachend lopen ze richting de 
poortjes, de hal uit, richting het Oude Westen.
Ik kijk ze na en geniet nog even van hun vrolijkheid. 
Plotseling voel ik mij heel trots. Trots 
dat ik deze sterke, lachende vrouwen 
ken, trots dat wij, al is het maar een 
beetje, verbonden zijn in verhalen en 
ervaringen, trots dat zij zich staande 
houden en rechtop, met opgeheven 
hoofd, door de stationshal lopen,
Ik sta op en loop de andere kant uit. 
Ik ga naar huis. Dit keer neem ik niet 
de problemen van een ander mee 
naar huis, maar haar schaterende 
lach.					       Katinka Broos

Is pastor bij de Stichting Wijkpastoraat
Rotterdam West
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wij HEBBEN GELEZEN
We hebben maar één ‘echte’ zegen in de Bijbel, van 
niemand minder dan God zelf. Dat is de priesterlijke 
zegen. Het stoort mij dan ook enigszins als kerkdiensten 
worden afgesloten met zelfbedachte zegenwoorden.

Zegenen ligt gevoelig. Ik merk het aan mezelf, nu ik erover 
schrijf. Als ik kerkdiensten bezoek waar zelfbedachte 
zegenwoorden klinken, ga ik niet gezegend de kerk uit. De 
nieuwtestamentische brieven eindigen vaak met hartelijke 
groeten en woorden als ‘de genade zij met u allen’. Maar ik 
krijg het niet in mijn systeem. We hebben maar één ‘echte’ 
zegen in de Bijbel, van niemand minder dan God zelf. Dat 
is de birkat kohanim, de priesterlijke zegen, en zouden we 
die links laten liggen? 

In drievoud
De tekst van de zegen vind je in Numeri 6:24-26, waarvan 
de eerste regel drie Hebreeuwse woorden bevat, de 
tweede regel vijf en de derde regel zeven woorden, in de 
grondtekst geteld. De vertalers hebben er al gauw meer 
woorden voor nodig. Het staat in drievoud, zoals we vaak 
in de Bijbel zien; heel sterk zelfs in het Onze Vader. In 
de middeleeuwen had men wel belangstelling voor die 
drievoudige opbouw. Men legde verbinding met de Drie-
eenheid. Maar van brede interesse in de tekst van Numeri 
6:24-26 is geen sprake. In de klassieke vertaling staat er:

De HEER zegene en behoede u; de HEER doe zijn 
aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEER 
verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Een wensvorm, een gebed
Wat je in deze vertaling ziet, is dat de werkwoorden in 
een speciale vorm staan, een wensvorm, de zogeheten 
aanvoegende wijs. Die drukt een wens uit, dus ‘zegene, 
behoede, zij genadig’. Kortom: de werkwoordsvorm maakt 
van deze tekst een gebed: ‘Moge God jou alsjeblieft 
zegenen …’ Als ik hoor ‘de HEER zegent en behoedt u’ 
wordt er niet gebeden, maar iets vastgesteld. Zo verandert 
de zegenbede in een misplaatste verordening. Bovendien 
is het grammaticaal gewoon niet in orde.

Kijk eens hoe nauwkeurig de tekst is opgebouwd! De tekst 
in Numeri lijkt min of meer op zichzelf te staan. Vooraf 
gaat hoofdstuk 5 over de regeling van de nazireeërs. Dat 
zijn mensen die een opdracht uitvoeren die een wijding 
vereist. Dan wordt eerst Mozes door God aangesproken. 
Die moet op zijn beurt zijn broer Aäron aanspreken. Aäron 
en diens zonen krijgen de opdracht de Israëlieten te 
zegenen. Ook de hogepriester zegent niet vanuit zichzelf. 
Hij brengt de zegen van God over. ‘De priesters leggen 
Gods naam op de Israëlieten’ en dan, in de eerste persoon, 
stapt God het verhaal binnen: ‘Ik zal de Israëlieten 
zegenen.’ De zegen heeft een rol gehad in de eerste en 
tweede tempel. Bij de zegen hief de priester de handen op 
en legde als het ware de zegen op de menigte 
(Leviticus 9:22).

Niet zomaar 
een klusje
In de midrasj (de Joodse uitleg) wordt verteld dat de 
priesters weliswaar de opdracht tot zegenen krijgen, maar 
dat ze niet veel meer zijn dan een doorgeefluik. Vooral 
de stam Levi heeft die rol. Het is niet zomaar een klusje 
tussendoor. De priesters moeten zichzelf reinigen voordat 
ze aan de sessie van de zegening kunnen beginnen. Ze 
moeten hun schoenen uittrekken, zoals hun voorgangers 
die dienst deden in de heilige tempel en blootsvoets de 
tempelruimte betraden.
Prachtig is het ritueel waarbij de vader zijn kinderen 
verzamelt en verborgen onder de talliet, het gebedskleed, 
hun de handen oplegt en de priesterlijke zegen uitspreekt. 
We kennen uit het Nieuwe Testament het verhaal dat ‘zij’ 
hun kinderen bij Jezus brachten om hen de handen op te 
leggen en dat zij door de discipelen worden weggestuurd. 
In een zondagsschoolliedje leerde ik zingen ‘Eens 
brachten de moeders hun kinderen tot Jezus …’ Maar die 
moeders blijven hier even uit het ritueel weg.

Breuk tussen synagoge en kerk
De priesterlijke zegen komt in het Nieuwe Testament niet 
voor. De breuk tussen synagoge en kerk vind je in het 
boek van Hebreeën uitgewerkt, waar gesteld wordt dat 
het hogepriesterschap op Christus is overgegaan. Het 
kerkelijk priesterschap zet het Israëlitische priesterschap 
voort. Daarmee is het laatste afgeschreven. We hebben 
het over afgedankt priesterschap. Bizar eigenlijk. De 
vroege kerk heeft geen belangstelling voor de priesterlijke 
zegen gehad, niet theologisch en niet voor de eredienst. 
Grote theologen lieten de zegen links liggen. Pas na het 
Tweede Vaticaans Concilie komt er bij de Katholieke Kerk 
ruimte in de liturgie voor de zegen van Aäron.

Zegen als troost
Met de protestantse traditie komt ook de priesterlijke 
zegen in de kerk terug. Terwijl de Synode van Dordrecht in 
1574 bepaalde dat de preek moest worden afgesloten met 
de priesterzegen, maakten Luther en Calvijn duidelijk dat 
men de kerkdienst ermee zou moeten afsluiten. Hoe dan 
ook: de woorden van de priesterlijke zegen staan als een 
huis, voor joden en christenen, en hebben meer mensen 
getroost dan welke pastor maar troosten kan.

Dr. Piet van Midden, 
Emeritus predikant en docent Hebreews aan de 

Universiteit van Tilburg



De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

Wij zetten alle soorten videotapes

VHS • Betamax
Video 8 • Hi8 • Mini DV

over op USB-stick, externe HDD 
of DVD. Als u meerdere banden 
inlevert, betaalt u een lagere prijs.
Maar ook DIA's en 8 mm film!

ELTA / LOEK ANDERSON
D I G I T A L I S E E R  S H O P

Trompstraat 1-5    1971 AA IJmuiden     info@elta.nl

DRUKKERIJ ELTA                tel.	0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXL print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• spandoeken

• gelegenheidskaarten

• ontwerpen

• posters

• scripties

• stickers

JAAR

60

Trompstraat 1  IJmuiden • Tel 	0255 51 11 91

Videobanden
digitaliseren



Predikanten
•	 ds. C. Lous		 0255 52 44 73
	 ’t Roode Hart 9
	 1981 AH Velsen-Zuid
	 shiprev@hetnet

•	 ds. R. Davelaar	 	06 3017 8535
	 ds.davelaar@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Kerkrentmeesters
•	 Secretaris
	 hr. N. Rasmussens		 06 1881 3224
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Penningmeester		 06 5372 0090
	 hr. J.F. Manten
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Vrijwillige bijdragen
	 NL27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Vrijwillige bijdrage

Collectes
•	 Online collectezak
	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-

collectes 

•	 Bestellen collectebonnen
	 hr. A. Selier		 0255 53 60 82
	 Platanenstraat 23
	 1971 NH IJmuiden
	 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

	 NL36 INGB 0000 1490 43
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Collectebonnen

Kerkblad samen
•	 Redactieleden
	 Joke Stam		 0255 52 09 66
	 Jan Oosterveen		 06 496 448 78
	A afke Strooker		 0255 52 14 14
	 Frits Vermeulen		 0255 52 22 69
	 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Bezorging en mutaties
	 Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
	 hr. W.J.Mak		 0255 52 05 04
	I Jmuiden
	 fam. Van Broekhuyzen		 0255 53 24 86

•	 Vrijwillige bijdragen
	 NL27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Kerkblad Samen

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

Bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres
Scribaat
mw. E.A. van der Lugt  06 8398 0623
Waalstraat 107D

1972 WR IJmuiden
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

Kinderkerk
•	 Henny de Wit
	 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Giften
	 NL94 RABO 0373 5974 52
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Kinderkerk  

Diaconie
•	 Penningmeester		 06 5788 2490
	 hr. K. Gesink
	 diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Financiële bijdragen
	 NL05 INGB 0000 1398 04
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O.
	 o.v.v. Diaconie

Taxi-service
•	 Contactpersonen
	 hr. W. Mak		 0255 52 05 04
	 hr. B. te Beest		 0255 51 74 18

•	 Rooster
	 Voor die personen die gebruik willen maken 

van de taxi-service is een rooster opgesteld. 
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website
•	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kerkgemeenschap
	 Joke Stam
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kunst&cultuur
	M arco Bresser en Jorgen Rasmussens
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Webmaster
	 Jorgen Rasmussens		 0255 51 20 40
	 webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Vertrouwenspersoon
•	 Piet Dalebout		 06 5766 5859

Koster
•	 hr. A.G. Bresser		 06 5314 5658
	M eervlietstraat 41
	 1981 BK Velsen-Zuid
	 anton.bresser@gmail.com


