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Waarde

Als bladeren vallen,
het groen verdwijnt,
en kou de warmte verdrijft,
waar blijft het volle groene leven?

Seizoenen hebben hun cirkel,
maar het leven is eindig.
Juist het menselijk verscheiden
geeft waarde aan wat we doen.

Puur te leven en ertoe doen
is makkelijker gezegd dan gedaan.
Toch is dit voor iedereen haalbaar
die dicht bij zichzelf blijft

     LENNART AANGEENBRUG



2

KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 19 november: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Joke Zuidema
Ontvangstdienst: Petra de Hoog en Tienke van der Putte
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en het Muziekfonds

Zondag 26 november:
gedachtenisdienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: fam. van Broekhuyzen
Koffiedienst: fam. van Broekhuyzen 
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 3 december: 
dienst om 10.00 uur 1e advent
Voorganger: ds. A. Molendijk
Ontvangstdienst: fam. Mak
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser

Beeldregistratie: 
Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de 
Diaconie (Voedselbank 
Velsen) en het Onderhoudsfonds

Zondag 10 december: 
dienst om 10.00 uur 2e advent
Voorganger: ds. Bart Stobbelaar
Ontvangstdienst: fam. Vermeulen
Koffiedienst: Monique en Peter de Bruijn
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 17 december: 
dienst om 10.00 uur 3e advent
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: fam. Hinloopen
Kinderkerk: Sjoerdtje Rasmussens
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor het Binnenlands Diaconaat en het 
Onderhoudsfonds

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
 Kerkplein 1 Snelliusstraat 40    
      
19 nov  10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Joke Zuidema Ds. A. Molendijk

26 nov  10.00 uur Gedachtenisdienst 10.00 uur Gedachtenisdienst
 Ds. Ben Helmers Ds. Kees Lous

3 dec   10.00 uur 1e Advent 10.00 uur 1e Advent
 Ds. A. Molendijk Ds. G. van Reeuwijk   

10 dec   10.00 uur 2e Advent 10.00 uur 2e Advent
 Ds. Bart Stobbelaar Ds. Kees Lous  HA

17 dec  10.00 uur 3e Advent 10.00 uur 3e Advent
 Ds. Kees Lous Ds. G. van Reeuwijk 
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vAN DE REDAcTIE

informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Periode Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang  inleverdatum kopij vanaf…

 31 - 06 17/12/'23 - 20/01/'24 4 december 2023 14 december 2023

 31 - 07 21/01/'24 - 02/03/'24 8 januari 2024 18 januari 2024
 
 31 - 08 03/03/'24 - 06/04/'24 19 februari 2024 29 februari 2024

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter 
van de kerkenraad) te weigeren.

nieuWs uiT de kinderkerk

Ondanks dat we maar met z’n drieën de kinderkerkleiding 
vormen, loopt het soepel en krijgen we meer voor elkaar 
dan ik had durven hopen! Hoe dat komt? Ook door alle 
hulp die we krijgen! Zo is yvonne bij elke vergadering 
aanwezig en regelt ze dingen voor ons. Joke helpt ons op 
weg met het organiseren van de kinderkerknachtdienst en 
Sjoerdtje draait regelmatig een kinderkerkdienst, waardoor 
we op de meeste zondagen kinderen in onze eigen ruimte 
kunnen ontvangen. We zijn daar blij mee; met al die hulp!
Waar ik inmiddels wel achter ben, is dat we de 
vergaderingen niet zo handig plannen… elke keer precies 
in de week dat ik het stukje met kinderkerknieuws voor in 
het kerkblad al ingeleverd moet hebben.

Collectes diaconie

Zondag 3 december  – voedselbank velsen

Geen onbekende voor onze gemeente. 
Met Pasen organiseert de diaconie altijd een 
voedselinzamelaktie. Maar tijdens deze decembermaand 
willen wij nu ook een collecte houden voor de 
voedselbank, 
zodat er deze maand wat extra’s in de voedselpakketten 
gestopt kan worden.

Zondag 17 december 
– Kerk in actie – binnenlands diaconaat

hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten 
zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. 
Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder 
moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en 
hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie 
ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk 
in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis 
in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met 
informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook 
terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met 
ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. 

U kunt deze projecten steunen via de (online) collecte of 
uw gift overmaken op bankrekening 
NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Prot Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O), o.v.v. het project. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
      DE DIACONIE

Zo ook deze keer. 
Is er dan niets te melden? Oh jawel, hoor! We weten 
namelijk al wat we willen gaan doen in de Adventsperiode 
én er staan al wat ideeën en plannen in de steigers voor 

de gezinsnachtdienst op 
24 december a.s. 
Aangezien het thema van 
deze Advent “weet jij hoe laat 
het is?” is, willen we met de 
kinderen in de Adventsperiode 
een klok maken. Die klok gaan 
we versieren met dingen die te 
maken hebben met de verhalen 
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die we gaan lezen in december. De kinderen krijgen hun 
klok dan mee aan het einde van de gezinsnachtdienst op 
de avond van de vierde Adventszondag. Omdat we die 
dag ’s avonds een dienst hebben voor groot en klein, jong 
en oud(er), hebben we besloten dat er op 24 december ’s 
morgens GEEN kinderkerkdienst zal zijn. 
De dienst die er die dag ’s avonds is, begint om 19 uur en 
zal ook passen in ons thema van Advent. We willen er –
net als vorig jaar- een gezellige dienst van maken, waarin 
kinderen kunnen meedoen en waarin er veel muziek zal 
zijn; om te zingen en te maken! 
We gaan in de aankomende vergadering de puntjes op 

de i zetten, dus heel veel meer kan ik er jullie nog niet 
over vertellen. Wel trouwens dat iedereen van harte 
welkom is, dat we na de dienst weer gezamenlijk warme 
chocolademelk willen drinken en dat we hopen dat er, net 
als vorig jaar, veel kinderen met hun (groot)ouders zullen 
zijn; dan maken we er een echt Kerstfeest van! Binnenkort 
zal de uitnodiging op de website van de kerk gezet 
worden, dus hou het in de gaten en kom in grote getale! 

Met een feestelijke groet namens ons allen,

HENNy

Zondag 19 november 2023:  
rietveld ensemble

Het Utrechtse Rietveld Ensemble is een 
kamermuziekensemble dat bestaat uit een viertal 
topmusici met een internationale achtergrond. 
De leden zijn conservatoriumdocenten, solisten en musici 
op aanvoerdersplaatsen in de grote Nederlandse orkesten. 

Elisabeth Perry –  voormalig concertmeester van het 
Radio Filharmonisch Orkest en hoofdvakdocent viool aan 
het Utrechts Conservatorium.
Richard Wolfe – voormalig solo-altist van het Nederlands 
Kamerorkest en hoofdvakdocent (alt)viool aan de 
conservatoria van Amsterdam en Utrecht.

Matthias Naegele – internationaal cello-solist en 
kamermusicus.
Nancy Braithwaite – voormalige hoofdvakdocent klarinet 
en kamermuziek aan het conservatorium van Rotterdam. 
Marta Lemanska – violiste in diverse Nederlandse 
orkesten verleent als gastlid haar medewerking.

Naast het uitvoeren van kamermuziek uit de klassieke en 
romantische periode, alsmede muziek uit de twintigste 
en eenentwintigste eeuw, heeft het ensemble een nauwe 
band met een aantal nog levende componisten en geeft 
het regelmatig wereldpremières van hun werken.

Sinds september 2014 is het ensemble gastheer van 
de concertserie ‘Kamermuziek onder de Dom’ in de  
Marnixzaal te Utrecht.. Tijdens deze concerten spelen de 
musici werken voor strijkers, blazers, zang en piano in 
een bezetting die varieert van solostukken tot nonetten. 
Voor deze serie worden regelmatig zeer getalenteerde 
jonge spelers uitgenodigd om samen te musiceren en zo 
biedt het ensemble deze jonge musici een mogelijkheid 
hun vaardigheden op het gebied van kamermuziek 
te vergroten. Bij de meeste concerten treden tevens 
uitstekende gastmusici op met het ensemble, wat variëteit 
in en inspiratie voor de serie oplevert.

De naam van het ensemble is geïnspireerd op de 
beroemde Nederlandse architect en ontwerper Gerrit 
Rietveld (1888-1964) die in Utrecht woonde en werkte. 
Veel van het repertoire voor het Rietveld Ensemble is 
geschreven in de periode waarin Rietveld leefde.

Op het programma staan werken van Herbert Howells, 
Julius Röntgen en Johannes Brahms. Het concert begint 
om 15 uur.  De kaarten kosten € 15 en zijn verkrijgbaar via 
de website van de Engelmunduskerk en op 19 november 
ook aan de zaal. Bij de toegangsprijs is een consumptie 
inbegrepen.

Meer info: https://www.rietveld-ensemble.com/

Ook voor het zesde seizoen is er weer een gevarieerd winterprogramma samengesteld: Concerten, 
lezingen, toneel en andere vormen van kleinkunst, steeds op zondagmiddag, van 15 tot 17 uur. 
Wij willen op deze manier veel mensen laten genieten van bijzondere momenten in onze mooie, 
eeuwenoude kerk.
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Filmavond

Vrijdagavond 24 november vindt er weer een filmavond 
plaats. Zo’n avond start in de vroege avonduren. Dan 
drinken we eerst samen een glaasje. Vervolgens gaan 
we aan tafel voor een eenvoudige, doch elke keer wel 
bijzondere maaltijd. Dan bekijken we met elkaar de film. 
De avond wordt in een kring besloten met een korte 
nabespreking van de film. Wij willen ook gemeenteleden 
die nog niet eerder van de partij waren, nadrukkelijk 
uitnodigen een keer mee te doen.
Welke film er vertoond gaat worden, dat is nog een 
verrassing. Kijken we naar een oude man die in het 
Noorden van Engeland de laatste bus neemt? Of volgen 
we de belevenissen van een oude begrafenisondernemer, 
die samen met een lichamelijk beperkte levensgenieter op 
pad gaat? Of wordt het een Western rond twee broers, die 
samen een ranch bezitten in een enorme vallei, waar ook 
een hond zich doet gelden?
Wie de filmavond wil bijwonen, kan zich melden bij 
ondergetekende. Dat kan telefonisch: 533070 of per 
e-mail: j.j.h.hoekstra@ziggo.nl. De deelnemers worden om 
18.30 uur verwacht in de Goede Herderzaal. Wie mee wil 
doen, moet niet te lang wachten met de aanmelding, want 
het aantal deelnemers is niet onbeperkt. Namens de koks 
en het filmteam.

HANS HOEKSTRA

de PunTen voor Voedselbank Velsen

Heeft u nog DE Punten ?? In november 
en december willen we deze punten 
inzamelen voor de Voedselbank in Velsen. 
Er staat een doos bij de ingang van de 
kerk waarin u uw punten kunt deponeren.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
bijdrage.

DE DIACONIE

Bijeenkomst Open Venster. 

Donderdag 16 november is er een bijeenkomst van het 
O.V., waarvoor U van harte bent uitgenodigd. 

Deze middag komt Dhr. Egtberts ons vertellen over 
“glazen Kerstversiering”. 

Zelf zegt hij hierover: “Er zitten aan dit thema 
zoveel maatschappelijke, historische, symbolische en 
technische aspecten, dat het gewoon jammer is deze 
kennis niet met elkaar te delen”. 

De middag begint om 14.00 uur in de Ichthusburcht in 
IJmuiden. Heeft U moeite met vervoer, dan kunt U bellen 
met Mevr.  Roodzant, tel: 0654264671. 

MET EEN HARTELIJKE GROET,
HET BESTUUR VAN HET OPEN VENSTER

kerstcuriosa

De curiosakraam is op zoek naar kerstcuriosa voor de 
jaarmarkt van volgend jaar.
U kent het wel, bij het openen van de kerstdozen komt u 
weer dezelfde ongebruikte kerstspullen tegen die al jaren 
in de doos zitten. Denkt u nu: daar wil ik wel een keer 
vanaf ?
In december staat er een doos bij de ingang van de kerk 
waar u uw kleine kerstartikelen kunt deponeren. 
Let wel !! Het gaat om KLEIN curiosa, dus geen 
kerstbomen/verlichting. of grote artikelen, het moet op de 
kraam passen.
Bent u niet in de gelegenheid om het in de kerk te 
brengen? Laat het mij weten, dan haal ik het bij u op.

LIESBETH VAN DER LUGT
06-83980623

donderdag 14 december is er weer een 
workshop voor kerst

We zullen dan, zoals 2 jaar geleden, Deense kerstharten 
-Julehjerter - maken van papier. Ook zullen er sterren 
gevlochten worden.
De avond begint om 19:30 uur en er is plaats voor 
14 mensen. De kosten zijn 10,00 euro per persoon.
U kunt zich opgeven bij mij:
Ingrid Rasmussens telefoonnummer: 06-2892 7384 
of per e-mail: ingridrasmussens.ir@gmail.com

meditatieve wandeling

Zaterdag 9 december is er weer een meditatieve 
wandeling. Er wordt gestart bj de hoofdingang van 
Beeckestijn om 9.30 uur. De wandeling wordt verzorgd 
door Anne Helmers. Traditiegetrouw is er na afloop thee 
en koffie uit de kofferbak.
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WaT is er Te dOen
Bloemengroet

15-10 Mevr. Nienhuis-van der Kloet
  Mevr. Moleman-Geijteman
22-10 Dhr. W. van Broekhuyzen
  Dhr. P.A. Alsema
29-10 Dhr. J. Wijnand
5-11 Mevr. van Riessen-Nieland
12-11 Dhr. van der Made 

stappen ter voorbereiding op….

Als kerkenraad zijn wij druk bezig met de voorbereiding 
van de intrede van ds Regina Davelaar. Hiervoor moeten 
allerlei formulieren klaargemaakt worden voor de Classis. 
Zoals u weet, gaan de werkzaamheden van ds Kees Lous 
veranderen bij de intrede van ds Regina Davelaar. Vanaf 
7 januari 2024 gaat ds Kees Lous 60% voor de gemeente 
van de Ichtuskerk werken en 40% voor onze gemeente.
Hiervoor moest een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld en ondertekend worden. Deze is 7 november in 
een gezamenlijke moderamenbijeenkomst getekend, zoals 
u op de bijgevoegde foto kunt zien.

DIRK TAMERIUS 

 
 
 

EIgEN KERKNIEuwS

sint-maarten aan boord 
asielschip

In oktober ontving de diaconie een verzoek van het 
Centraal Orgaan Asielzoekers of wij, net als vorig jaar, 
Sint-Maarten konden helpen organiseren aan boord van 
het asielschip “Ocean Majesty”. Aan boord van het schip 
zitten zo ongeveer 45 kinderen. 

De diaconiën van de Dorpskerk in Santpoort-Noord, Het 
Kruispunt in de Velserbroek en onze Engelmunduskerk 
hebben wederom de handen inéén geslagen en hebben 
lampionnen en snoepgoed aan boord gebracht, zodat de 
kinderen op 11 november met hun lampionnetje langs de 
deuren aan boord van het schip kunnen gaan.  

Tevens vroeg het COA of wij weer rugzakjes konden 
regelen, zodat het Sint-Maarten snoepgoed hierin gestopt 
kon worden en om daarna als gymrugzakje te gebruiken. 
Ook deze rugzakjes zijn aan boord afgeleverd.

Wij hopen dat de kinderen aan boord genieten van hun 
eerste Sint-Maarten.

Namens de diaconie,
LIESBETH VAN DER LUGT

   De machtige eik pocht met zijn bladeren. 
   “Je doet maar, meesmuilt de herfst.”
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gedicht 

Eindelijk hier weer een stukje
van een penvriend van weleer.
Ik wil zo graag wat laten horen
maar verdraaid, ’t lukt haast niet meer. 
Maar ik denk vaak aan U allen
aan de sfeer in onze kerk,

uiT de kerkBanken

NIEuwS uIT DE PASTORIEËN
nieuWs Van ds. lOus

laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 26 november herdenken wij onze overleden 
dierbaren van het afgelopen kerkelijk jaar. Zelf heb ik 
dienst in de Ichthuskerk. Het is daarom bijzonder fijn dat 
we in deze dienst een voorganger hebben die heel goed 
met onze gemeente bekend is: ds. Ben Helmers. Hij heeft 
ook veel overleden gemeenteleden persoonlijk gekend. 
In deze dienst klinken de namen van onze overleden 
dierbaren en wordt voor elk van hen een kaars ontstoken. 
Sytze de Vries plaatst ons gedenken al dichtend in het 
perspectief van het geloof: 

 Met alwie ons zijn voorgegaan,
 wie aan de nacht onttoog,
 houden wij, aan elkaar gehecht,
 uw Naam met liefde hoog.
 Hen te gedenken wijst het spoor
 dat U met mensen gaat
 Laat onze weg een teken zijn,
 dat U ons niet verlaat.

nieuwe en ‘oude’ collega

Het zal u niet verbazen: ik ben bijzonder dankbaar en 
blij dat ik vanaf januari 2024 een nieuwe collega naast 
me krijg. Inmiddels hebben Regina en ik elkaar een 
aantal keren in een bijzonder prettige sfeer gesproken. 
Dat gaat dus goedkomen! Haar intrededienst in onze 
gemeente vindt plaats op 7 januari, dus in de eerste 
dienst van het nieuwe kalenderjaar. In de komende 
tijd zullen wij de intrededienst nader gaan invullen. In 
diezelfde dienst zullen we ook afscheid nemen van ds. 
Joke Zuidema die als ambulant predikant ruim twee 
jaar in onze gemeente werkzaam is geweest. Joke 
heeft zich o.a. met veel vrucht ingezet voor de nieuwe 
wijkindeling en voor ons jeugd- en jongerenwerk.                                                                                  

de kontakten, de herkenning
en het meedoen, samen sterk. 
Samen luisteren, samen zingen,
samen bidden om gena,
en om krachten voor de toekomst
en de zegenbede na. 
 

MARTHA VAN DER DUIN.

Met de komst van Regina 
gaat er voor mij op een ander 
vlak ook iets veranderen: Ik 
ga 10% minder voor onze 
gemeente werken. Daardoor 
kon onze gemeente Regina 
voor 10% meer beroepen. Ik ga dan voor 60% in plaats 
van 50% bij de Ichthuskerk werken. Heel veel grotere en 
kleinere veranderingen dus!

aangepaste gezinsdienst

Zes keer per jaar is er in onze regio een aangepaste 
gezinsdienst voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Drie van deze diensten vinden in onze 
eigen Engelmunduskerk plaats, de andere drie in de 
Vredevorstkerk te Beverwijk. De eerstvolgende is de 
advents- en kerstdienst. Deze dienst valt net buiten deze 
editie van Samen. We houden deze dienst op 17 december 
om 15 uur in onze eigen Engelmunduskerk. Het jaarthema 
voor onze diensten is: ‘Ga je ook mee?’ We moeten de 
dienst nog voorbereiden, maar misschien gaan we in 
deze dienst wel mee op weg met de herders……Noteert u 
alvast deze datum? Een aangepaste gezinsdienst is altijd 
inspirerend en iedereen is van harte welkom!

groet

De looptijd van deze editie van ons kerkblad brengt ons 
alweer in de adventstijd. De dagen worden korter, kouder 
en natter. Van het gedenken van onze dierbaren gaan wij 
over tot het hoopvol verwachten in de adventstijd. Vanaf 
deze plaats een hartelijke groet aan u allen en een gloed-
volle adventstijd toegewenst!            
                                                                                   

DS. KEES LOUS
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nieuWs Van ds. Zuidema

Herdertjestocht 2023

Het gaat ook dit jaar weer 
lukken: de herdertjestocht 
2023 is in volle voorbereiding. 
Op zaterdag 16 december is 
het zover. Er zijn voldoende 
vrijwilligers, die er allemaal 
veel zin in hebben. De kinderen 
lopen een route vanuit de 
ingang van de kerk door Oud 
Velsen en komen onderweg 
allemaal scènes van het 
kerstverhaal tegen. Uiteindelijk 
zal in de kerk de stal te vinden 
zijn en kunnen ze afsluiten met warme chocomelk.

We hopen op weer een feestelijke tocht. Wilt u ook 
meelopen met uw kinderen of kleinkinderen? Geef 
u dan op tijd op via engelmunduskerkoudvelsen.nl/
herdertjestocht. Er wordt gelopen in groepen van 
25 kinderen met begeleiding in een tijdsslot tussen 
17.30 en 18.50 uur. Vol is vol!

Passion 2024

Het lijkt er eindelijk weer van 
te komen: de Passion Velsen 
zal weer gehouden worden 
op 24 maart 2024. Op dit 
moment worden er zangers geworven, dus laten we hopen 
op voldoende deelname. 
De organisatoren hebben er in elk geval veel zin in.

Hartelijke groet,
DS. JOKE ZUIDEMA

de verstandige en eerlijke ezels
Een fabel uit de Joodse traditie over luiheid en nietsdoen
Een boer bezat eens drie huisdieren: een paard, een ezelin en een varken. Het paard en de ezelin moesten werken 
en daarvoor kregen zij het nodige voer. Veel gunstiger leek het lot van het varken, dat niet werkte, maar toch 
overvloedig te eten kreeg.

Op een dag nu zei het paard tegen de ezelin: "Hoe dwaas 
en tevens ondankbaar is onze heer toch. Zie toch eens, 
hoe hard wij moeten werken, en wij krijgen daarvoor 
precies afgepast eten, terwijl het varken, dat helemaal 
niets doet, massa"s te eten krijgt."

"Wacht maar," antwoordde de ezelin, "tot het geschikte 
tijdstip aanbreekt. Je zult dan het treurige einde van het 
varken zien en je ervan kunnen overtuigen, dat het niet 
voor niets zoveel te eten heeft gekregen, omdat genot 
zonder arbeid nog nooit iemand goed is bekomen."

Het duurde inderdaad niet lang of het gemeste varken 
werd geslacht.

De ezelin had in die tijd een jong, dat de voorspelling van 
zijn moeder had gehoord. Toen hij later een iets grotere 
portie gerst kreeg, wilde hij dat niet opeten, omdat hij bang 
was, dat hij het lot van het zorgvuldig gemeste varken 

zou moeten delen. Maar zijn moeder stelde hem met 
de volgende woorden gerust: "Je kunt het zonder angst 
opeten, mijn kind, want niet het genot brengt de dood, 
maar het nietsdoen!"

Toelichting

Veel joodse verhalen komen uit de mondelinge geloofsleer 
die pas later is opgeschreven in bijvoorbeeld de talmoed 
(400 na Chr.) en de midrasj-verzamelingen (van 400 na 
Chr. tot 1350 na Chr.). Dit verhaal komt uit een 
midrasj-verzameling en gaat over een van de geboden die 
het geloof voorschrijft (luiheid).



9

BERIchTEN vAN ElDERS
kerststuk maken, Christmas Pudding en 
Pop cakes zonder oven

Zaterdagmiddag 9 december  is er een creatieve, gezellige 
middag in kerstsfeer in de Ichthusburcht, waar ook 
liefhebbers uit de Engelmunduskerk van harte welkom 
zijn.
U kunt een mooi kerststuk maken met materialen die je 
zelf meebrengt. Inspiratie heb je zelf of krijg je van Magda 
Kok of van de andere deelnemers. 
Wilt u liever iets maken om op te eten: De Engelse 
traditie, om na de oogst van het najaarsfruit de Christmas 
Pudding te bereiden, gaan wij weer in ere herstellen. Henk 
Pruiksma geeft de aanwijzingen; moeilijk is het niet, wel 
erg lekker. En voor wie het niet weet: de Pudding kunt u 
niet direct opeten. Thuis moet u deze nog tot de kerst af 
en toe een scheutje whisky toedienen…. Maar dan heeft u 
met kerst wel iets heel lekkers om samen met anderen van 
te genieten. 
Of wilt u liever iets zoets, maak dan vrolijke, overheerlijke 
pop cakes. Lekker om thuis direct van te kunnen genieten 
bij de koffie, thee, als toetje of om uit te delen. Desiree de 

wIJ hEBBEN gElEZEN

Wie is Carel ter linden?

Hij werd bekend bij een breed publiek vanwege het leiden 
van de huwelijksdienst van onder andere koning Willem 
Alexander en Máxima, en van de uitvaartdiensten van 
prins Claus en prins Friso. Met name zijn overdenkingen 
maakten grote indruk, ook op minder kerkelijke mensen.
Carel ter Linden werd in 1933 in Amersfoort geboren. 
Beide grootvaders waren predikant. Zijn jongere broer 
Nico (overleden in 2018) is ook predikant geworden, onder 
andere in de Westerkerk in Amsterdam. 
Carel ging rechten en theologie studeren in Utrecht. 
Daarna werd hij legerpredikant en gemeentepredikant 
in Hoogvliet en Oegstgeest. Van 1983 tot 1999 was 
hij predikant van de Haagse Kloosterkerk. In die tijd 
ontstonden goede contacten met het Koninklijk Huis. 

Wanneer hoorden we voor het eerst van hem?
Carel ter Linden is bij een breed publiek bekend geworden 
vanwege het leiden van de huwelijksdiensten van koning 
Willem Alexander en Máxima, van prins Constantijn en 
Laurentien, en van de uitvaartdiensten van prins Claus en 
prins Friso. 

Groot deelt graag haar heerlijke hobby met u en laat je 
zien hoe u ze maakt.
Beide recepten hoeven niet in de oven, maar worden koud 
bereid. Na opgave krijgt u de ingrediëntenlijst toegestuurd, 
zodat u weet wat u mee moet nemen.
Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd. Zo kunnen 
we met verschillende activiteiten een heel gezellige 
middag hebben met elkaar. Meedoen kost niets, maar een 
vrijwillige bijdrage in de koffiebus is altijd welkom.
Graag vooraf opgeven (ook ivm toesturen van 
ingrediëntenlijst) bij:
Kerststuk maken: Magda Kok:, het liefst per e-mail: 
reinkok@quicknet.nl,  of  tel. 06-22 59 65 55
Christmas Pudding en Pop cakes: Anneleen Redeker: 
anneleenredeker@gmail.com of 
tel. 06-44 39 65 43.

Namens de Ichthuskerk (commissie WBTI), 

ANNELEEN REDEKER.

Waarmee is zij/hij bekend geworden?
wwHet optreden van Ter Linden en met name zijn 
overdenkingen maakten grote indruk op een breed 
publiek, kerkelijk of minder kerkelijk. Zijn beschouwende, 
liefdevolle woorden gingen dwars in tegen de 
vooroordelen die bij velen bestaan over diensten en 
preken.

Wat kunnen gemeenten met zijn gedachtegoed?
Een ingrijpend moment in zijn leven was het overlijden 
van zijn echtgenote Diede, in de leeftijd van 55 jaar. Over 
rouwen schreef Carel ter Linden het indrukwekkende 
boek Een land waar je de weg niet kent.

Na zijn emeritaat schreef Ter Linden boeken over de 
ontwikkeling in zijn eigen geloofsleven, waaronder Wat 
doe ik hier in Godsnaam? Hij beschreef hierin zijn 
veranderd geloof. Hij geloofde niet meer in een 
persoonlijke God en in een leven na de dood. Een 
persoonlijke God kan Ter Linden niet rijmen met wat er 
in het leven aan wreedheid gebeurt. Hij nam ook afstand 
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van een letterlijk geloof in de opstanding van Jezus uit 
de dood. Deze geloofsopvatting was voor hem eerder 
een bevrijding dan een ontgoocheling. Er kwam daardoor 
ruimte voor een ander Godsbegrip. In Trouw zei hij 
daarover: “God is dat wat ons mensen heilig zou moeten 
zijn. En onder heilig versta ik: onaantastbaar, onmisbaar 
voor ons leven; wat deze wereld van binnenuit samen kan 
houden en wat ons – als we daar niet naar handelen – 
splijten zal en de wereld in een chaos laat verkeren.” 

Zien we de doorwerking van 
zijn gedachtegoed ergens 
terug?

Wat bij Carel ter Linden 
onveranderlijk is gebleven 
is de liefde voor het woord. 
En met name de liefde voor 
het Bijbelse Woord. Over de 
Bijbelse verhalen schreef 
hij Wandelen over het water. 
Ter Linden reikt in het boek 
als het ware sleutels aan 
om de beeldende taal van 

de verhalen te verstaan en ons wegwijs te maken in het 
landschap van het aloude Boek.
Carel ter Linden gaat nog steeds een aantal keren per 
jaar voor in de Haagse Kloosterkerk en houdt op vele 
plekken nog lezingen over Bijbelse verhalen, zijn geloof 
en rwwwond zijn gedichten die verschenen zijn in de 
bundel Om een zin. 

kerk op de a 12?

Moet de kerk niet wat ongehoorzamer zijn?, dacht ik hal-
verwege het gesprek met de student. Als studentenpastor 
in Utrecht mag ik wekelijks een aantal ‘Zinnige gesprek-
ken’ voeren. Deze gesprekken kunnen studenten van de 
Universiteit Utrecht online aanvragen, alsof ze een tafeltje 
in een restaurant boeken. Een laagdrempelige manier om 
een gesprek met een life coach of geestelijk verzorger 
te plannen. Studenten willen van alles bespreken: van 
keuzestress tot relatieproblemen en van geloofsvragen tot 
rouwverwerking.
Zo kreeg ik laatst een mail: ‘Loes heeft op dinsdag 14.00 
uur een afspraak met je gepland. Neem contact op om 
de afspraak te bevestigen.’ We hadden voor de Janskerk 
afgesproken en zouden een stukje gaan lopen. ‘Waar wil je 
het graag over hebben?’ Waarop Loes antwoordde: ‘Nou, 
dat weet ik niet zo. Ik heb niet persé een probleem, ik vond 
het vooral heel bijzonder dat deze mogelijkheid er is.’ We 
liepen verder.
Vervolgens begon ze wat nieuwsgierige vragen over 
geloven en de kerk te stellen. ‘Ik geloof zelf niet, maar 
eigenlijk denk ik dat Extinction Rebellion een soort kerk 

voor mij is.’ Loes is een van de duizenden ‘rebellen’: 
(jonge) mensen die zich grote zorgen maken over het 
klimaat en gebruikmaken van hun demonstratierecht. Ik 
glimlachte om de vergelijking van XR en de kerk: er zijn 
inderdaad veel overeenkomsten. Ik gaf aan dat ik juist het 
boek Rebelleren voor het leven van predikant Rozemarijn 
van ’t Einde had gekocht en dit graag met een aantal 
studenten wil lezen en bespreken. Het gaf nu ook stof tot 
een goed gesprek.
Ik was nog dagen bezig met dit gesprek én uitnodiging 
van Loes om eens mee te gaan met XR naar Den Haag. 
Moet ik me fanatieker inzetten voor de aarde? Me 
(juist) als kerkelijk leider aan de A 12 vastplakken en de 
gemeenschap daar gaan ervaren? Ongehoorzamer zijn? Ik 
twijfel nog. Ik heb de website van XR al weken openstaan…
Jord den Hertog, studentenpastor vanuit de 
Prot. Gemeente Utrecht

OVERGENOMEN UIT ‘PROTESTANT’



Wij zetten alle soorten videotapes

vhs • betamax
video 8 • hi8 • mini dv

over op USB-stick, externe HDD 
of DVD. Als u meerdere banden 
inlevert, betaalt u een lagere prijs.
maar ook dia's en 8 mm fi lm!

De levenskunst van af scheid ne men

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

ELTA / LOEK ANDERSON
D I G I T A L I S E E R  S H O P

tromPstraat 1-5    1971 aa iJmuiden     inFo@eLta.nL

druKKeriJ eLta                tel. 0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXL print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• spandoeken

• gelegenheidskaarten

• ontwerpen

• posters

• scripties

• stickers

JAAR

60

trompstraat 1  iJmuiden • tel  0255 51 11 91 iJmuiden 

Videobanden
digitaliseren



Predikanten
• ds. C. Lous  0255 52 44 73
 ’t Roode Hart 9
 1981 AH Velsen-Zuid
 shiprev@hetnet

• ds. J. Zuidema (ambulant)  06 3801 4580
 Dammersboog 30
 1991 SK Velserbroek
 j.zuidema@protestantsekerk.nl

Kerkrentmeesters
• Secretaris
 hr. N. Rasmussens  06 1881 3224
 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Penningmeester  06 5372 0090
 hr. J.F. Manten
 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Vrijwillige bijdragen
 NL27 RABO 0139 2393 83
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Vrijwillige bijdrage

collectes
• Online collectezak
 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-

collectes 

• Bestellen collectebonnen
 hr. A. Selier  0255 53 60 82
 Platanenstraat 23
 1971 NH IJmuiden
 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

 NL36 INGB 0000 1490 43
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Collectebonnen

Kerkblad samen
• Redactieleden
 Joke Stam  0255 52 09 66
 Jan Oosterveen  06 496 448 78
 Aafke Strooker  0255 52 14 14
 Frits Vermeulen  0255 52 22 69
 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Bezorging en mutaties
 Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
 hr. W.J.Mak  0255 52 05 04
 IJmuiden
 fam. Van Broekhuyzen  0255 53 24 86

• Vrijwillige bijdragen
 NL27 RABO 0139 2393 83
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Kerkblad Samen

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres
Scribaat
mw. E.A. van der Lugt  06 8398 0623
Waalstraat 107D

1972 WR IJmuiden
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

Kinderkerk
• Henny de Wit
 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Giften
 NL94 RABO 0373 5974 52
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Kinderkerk  

diaconie
• Penningmeester  06 5788 2490
 hr. K. Gesink
 diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Financiële bijdragen
 NL05 INGB 0000 1398 04
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O.
 o.v.v. Diaconie

taxi-service
• Contactpersonen
 hr. W. Mak  0255 52 05 04
 hr. B. te Beest  0255 51 74 18

• Rooster
 Voor die personen die gebruik willen maken 

van de taxi-service is een rooster opgesteld. 
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website
• www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Redactie kerkgemeenschap
 Joke Stam
 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Redactie kunst&cultuur
 Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Webmaster
 Jorgen Rasmussens  0255 51 20 40
 engelmunduskerkoudvelsen@gmail.nl

vertrouwenspersoon
• Piet Dalebout  06 5766 5859

Koster
• hr. A.G. Bresser  06 5314 5658
 Meervlietstraat 41
 1981 BK Velsen-Zuid
 anton.bresser@gmail.com


