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wIE ZIJN ONZE BuREN? 

Tussen wat voorheen restaurant Het Roode 
Hert heette en onze Engelmundus kerk staat 
een statig gebouw van de Vrijmetselaars en dat 
maakt wel nieuwsgierig. Wat gebeurt er achter de 
muren, waarom zie je zo weinig activiteit? Is er 
iets mystieks aan? Onwillekeurig associeer je dit 
genootschap met De Illuminatie uit de boeken van 
Dan Brown, een geheime en verboden organisatie 
met ook rituelen en symbolen.   Daarnaast kon je, 
zeker vroeger, bij een sollicitatie beter niet gelijk 
zeggen dat je vrijmetselaar was als je prijs stelde 
op een beroepscarrière. Al met al reden genoeg om 
enig licht op onze buren te werpen en zien dat er 
weinig geheims aan is.

Op onze laatste succesvolle jaarmarkt was ook een 
marktkraam 
van onze buren en 
wie daar een gesprek 
aanging, begint te 
begrijpen wat de 
vrijmetselaars beweegt, 
wat hun werkterrein is, 
wat hun doelstellingen 
zijn. Je kunt niet aan 
de indruk ontkomen dat 
dit genootschap met 
een van oorsprong zeer besloten karakter nu meer 
openheid in de wereld zoekt.

In de loge, de ruimte waarin vrijmetselaars elkaar 
regelmatig ontmoeten, werkt de vrijmetselaar 
met andere vrijmetselaren aan hun persoonlijke 
groei en gebruiken o.a. symbolen. De mens 
is een ruwe steen, die door eraan te beitelen 
en te schaven, langzaam een prachtige kubus 
onthult. Je moet jezelf kennen om anderen van 
dienst te zijn. “Ken Uzelve” staat geschreven 
boven de rituele ruimte van de loge. Dit is een 

uitgangspunt, zeker in deze tijd, waar mensen 
worden meegesleurd door verwachting en sturing 
van anderen. De vrijmetselaar oefent met andere 
broeders persoonlijke verantwoordelijkheid te 
dragen over zichzelf en verbinding te hebben met 
anderen, zonder vooroordelen en zo innerlijke 
wijsheid te ontwikkelen. Verbeter de wereld en 
begin bij jezelf! Om toegelaten te worden tot de 
loge vindt een onderzoek plaats: in gesprekken met 
de kandidaat wordt nagegaan of de persoon  een 
“vrij man van goede naam” is. Geen ruziezoeker, 
geen onderhuidse of twijfelachtige bedoeling heeft, 
of je trouw bent enz.  Tenslotte vindt de initiatie 
plaats, een heftig moment waarbij je opgenomen 
wordt in de broederschap. Je graad is dan leerling-
vrijmetselaar. Later kan volgen gezel en meester.

Enkele opmerking nog: over de hele wereld zijn 
er zo’n 6 miljoen vrijmetselaars, niet zoveel dus. 
In Nederland zo’n 150 loges, vallend onder de 
landelijke Orde van Vrijmetselaars onder het 
Grootoosten der Nederlanden.  Hoewel het m.i. 
een typische mannenwereld is, bestaan er ook 
gemengde loges en vrouwenloges. Omdat er talloze 
visies bestaan over het leven zal een vrijmetselaar 
respect hebben voor ieders opvatting. Meningen 
worden naast elkaar gelegd, niet tegenover elkaar. 
Ook in de kerk hebben we rituelen: kinderen 
worden gedoopt, iedereen kan naar de kerk waar 
je soms wordt toegesproken met “broeders 
en zusters”.  Is belijdenis doen een vorm van 
inwijding? De vrijmetselaar laat zich niet in met 
eeuwigheidsvragen, ook niet met politiek, dat is je 
privé terrein. Zowel de vrijmetselaar als de christen 
zoeken naar een betere wereld met respect voor het 
leven. 

 FRITS VERMEULEN
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KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 15 oktober: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Barbara de Groot
Ontvangstdienst: Esther Filius en Aad de Koning
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kinderkerk

Zondag 22 oktober: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Bart Stobbelaar
Ontvangstdienst: Ineke van Ee en Henk Krijnen
Koffiedienst: fam. Stam
Geen Kinderkerk (herfstvakantie)
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 29 oktober: dienst 
om 10.00 uur
Voorganger: ds. K. Bras
Ontvangstdienst: Thera 
Talens en Heleen Hoefakker
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds

Zondag 5 november: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. S. Zijlstra (Haarlem)
Ontvangstdienst: Henny Stolk en Aafke Strooker
Koffiedienst: Aad de Koning en Angela Ouwehand
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

 ENGELMUNDUSKERK ICHTHUSKERK 
 Kerkplein 1 Snelliusstraat 40   
 
 15 okt 10.00 uur 10.00 uur  HA
 Ds. Barbara de Groot Ds. Kees Lous

 22 okt 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Bart Stobbelaar Ds. Leon Rasser

 29 okt  10.00 uur 10.00 uur
 Ds. K. Bras Ds. Henk Koolhaas (Aalsmeer)

 5 nov 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. S. Zijlstra (Haarlem) Ds. Kees Lous

 12 nov 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Kees Lous Ds. G. van Reeuwijk

 19 nov 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Joke Zuidema Ds. A. Molendijk
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VaN DE REDaCTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Periode Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang  inleverdatum kopij vanaf…

 31 - 05 19/11/'23 - 16/12/'23 6 november 2023 16 november 2023

 31 - 06 17/12/'23 - 20/01/'24 4 december 2023 14 december 2023

 31 - 07 21/01/'24 - 02/03/'24 8 januari 2024 18 januari 2024

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter 
van de kerkenraad) te weigeren.

Zondag 12 november: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Ingrid Rasmussens en Esther Bijker
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor het Werelddiaconaat Libanon en het 
Onderhoudsfonds

Zondag 19 november: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Joke Zuidema
Ontvangstdienst: Petra de Hoog en Tienke van der Putte
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en het Muziekfonds

Wat Is er te doen
nIeuWs door de kInderen

In het vorige kerkblad vertelde ik over het overvliegen en 
ons uitje en in dit kerkblad zou er dan geschreven kunnen 
worden over de startzondag, maarrr… ikzelf was die dag 
op vakantie, dus ik kon met goed fatsoen daar niet over 
schrijven. Ik gooide het probleem in de (whatsapp)groep 
en Elisabeth kwam met een lumineus idee! Zij heeft aan de 
kinderen, die op de startzondag aanwezig waren, gevraagd 
of zij er wat over wilden vertellen/schrijven en zo komt het 
dat dit stukje niet zomaar nieuws uit de kinderkerk heet, 
maar nieuws door de kinderen! Geniet u even mee?

Olivia (11jaar): “ik vond de startzondag heel gezellig. Leuk 
dat we met de gekleurde kaartjes andere mensen moesten 
opzoeken voor tijdens de koffie. Daardoor heb ik gepraat 
met mensen die ik normaal nooit spreek. Dit kunnen we 
wel vaker doen!
De plank die we hebben gemaakt met alle herinneringen, 
vond ik mooi geworden.
Dat ballonnen meppen was ook echt geweldig!

EIgEN KERKNIEuwS

Een paar van de ballonnen liggen nog steeds in mijn 
slaapkamer :-).”
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vergadering voor het eerstvolgende feest alweer in de 
agenda; dan gaan we bespreken wat we gaan doen in de 
Adventsperiode en met Kerst. Ik zag de eerste verlichte 
kerstboom alweer in een tuin staan schitteren, dus we zijn 

niets te vroeg!
In het volgende kerkblad, hoort 
u van ons wat de plannen zijn. 
Maar dat we er samen met de 
kinderen weer wat leuks van 
gaan 
maken, 
dat is 
zeker! 

Met vriendelijke groetjes namens 
kinderen en leiding,

HENNy

Julia (9jaar): “het leukste vond ik de ballonnen en dat echt 
iedereen mee ging doen. Het verhaal van de muzikanten 

vond ik mooi en fijn dat we mochten 
tekenen tijdens de preek. Het toneelstukje 
met Jeppe vond ik echt grappig en goed 
gedaan!
Dat je een gekleurd kaartje kreeg en 
met andere mensen moest gaan praten, 
vond ik eerst wel spannend, maar tijdens 
het praten was het toch heel leuk om 
te kunnen vertellen over de vakantie en 
andere verhalen te horen. 
Ik vond het leuk om overal mee te mogen 
helpen en het was een gezellige dag. Zo 
mag de kerk wel vaker zijn!”

Lønne (bijna 7): “toen die ballonnen de lucht in gingen, 
dacht ik: Wat gebeurt hier nou!!!!???? Echt heel leuk!!”

Jirn (9 jaar):  “het was grappig om met ballonnen in de 
kerk over te gooien!! We hebben daarna lekker gegeten!! 
Het was gezellig. We misten Johan wel, die maakt altijd 

leuke grappen.”

Britte (16 jaar): “het was een origineel 
programma, weer eens wat anders in 
een kerk, leuk om eens met andere en 
oudere mensen te praten.”

Zoals u kunt lezen: de startzondag 
was een feest! Maar als u erbij was, wist u dat al 
natuurlijk. Voor ons als kinderkerkleiding staat de 

donderdag 2 noVember is er de mogeLiJkHeid om 
een kaarsJe oP te steken ter nagedaCHtenis aan 
iemand die u LieF Was. 

DIT GEBEURT IN EEN MEDITATIEVE BIJEENKOMST.
HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT:

18.30 uur  Inloop en gelegenheid om een kaars aan te  
steken
18.40 uur  Stilte -Gedicht “ik noem jouw naam”- Muziek – 
Stilte
18.50 uur  Gelegenheid om een kaars aan te steken
19.00 uur  Stilte – Gedicht “Voetstappen in het zand”- 
Muziek – Stilte
19.10 uur  Gelegenheid om een kaars aan te steken
19.20 uur Stilte – Gedicht “Nooit wordt de droefheid 
bodemloos”- Afsluitende muziek

Einde circa 19.30 

U BENT VAN HARTE 
UITGENODIGD IN DE 
ENGELMUNDUSKERK 
VELSEN ZUID

meditatieve wandelingen

Zaterdag 14 oktober is er weer een meditatieve wandeling, 
deze start op de parkeerplaats aan de Minister van 
Houtenlaan tegenover het Telstarstadion. Aanvangstijd 
is 9.30 uur. Anne Helmers verzorgt deze wandeling. Na 
afloop is er koffie en thee uit de kofferbak.

Zaterdag 11 november volgt de volgende wandeling. Er 
wordt om 9.30 uur gestart, vertrekpunt is de parkeerplaats 
bij de ingang van de Heerenduinen (na het zwembad). 
De wandeling wordt verzorgd door Joyce van den Veen. 
Natuurlijk wordt de wandeling ook dan besloten met koffie 
en thee.

open Venster. 
 
op donderdag 19 oktober is er weer een middag van het 
Open Venster. Dhr. Smit komt voor ons een lezing verzorgen 
en heeft als onderwerp: “Babbeltrucs”.
Sommigen hebben er ervaring mee en anders heeft U vast 
wel eens een verhaal  hierover gehoord in Uw omgeving. 
 We beginnen om 14.00 uur in de Ichthusburcht in IJmuiden. 
Mocht U moeite hebben met vervoer, dan kunt U bellen met 
Mevr. Roodzant, tel: 0654264671. 

Met een hartelijke groet, 
HET BESTUUR VAN HET OPEN VENSTER.
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sirkelslag 2023

Sirkelslag is een laagdrempelig spel om jongeren 
te betrekken bij 
activiteiten van de 
kerk. Uit ervaringen 
van gemeenten blijkt 
dat Sirkelslag een 
mooi startpunt kan 
zijn voor missionair 
jeugdwerk. Er zijn 
twee varianten van 
Sirkelslag: Sirkelslag 
KIDS (9-12 jaar) en 
Sirkelslag yOUNG (13-
16 jaar) 

Je speelt Sirkelslag als groep in je eigen gemeente. Je 
speelt tegen duizenden andere kinderen of jongeren 

uit heel Nederland. 
Sirkelslag is het spel 
waarbij het gaat om 
creativiteit, actie en 
teamspirit.

thema ‘ga mee!’ 
Het thema dit jaar is 
Ga mee! en sluit aan 
bij het jaarthema van 
de Protestantse Kerk. 
Pak je tas in, trek 

goede schoenen aan en ga mee op pad! Wat ga je allemaal 
tegenkomen onderweg? Durf jij het avontuur aan te gaan 
en de stap te zetten? Ga mee en ontdek hoe jij het verschil 
kunt maken! 

Dit keer ging het om het verhaal Esther. Zij was een 
dappere vrouw en moest veel uitdagingen aangaan. Iedere 

Collectes diaconie

Zondag 12 november – kerk in actie – Werelddiaconaat

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in 

keer luisterden 8 jongeren ( Team young, de plubers en 
team Kids) naar een stuk verhaal over Esther en dan 
gingen ze een spel doen wat aansloot bij die uitdaging.

Onze uitdagingen waren: 
Op handen en voeten
Pad van kwetsbaarheid
Oog voor een ander
De eetproef
Maak een giftcard

Ondertussen waren 
we “op pelgrimage” en 
moesten de 2 groepen 
van 4 jongelui zoveel 
mogelijk stappen 
maken. En wat waren ze 
fanatiek, zelfs tijdens het eten bleven er steeds 2 jongeren 
om de tafel heen lopen…

We hebben de punten ingeleverd en nu maar hopen dat 
één van de groepen een groepsuitje in koninklijke sferen 
gaat winnen.

Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan 
goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld 
ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar 
ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere 
toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt 
ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het 
centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen 
huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp 
of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of 
airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren 
de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even 
onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje 
in de rug op weg naar de toekomst. 
U kunt deze projecten steunen via de (online) collecte of 
uw gift overmaken op bankrekening 
NL05 INGB 0000 1398 04
tnv Prot Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O), o.v.v. het project. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
DE DIAcONIE
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DE 54STE JaaRmaRKT
Wat een mooie dag was de jaarmarkt, niet alleen qua opbrengst (ruim €11.088,-), 
maar ook qua weer en sfeer!
Er komt heel wat kijken om zo’n evenement te organiseren. Dank aan Sjoerdtje en 
Nils Rasmussens voor de organisatie! Dank ook aan de vele vrijwilligers die de week 
voorafgaand aan de jaarmarkt klaar stonden om goederen in ontvangst te nemen 
voor de curiosa- en boekenkraam. Dank aan de vele mensen, die hielpen sjouwen: 
zoldertrap op en af, naar en van de kramen. Dank aan hen die voor de afzettingen 
zorgden. Dank aan hen die bakten voor de gebakskraam. Dank aan de mensen van 
het craft café, die zorgden voor een gevulde kraam. Dank aan de vele mensen, jong 
en wat ouder, die de waren van de kerkkramen aan de man en vrouw brachten. Dank 
aan de poffertjesbaksters, die zich een slag in de rondte hebben gewerkt om vele, 
vele porties poffertjes te bakken. Dank aan de mannen die het geld telden en de 
stand bijhielden. Dank aan de kopers en de kraamsponsoren! En dank aan hen die ik 
mogelijk vergeten ben te noemen, maar ook hun inzet hebben gegeven.
Het was geweldig om te zien hoe iedereen zijn of haar schouders er onder heeft 
gezet om deze 54ste editie van de jaarmarkt tot een succes te maken! 

DIRK TAMERIUS
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Bloemengroet

De bloemen uit de Engelmunduskerk gingen met onze har-
telijke groeten naar de volgende gemeenteleden:

27-8 Dhr. J.D. Langelaar, mevr. Slagboom-Glas en
  dhr. K. Deuten

10-9 Dhr. Bakker en
  mevr. Alderliefste-Möhlen

17-9 Mevr. Leeuw en 
  mevr. Deuten-Koster

8-10 Dhr. Alderliefste

rekenIng & VerantWoordIng
terugblik op de startzondag

In deze dienst, met het thema ‘Ga mee het nieuwe seizoen 
in’, was onze voorganger Helga Frömming.

Zij las ons het verhaal van Zacheüs voor, maar werd 
daarbij onderbroken door Jeppe Rasmussens. Jeppe 
had een leuk spel 
bedacht en wilde 
dit graag spelen. 
Hij vroeg zijn vader 
mee te doen. Die 
zei nee, net als zijn 
moeder, zijn opa en 
oma. Hun reden om 
niet mee te doen 
varieerde van te 
moe zijn, te druk zijn, te veel zorgen hebben, de dominee 
als ouderling van dienst niet in de steek te kunnen laten. 
Helga vroeg hem waarom hij zo verdrietig was. Hij gaf 
als antwoord dat hij een heel leuk spel had bedacht waar 
iedereen vrolijk van wordt, maar dat niemand mee wilde 
doen. Als er meegespeeld zou worden, zouden ze juist 
helemaal NIET meer moe zijn en zich zorgen maken. Met 

hangende schouders 
verdween hij op zoek 
naar anderen, die wél 
mee wilden doen.  

De schriftlezing werd 
vervolgd. Het lied ‘Ga 
je mee, zeg niet nee, 
maar sta op en doe 

mee’ werd heel toepasselijk gezongen. Daarna volgde 
het sprookje van de Bremer Stadsmuzikanten. Tijdens 
de preek konden de kinderen voorin kleuren. In de preek 
kwam naar voren dat Jezus ons oproept met hem mee te 
gaan net als Zacheüs en niet terug maar de toekomst in te 
kijken. Ook de Bremer Stadsmuzikanten braken met hun 
verleden en gingen met elkaar op pad. 

Na afloop van de preek vroeg 
Jeppe nog eens of zijn spel 
gespeeld kon worden en hij kreeg een volmondig ja. Hij 
kwam, met wat hulp, terug met 30 ballonnen die de kerkzaal 
ingegooid werden. Wat een prachtig gezicht om iedereen mee 
te zien doen om de ballonnen hoog te houden! 

Degenen, die meegingen koffiedrinken, kregen een gekleurd 
blaadje en de opdracht om anderen met eenzelfde kleur 
blaadje op te zoeken en voor elkaar drinken en iets lekkers 
te verzorgen. Zo drinkend en etend werden aan de hand van 
vragen en het meegebrachte materiaal vakantieherinneringen 
gedeeld. In de tussentijd werd er een plank voorzien van een 
soort pasta, waarin het meegebracht natuurlijk materiaal 

geplaatst kon worden. Wat werd er allemaal op de plank 
geplaatst? Steentjes, schelpen, veren, een tekeningetje, 
takjes, stukjes hout en mos. De plank is inmiddels bevestigd 
aan de zijkant van de boekenkast. Leuk om te bekijken!

Hierna volgde een gezellige lunch, waarvoor ieder iets 
meegebracht had. 

Hopelijk is deze dienst een opmaat om met elkaar 
toekomstgericht het nieuwe seizoen in te gaan!!

Craft café

We hebben, ieder thuis, hard gewerkt om een marktkraam 
op de jaarmarkt te vullen met zelfgemaakte producten. 
We kijken met tevredenheid op deze dag terug,
de kraam zag er gezellig uit en er werd goed verkocht! 
Nu is het weer tijd om gezellig bij elkaar te komen
dat doen we op woensdag 1 november. 
Vanaf 19.30 uur komen we samen in de Goede 
Herderzaal, de koffie en thee staan dan klaar.
Rond 21.00 uur gaan we weer naar huis.
Heeft u zin om mee te doen: welkom!

yVONNE BAx EN ESTHER FILIUS
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opbrengst doorzendcollectes diaconie:

13 Augustus 2023: Zending GHANA (Wereld Diaconaat)  EUR 172,80
10 September 2023: Kinderen en Jongeren (Jong Protestant)  EUR 117,00

Noodhulp voor de rampen in Marokko en Libië:
De diaconie heeft EUR 500,00 gedoneerd via Kerk in Actie ten behoeve van slachtofferhulp van de aardbevingen en 
overstromingen in Noord-Afrika. Dit bedrag hebben we vanuit ons Noodfonds betaald.

Kerk in Actie schrijft hier het volgende over:
Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. In Marokko werken we samen met 
twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakech. Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: 
voedselpakketten, medische hulp en onderdak. In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire 
organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding 
en bijvoorbeeld luiers nodig. Uw hulp is dringend gewenst om het moeilijke werk van onze partners in deze gebieden te 
ondersteunen.

NAMENS DE DIAcONIE, KRIJN GESINK

We hebben (bijna) een dominee erbij!

6 september kwam de voltallige beroepingscommissie 
op de kerkenraad om een voordracht te doen 
voor een te beroepen predikant. De leden van de 

beroepingscommissie 
hebben tijdens hun 
werkzaamheden 
gewerkt met lijsten van 
de PKN. Zo kwamen 
zij aan namen van 
beroepbare kandidaten.  
Online werd er gekeken 
naar diensten, tijdens 
vergaderingen werden 

de ervaringen hiervan besproken. Kandidaten werden 
telefonisch benaderd met de vraag of zij beroepbaar 
waren. Vaak was dit niet het geval: de kandidaat in 
kwestie wilde nog meer werk verzetten in de gemeente 
waar men nog aan verbonden was of was wel beroepbaar 
maar gebonden aan de regio waar de partner werkte.

In het geval van ds. Regina Davelaar was er sprake 
van een benadering door de beroepingscommissie 
én een sollicitatie van ds. Regina Davelaar. De 
beroepingscommissie is twee keer gaan horen en heeft 
twee keer uitgebreid gesproken met ds. Regina Davelaar. 
In een vergadering van de beroepingscommissie is in 
unanimiteit gekomen tot de kandidaatstelling van ds. 
Regina Davelaar. Daarna heeft er een ontmoeting plaats 
gevonden met de predikanten Lous en Davelaar, met een 
positief resultaat. Hierna is door de beroepingscommissie 
een voordracht opgesteld.

Na de voordracht in de kerkenraad was er gelegenheid 
voor het stellen van vragen door de leden van de 
kerkenraad. Hierna volgde een schriftelijke stemming. 
Eensgezind is er gekozen om de voordracht van de 
beroepingscommissie over te nemen. Hiervan is elk 
gemeentelid schriftelijk op de hoogte gesteld door middel 
van een brief.
Er zijn geen bezwaren ingediend, de voorzitter heeft 

ds. Regina Davelaar telefonisch hiervan op de hoogte
 gesteld. Zij was heel blij dit te horen, “ik zit met een grote 
glimlach te luisteren” liet zij weten. 

Zaterdag 16 september zijn wij, scriba Liesbeth van der 
Lugt en voorzitter Dirk Tamerius, naar Amsterdam gereden 
om de beroepingsbrief te overhandigen. We werden heel 
hartelijk ontvangen door Regina Davelaar en haar vrouw 
Annelies Jans. Er was koffie met gebak, want “het is een 
feestelijke dag”. Officieel heeft een kandidaat 3 weken 
bedenktijd om het beroep te aanvaarden of hiervoor te 
bedanken. Regina Davelaar tekende meteen, zoals u op 
de foto’s kunt zien. Gelukkig lag er in de auto een mooi 
boeket voor het geval dat er meteen getekend zou worden, 
dat kwam dus goed van pas!

Ds. Regina Davelaar heeft aangegeven zondag 7 januari 
2024 intrede te willen doen. Ds. Kees Lous zal deze dienst 
leiden.

In de komende tijd zullen we met haar afspraken gaan 
maken, het preekrooster zal herzien worden. Voor veel 
gemeenteleden is het vast een teleurstelling dat zij niet 
in de gemeente komt wonen. Haar partner Annelies 
Jans is eveneens predikant, maar dan in Amsterdam. Zij 
hebben een gezin met jonge kinderen, waarvoor weer 
een verhuizing niet gewenst is. Wij zijn dan ook op zoek 
naar een geschikte werkruimte in de gemeente voor 
haar.  Ds. Regina Davelaar heeft al 
aangegeven dat zij graag haar werk 
in wil delen op maandag tot en 
met donderdag. Zoals u weet is zij 
beroepen voor 80%. Na haar intrede 
zal ds. Kees Lous 60 % werkzaam 
zijn voor de Ichtusgemeente en 
40 % voor onze gemeente. Van 
ds. Joke Zuidema nemen we op 
gepaste wijze afscheid als ambulant predikant. 
We kijken uit naar een prettige samenwerking met ds. 
Regina Davelaar, al moeten we nog even geduld hebben: 
we hebben in januari er weer een dominee bij!!

DIRK TAMERIUS
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nIeuWs Van ds. lous

aangepaste gezinsdienst
                                                                                                                                   
Op 5 november is het weer zover: we houden dan de 
tweede aangepaste gezinsdienst voor mensen met 
een verstandelijke beperking, van dit seizoen. We 
komen samen om 15:00 uur (3 uur ’s middags) in de 
Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden te Beverwijk. 
We kiezen weer een verhaal uit de bijbel over ‘meegaan’, 
want ons jaarthema is: ‘Ga je ook mee?’
In deze dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal.
Een avondmaalsdienst heet bij de aangepaste 
gezinsdienst altijd: ‘een dienst van breken en delen’.
Voor velen is de aangepaste gezinsdienst een vast 
trefpunt om elkaar te ontmoeten.

Ontmoeten wij u ook
Wop 5 november?
Van harte welkom!

groet                                                                                       
Het is alweer oktober. Het einde van het kalenderjaar 
komt langzamerhand in zicht. En niet alleen het kalender-
jaar. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (dit jaar 
op 26 november) herdenken we de ons aan de dood ont-
vallen gemeenteleden en anderen. De eerste advent op de 
zondag erna is het kerkelijk nieuwjaar. Nu al beginnen de 
voorbereidingen voor deze diensten op gang te komen. 
Een goede groet aan u allen vanuit ’t Roode Hart 9.

DS. c. LOUS

Al weer het zesde seizoen van Engelmundus & Meer opent 
met een theatervoorstelling voor de allerkleinsten. Een 
programma vol vrolijke liedjes voor kinderen vanaf 3 jaar.

Zondag 15 oktober 2023
tonky & Jack aan zee

Tonky & Jack vormen een vrolijk strandjutter duo, dat 
woont in de vuurtoren van Strandwijk aan Zee. 
Jack is een echte “surfdude”, die vaak met zijn plank door 
de golven vliegt en Tonky is zijn trouwe hond.
Samen beleven ze de leukste avonturen en zingen ze 
lekkere liedjes over het strand, de zee, allerlei dieren en 
natuurlijk over vakantie.
Zo kan iedereen met Tony & Jack mee surfen en zingen. 
Onderweg ontmoet je ook Mo de Zeehond en het 
legendarische Garnalentrio. Dit drietal is ook bekend van 
Schooltv!

Tonky & Jack is een project van singer-songwriter Marten 
Fisher. Eind 2018 lanceerde hij zijn debuutsingle “Plastic”, 
waarin hij aandacht vroeg voor de plastic soep in zee. Zijn 
milieubewuste liedjes werden al snel opgepikt door onder 
meer de Plastic Soup Foundation en Schooltv en dat 
leidde tot een reeks educatieve filmpjes. 

Een jaar later werd het duo benoemd 
tot Kindermuziekhelden voor de jaarlijkse 
Kindermuziekweek. Toen maakten ze ook het bekende 
liedje “Handen wassen”.
Tonky & Jack aan zee, hun eerste theatervoorstelling, ging 
in 2022 in première.
Het is een evenement voor kinderen vanaf 3 t/m 12 jaar, 
maar de voorstelling is voor 
ouders en grootouders ook 
heel leuk.
De kerkzaal gaat om 14.30 
uur open. De voorstelling 
begint om 15.00 uur. Duur: 
Zo’n 45 minuten. Kosten: € 
5 voor kinderen t/m 12 jaar 
(inclusief limonade) en € 10.- 
voor volwassenen.
Kaarten zijn te bestellen bij 
voorkeur via de website www.engelmunduskerkoudvelsen.
nl
of anders telefonisch 06-18921501.     

Luister alvast naar de liedjes van Tonky & Jack op 
Spotify: https://spoti.fi/3m6zLMs
Meer informatie: https://tonkyenjack.nl

Herdenkingsdienst
zeevarenden 19 november

De jaarlijkse dienst waarin de gevallenen op zee worden 
herdacht vindt dit jaar plaats op 19 november. Zoals 
gewoonlijk vindt deze plaats in de Nieuwe kerk in de 
Kanaalstraat in IJmuiden. De aanvangstijd is 15:30.

In de dienst worden niet alleen de zeevarenden genoemd 
die in de periode 1939 - 1945 het leven hebben 
gelaten. Naast de tanker de Maassluis worden ook de 
scheepsrampen met de vissersschepen Larissa, catharina 
Duyvis en Victory gememoreerd alsmede de trawlers 
Alkmaar en Tzonne.     

De herdenking wordt verzorgd door de voorzitter van 

stichting koopvaardijpersoneel ’40 ’45, de heer Hubert 
Nijgh. Mocht u het op prijs stellen dat er in zijn toespraak 
een naam genoemd wordt, dan bent u van harte 
uitgenodigd om contact op te nemen met dominee
Leon Rasser. Zijn telefoonnummer is 06 22090334.

Voorgangers in de dienst zijn ds. cees Haasnoot
(Nieuwe Kerk), pastor Harald Münch (Engelmunduskerk) 
en ds. Leon Rasser (Protestants Koopvaardijwerk 
Amsterdam). De organist is Ary Rijke en het Katwijks 
christelijk Mannenkoor Jubilate verzorgt de muzikale 
omlijsting.

Parkeerplaats is in ruime mate gratis beschikbaar. Na 
afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kop koffie of thee.



De levenskunst van af scheid ne men

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

FOTO LOEK ANDERSON
E L T A  T R A N S F E R S H O P

tromPstraat 1-5    1971 aa iJmuiden     inFo@eLta.nL

drukkeriJ eLta                tel. 0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXL print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• spandoeken

• gelegenheidskaarten

• ontwerpen

• posters

• scripties

• stickers

JAAR

60

trompstraat 1 • iJmuiden • tel  0255 53 58 18 iJmuiden 

Wij zetten al ruim 17 jaar alle 
soorten videotapes

VHs • betamax
Video 8 • Hi8 • mini dV

over op USB-stick, externe HDD 
of DVD. Als u meerdere banden 
inlevert, betaalt u een lagere prijs.

Videobanden
digitaliseren



Predikanten
• ds. C. Lous  0255 52 44 73
 ’t Roode Hart 9
 1981 AH Velsen-Zuid
 shiprev@hetnet

• ds. J. Zuidema (ambulant)  06 3801 4580
 Dammersboog 30
 1991 SK Velserbroek
 j.zuidema@protestantsekerk.nl

kerkrentmeesters
• Secretaris
 hr. N. Rasmussens  06 1881 3224
 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Penningmeester  06 5372 0090
 hr. J.F. Manten
 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Vrijwillige bijdragen
 NL27 RABO 0139 2393 83
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Vrijwillige bijdrage

Collectes
• Online collectezak
 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-

collectes 

• Bestellen collectebonnen
 hr. A. Selier  0255 53 60 82
 Platanenstraat 23
 1971 NH IJmuiden
 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

 NL36 INGB 0000 1490 43
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. collectebonnen

kerkblad samen
• Redactieleden
 Joke Stam  0255 52 09 66
 Jan Oosterveen  06 496 448 78
 Aafke Strooker  0255 52 14 14
 Frits Vermeulen  0255 52 22 69
 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Bezorging en mutaties
 Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
 hr. W.J.Mak  0255 52 05 04
 IJmuiden
 fam. Van Broekhuyzen  0255 53 24 86

• Vrijwillige bijdragen
 NL27 RABO 0139 2393 83
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Kerkblad Samen

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres
Scribaat
mw. E.A. van der Lugt  06 8398 0623
Waalstraat 107D

1972 WR IJmuiden
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

kinderkerk
• Henny de Wit
 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Giften
 NL94 RABO 0373 5974 52
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Kinderkerk  

diaconie
• Penningmeester  06 5788 2490
 hr. K. Gesink
 diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Financiële bijdragen
 NL05 INGB 0000 1398 04
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O.
 o.v.v. Diaconie

taxi-service
• Contactpersonen
 hr. W. Mak  0255 52 05 04
 hr. B. te Beest  0255 51 74 18

• Rooster
 Voor die personen die gebruik willen maken 

van de taxi-service is een rooster opgesteld. 
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website
• www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Redactie kerkgemeenschap
 Joke Stam
 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Redactie kunst&cultuur
 Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Webmaster
 Jorgen Rasmussens  0255 51 20 40
 engelmunduskerkoudvelsen@gmail.nl

Vertrouwenspersoon
• Piet Dalebout  06 5766 5859

koster
• hr. A.G. Bresser  06 5314 5658
 Meervlietstraat 41
 1981 BK Velsen-Zuid
 anton.bresser@gmail.com


