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Is God een werkwoord?
In ons voorgaande kerkblad heeft 
Joke Zuidema ons dichter gebracht bij 
Hemelvaart, Pinksteren en Trinitatis. Met 
name over de drie-eenheid is in de vroege  
historie van de kerk veel te doen geweest 
en het blijft een bijzondere constructie. 
De drie-eenheid bezien als diverse 
mogelijkheden om God gestalte te geven 
in relatie tot ons mens-zijn is zo gek toch 
niet, maar het blijft lastig. Zo zijn de laatste 
woorden na de preek vaak : In de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige geest. 
Ergo, wij zijn ermee vertrouwd geraakt.

Recentelijk was in het Kruispunt een 
gespreksgroep/leesgroep, waar het 
vertaalde werk van Evelyn Underhill  
“Mysticism”)besproken werd. ( Ik was de 
enige die het boek niet gelezen had maar 
het was een boeiende avond, temeer omdat 
de vertaler van dit Engelse boek een goede 
bekende is: Jean Jacques Suurmond, die 
avond aanwezig en die bekend werd in het 
dagblad TROUW met zijn columns over 
spiritualiteit. Vertalen was een lastige klus 
omdat Evelyn (1875- 1941) schreef in een 
tijd, waarbij het Engels nogal tijdgebonden 
is. Suurmond zorgde voor veel 
kanttekeningen om e.e.a. te verduidelijken 
in zijn vertaling.

Evelyn Underhills standaard werk is uit 
1911, een boek over mystiek met als 
ondertitel “Hoe God werkt in de mens”. 
Ik vind het bijzonder passen ook rond 
de eeuwwisseling rond 1900, een tijd 
van belangstelling voor geheimen: neem 
Helene Blavatski’s “Geheime Leer”, de 
opkomst van de theosofie, de ideeën van 
Rudolf Steiner etc. Evelyn was een zeer 
bijzondere vrouw, die nota bene theologie 
(foei) studeerde en colleges gaf. In de 
mannenwereld van toen moest je wel heel 
bijzonder zijn. 

Zoektocht in de mystieke wereld kan 
verhelderend zijn: hoe kunnen we God 
kennen, hoe komen we dichter bij ons 
geloof in een wereld die of teveel fake is of 
teveel wetenschap kent. De mystici weten 
dat God niet definieerbaar is, de joden 
weten dat God niet als object tussen andere 
menselijke zaken besproken kan worden, 
Meester Eckhart (1260!) probeert ons het 
goddelijke te laten ervaren. Onze eigen 
geheime tocht moeten we te voet afleggen, 
ook in de vakantie. Tot slot een prachtig 
boek van David A. Cooper: ‘God is een 
werkwoord”. Misschien kan het ook veel 
eenvoudiger: De Heer is mijn herder, het 
zal mij aan niets ontbreken.

Frits Vermeulen
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KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 11 juni: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Helga Frömming
Ontvangstdienst: Ineke van Ee en Aad de Koning
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Petra Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor het Nationaal Fonds Kinderhulp en 
het Onderhoudsfonds

Zondag 18 juni: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. M.C. Kapteyn (Graft de Rijp)
Ontvangstdienst: Esther Filius en Adrie van der Pijl
Koffiedienst: fam. Hoefakker
Kinderkerk: ?
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 25 juni:
Dienst van Schrift en
Tafel om 10.00 uur
Voorganger: ds. Hans Hoekstra
Ontvangstdienst: Heleen Hoefakker en Thera Talens
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor Werelddiaconaat Colombia en de 
Kinderkerk

Zondag 2 juli: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. W. van der Meiden (Utrecht)
Ontvangstdienst: Henny Stolk en Henk Krijnen
Koffiedienst: fam. Hoekstra
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
	 Kerkplein 1	S nelliusstraat 40				  
						    
11 juni	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Ds. Helga Frömming (Heiloo)	 Pastor Elly Mulder (Leiden)

	 18 juni 10.00 uur	 10.00 uur
	 Ds. M.C. Kapteyn (Graft de Rijp)	 Ds. Kees Lous

25 juni	 10.00 uur  HA	 10.00 uur
	 Ds. Hans Hoekstra	 Ds. Kees Lous

2 juli	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Ds. W. van der Meiden (Utrecht)	 Ds. S. Lanser (Amstelveen)

9 juli	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Ds. Kees Lous	 Ds. Greet Bijl

16 juli	 10.00 uur	 10.00 uur
	 Ds. Helga Frömming (Heiloo)	 Hanneke Elgersma
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Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer	 Periode	 Uiterste	 Verschijningsdatum
Jaargang		  inleverdatum kopij	 vanaf…

 31 - 02	 16/07/’23 - 09/09/’23	 03 juli 2023	 13 juli 2023
 
 31 - 03	 10/09/’23 - 14/10/’23	 28 augustus 2023	 07 september 2023

 31 - 04	 15/10/’23 - 18/11/23	 2 oktober 2023	 12 oktober 2023

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter 

van de kerkenraad) te weigeren.

Zondag 9 juli: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Esther Bijker en Petra de Hoog
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds

Zondag 16 juli: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Helga Frömming
Ontvangstdienst: Tienke van der Putte en Aafke Strooker
Koffiedienst: Thera Talens en Adrie van der Pijl
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Syb Brink 
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Wat is er te doen
Nieuws uit de kinderkerk

Wat gaat de tijd toch snel! Opeens is het alweer het 
moment dat we het kinderkerkuitje aan het organiseren 
zijn en de planning voor tot aan de herfstvakantie hebben 
gemaakt!
Wat betreft die planning direct heel mooi nieuws en dat 
is dat Henny de Wit heeft besloten dat ze de kinderkerk 
en alles wat hierbij komt kijken toch te veel mist en ze 
terugkomt als kinderkerk leiding. Hier zijn wij natuurlijk 
erg blij mee! Wij mochten de afgelopen maanden altijd 
een beroep op haar doen om mee te denken en in nood 
de kinderkerk te draaien, maar haar nu weer bij het vaste 
team kunnen verwelkomen voelt heel fijn en vertrouwd. 
Dankjewel Henny! 

eigen kerknieuws

Lijkt het je ook leuk om sporadisch of structureel een 
kinderkerk te begeleiden? Voel je dan meer dan welkom! 
Want om de kinderkerk draaiend te houden, zijn, naast 
kinderen, toch ook vele handen en harten nodig.

De afgelopen weken waren wat rommelig door de 
meivakantie en pinkstervakantie, maar de zondagen dat 
er kinderkerk was, waren fijn. Samen naar een verhaal 
luisteren, praten over alles dat de kinderen bezighoudt, 
knutselen, spelletjes doen. De tijd vliegt voorbij en voor we 
het weten worden we weer opgehaald voor de zegen.
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Overstap & kinderkerkuitje
Op zondag 9 juli zullen de kinderen die na de 
zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan 
overstappen of overvliegen vanuit de kinderkerk.
Al blijft ook altijd de oudere jeugd natuurlijk welkom 
om eens mee te gaan/ te helpen in de kinderkerk, zo’n 
overstap-moment hoort er wel bij en is een mooi moment 
in het opgroeien binnen de gemeente.

Na de dienst willen we met elkaar picknicken (bij goed 
weer in de tuin). Iedereen die zin heeft om aan te sluiten 
bij de picknick neemt iets te eten mee en we delen met 
elkaar.

Vervolgens zullen we met de kinderen en iedereen die wil 
aansluiten een speurtocht volgen door Velserbeek. We 
blijven dit keer dus lekker dicht bij huis!

Wil je/wilt u helpen met de picknick/speurtocht? 
Dan kunt u dit doorgeven door ons in de kerk aan te 
schieten of een mailtje te sturen naar kinderkerk@
engelmunduskerkoudvelsen.nl 

Wij hebben er zin in en hopen op veel kinderen die gaan 
speuren!
En onthoud: er zit geen leeftijdsgrens aan het spelen en 
speuren als een kind ;-).

Warme groeten namens de Kinderkerk

Elisabeth

Collectes Diaconie

Zondag 11 juni – National fonds Kinderhulp  

Actie Zomerpret
Zomervakantie = alle tijd van de wereld + leuke dingen 
doen. Toch? Niet voor iedereen… Want wanneer je opgroeit 
in armoede is een dagje naar het zwembad, een film 
kijken in de bioscoop of een ijsje halen vaak niet mogelijk. 
Daar is thuis geen geld voor. En dat is in Nederland de 
werkelijkheid voor 1 op de 12 kinderen.

Kinderhulp gunt ieder kind een fijne zomervakantie. 
Ook dit jaar deelt Kinderhulp weer duizenden 
Zomerpretpakketten uit aan kinderen én jongeren die in 
armoede opgroeien. Een Zomerpretpakket is een tas vol 
leuke dingen en zomerse avonturen: bioscoopbonnen, 
een dagje naar een pretpark met de trein, een voetbal, 
fijne lees- en doeboeken, speelgoed voor buiten en meer. 
Naast de pakketten voor kinderen vanaf 6 jaar, zijn er ook 
speciale tienerpakketten voor tieners van 13-17 jaar oud. 
De pakketten zitten vol met dingen die heel gewoon lijken, 
maar voor deze kinderen en jongeren net dat beetje extra 
pret brengen deze zomer. Want zomervakantie is fijn! Maar 
wordt pas echt leuk door de leuke dingen die je doet.

De diaconie verdubbelt de opbrengst van deze collecte

Zondag 25 juni - Werelddiaconaat - Colombia
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn 
er zo’n 100 miljoen mensen op de vlucht. Dit jaar wordt 
er gecollecteerd voor Venezolaanse vluchtelingen in 
Colombia.

Seksueel misbruik van jongeren stoppen.

Door de politieke en economische crisis in Venezuela 
steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met 
Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met 
name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar 
voor (seksuele) uitbuiting. Met steun van Kerk in Actie 
begeleidt de Colombiaanse organisatie Renacer jongeren 
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om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren 
vallen.

De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira en 
in de toeristische kustplaats Cartagena. ‘s Nachts gaan 
sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact 
met kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden 
van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en 
juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht 
in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan 
Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn 
van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden. Ook 
is er aandacht voor preventie via voorlichting aan jongeren 
en docenten op scholen, aan ouders, (kerk)leiders en 
ambtenaren.

Zondag 16 juli – Hospice de Heideberg - 
Santpoort-Noord

Hospice de Heideberg heeft als doelstelling: het geven van 
aanvullende mantelzorg bij terminaal en pre-terminaal 
zieke mensen in de eigen thuisomgeving en/of in Hospice 
De Heideberg. Een laatste plek die je meest vertrouwd is, 
omringd door geliefden je laatste levensfase doorbrengen. 
De deskundige, liefdevolle medewerkers doen er alles aan 
om die laatste periode zo comfortabel mogelijk te maken. 

Hospice de Heideberg krijgt subsidie voor een deel van 
haar activiteiten, maar lang niet genoeg om al het werk 
mogelijk te maken. Daarom willen we deze zondag 
collecteren voor de hospice.

U kunt deze projecten steunen via de (online) collecte of 
uw gift overmaken op bankrekening 
NL05 INGB 0000 1398 04 t.n.v. Prot Gem. Velsen-Z/
IJmuiden-O), o.v.v. het project. 

Hartelijk voor uw bijdrage.
De diaconie

De punten sparen

Aan het einde van dit jaar gaat de Diaconie weer DE 
punten inzamelen voor Voedselbank Velsen.

Mocht u DE punten 
hebben/sparen? In 
december zetten 
wij weer een bus 
neer waarin u 
de punten kunt 
deponeren. 

Tussentijds kunt u de punten ook geven aan de diakenen 
Ineke de Jong of Liesbeth van der Lugt.

Namens de diaconie

Liesbeth van der Lugt 

Hengelaars gezocht: we willen weer gaan 
collecteren!

Nu de coronamaatregels gestopt zijn, is het o.i. tijd om 
de collectes weer de plaats te geven in de eredienst 
waar ze thuishoren. Per 1 september willen wij als 
kerkrentmeesters en diakenen weer tijdens de diensten 
collecteren. Zoals u gezien zult hebben, is er van elk 
college per dienst maar één vertegenwoordiger aanwezig. 
Om goed en vlot te collecteren zijn er echter twee mensen 
per collecteronde nodig. Die zijn er helaas dus niet! Onze 
vraag aan u is: wie wil er eens in de vier à vijf weken 
helpen collecteren? U hoeft alleen te hengelen, het geld 
wordt na de dienst door de diaken en kerkrentmeester 
geteld. Wij denken dat het helpen collecteren goed 
te combineren valt met bijv. een taxidienst of 
ontvangstdienst. Het zou fijn zijn als er 2 pooltjes van
bijv. 5 mensen gevormd kunnen worden.

Wilt u ons helpen, dan horen wij graag van u! U kunt 
zich wenden tot Nils Rasmussens (06-18 81 32 24 of 
rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl en/of
Dirk Tamerius 06 49 86 59 69 of
diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl)

Alvast heel erg bedankt!

De Kerkrentmeesters en de Diaconie

Oproep voor BHV-ers

In de afgelopen periode is er gewerkt aan een plan 
om voorbereid te zijn op een eventuele ontruiming of 
calamiteit tijdens een kerkdienst. Onderdeel hiervan is dat 
er een aantal vrijwilligers aangewezen en getraind wordt 
om dit in goede banen te leiden, mocht het onverhoopt 
toch zo ver komen. Laten we echter hopen dat zij nooit 
echt in actie hoeven te komen. Om goed voorbereid 
te zijn vragen wij u een 1-daagse training tot BHV-er 
(Bedrijfshulpverlener) te volgen of mogelijk heeft u deze al 
eerder gevolgd via bijvoorbeeld uw werkgever.

Wilt u ons helpen, dan horen wij graag van u! U kunt 
zich wenden tot Nils Rasmussens, via 06-18813224 of 
rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Alvast heel erg bedankt!

De Kerkrentmeesters
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Kennismaking deelnemers aan het top 
2000 concert 

8 mei heeft de groep kennis gemaakt met elkaar.
Een grote groep aanwezigen was van “songs for you” 
die al bekend zijn met de songs die we gaan zingen op 
zaterdag 17 juni in de tuin van onze Engelmunduskerk. 
Joke heeft een introductie gedaan waarbij de deelnemers 
elkaar op verschillende manieren ontmoetten. Arend 
heeft een rondleiding door de tuin gedaan en verteld over 
tenten, licht, geluid, podium en alles wat daarbij hoort en 
ik, Yvonne, heb iets verteld over het ontstaan van dit idee.
De groep bestaat uit ongeveer 60 personen maar we 
zoeken nog stemmen nl. tenoren en bassen. Wie komt 
onze groep nog versterken? 

Wij hebben er veel zin in en we hopen dat er veel 
toeschouwers komen om naar ons te luisteren en ook 
mee te zingen. De liederen worden aan elkaar gepraat met 
verbindende teksten in het licht van geloof, hoop en liefde.

Hebben we er zin in: JAAAAA

De rondleiding door de tuin

Craft-cafe

Vertaling: kunstvaardigheid/ kunstnijverheid

Woensdag 10 mei waren we voor 
de tweede keer bijeen. Deze keer 
waren we met 13 vrouwen. Ook nu 
was het weer gezellig, we geven 
elkaar tips en hulp waar dit nodig 
is. Zoals u op de foto kunt zien, is 

het niet: wie de schoen past trekke hem aan, maar past 
deze sok?

Lijkt het u gezellig om mee te doen? Van harte welkom! 
Neem uw eigen materiaal mee op woensdagavond 21 juni. 
Dan komen we weer bij elkaar in de Goede Herderzaal. We 
starten om 19.30 uur en gaan rond 21.00 uur weer richting 
huis.

Tot 21 juni,
Yvonne Bax en Esther Filius

Samen Onder Eén Dak Dag

In het vorige kerkblad hebben wij het al aangekondigd: de 
Samen Onder Eén Dak Dag.

Heeft u de datum al genoteerd ?  Zondag 27 augustus.

Meer informatie over deze dag volgt in het volgende 
kerkblad.

De Voorbereidingsgroep SOEDdag

17 september - Ga mee!

Dit is het thema van onze startzondag en tevens het 
jaarthema van de Protestantse Kerk.

Deze startzondag is op 17 september en het lijkt ons leuk 
om de gemeenteleden (weer) te betrekken bij het thema. 
Weet u nog? De vorige keer: foto’s van kerken op uw 
vakantiebestemming. Er kwamen heel wat foto’s binnen 
en we hebben samen gekeken naar deze foto’s.
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Dit jaar wat anders. Neem vanaf uw vakantiebestemming 
iets natuurlijks mee. Wat dan, zult u denken…. Nou, denk 
aan zaden, bloemen die u zelf droogt of droogbloemen uit 
de streek die u bezocht hebt, zand, schelpen, steentjes, 
mooie stukjes gekleurd glas en misschien bedenkt u 
zelf nog iets moois. Met deze materialen gaan we iets 
doen op de startzondag. Wat? Dat weten wij ook nog 
niet precies, maar dat komt goed. Ga mee, terug in onze 
vakantieherinneringen en ga mee naar het nieuwe jaar in 
onze gemeente.

Deze zoektocht naar natuurlijk materiaal is voor jong en 
oud en samen gaan we er ook iets moois van maken, van 
de natuurlijke materialen en van een nieuw seizoen in en 
rond de Engelmunduskerk.

Deze activiteit werd bedacht tijdens de 
kinderkerkvergadering.

Yvonne

Oproep Zangers Christmas Carols

Op 10 december 2023 
willen wij weer een 
Christmas Carols 
viering organiseren in 
de Engelmunduskerk.

Dit willen we doen 
in de vorm van een 
Projectkoor. Iedereen 
met zangervaring wordt 
hierbij uitgenodigd zich 
aan te melden!

Dat kan door 
aanmelding via het 
e-mailadres van de scriba:
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl. 

Op 14 augustus sluit de aanmelding, zodat we in 
september kunnen starten met de repetities.
Er zal om de week gerepeteerd worden. Dit houdt in dat er 
8 repetitieavonden zijn. Daarna is de uitvoering op
10 december om 17:00 uur. 

Marlie Durge is als dirigente gevraagd. Zij gaat samen met 
ons het programma samenstellen.
We hopen op een mooi project en een goede opkomst.

Met vriendelijke groet,

Team Consistorie 

Rekening & verantwoording
Bloemengroet

De bloemen uit de Engelmunduskerk gingen met onze
hartelijke groeten naar onze gemeenteleden

7-5	M evr. H.K.P. Langbroek-van der Plas

14-5	 Dhr. A. van Oosterom en mevr. M. van Essen

21-5	 Dhr. T.A. van den Berg

28-5	M evr. A. Mouget-Snijders

4-6	M evr. W. van Tijl-van de Meent
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Foto's feestje van zondag 21 mei       •      50 jarig bestaan van het Flentrop orgel
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Foto's feestje van zondag 21 mei       •      50 jarig bestaan van het Flentrop orgel
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Uit de kerkenraad       
       
Op 15 mei vergaderde de kerkenraad. Naast de 
gebruikelijke punten na de opening, stonden er deze 
vergadering twee grote punten op de agenda: als eerste  
de jaarrekeningen van de diaconie en van de kerk en 
als tweede het onderbrengen van het onderhoud en de 
exploitatie van ons kerkgebouw in een stichting.

De diaconie kan een positief resultaat van Є 6.685,-- in 
de boeken schrijven. De komende jaren zal het onderhoud 
aan het pand aan Kerkplein 5 minimaal Є 6.500,-- 
bedragen. De kascontrolecommissie zag geen problemen. 
Hierna stelt de kerkenraad de jaarrekening 2022 van de 
diaconie vast. 

De jaarrekening 2022 van de kerk is afgesloten met een 
tekort van Є 48.971,--. De inkomsten waren hoger door 
hogere huuropbrengsten en een hoger resultaat van de 
Jaarmarkt en Mufuco. De uitgaven zijn flink gestegen, 
vanwege achterstallig onderhoud aan de woningen en 
de sterk gestegen energiekosten. Het tekort komt ten 
laste van de algemene reserve. Onder voorbehoud van de 
bevindingen van de kascontrolecommissie, die haar werk 
nog moet doen, stelt de kerkenraad de jaarrekening 2022 
van de kerk vast. Hierna stelt de penningmeester voor 
om de gelden van een aantal fondsen waarvan de doelen 
niet meer bekend zijn of achterhaald, onder te brengen in 
andere fondsen die deels ook meer in lijn liggen met het 
nieuwe beleidsplan. De kerkenraad gaat akkoord met deze 
herschikking van de fondsen.

Het tweede belangrijke punt is het oprichten van een 
stichting waarin onderhoud en exploitatie van de 
Engelmunduskerk worden ondergebracht, waarbij het 
kerkgebouw eigendom blijft van de kerkelijke gemeente. 
Die stichting heeft als naam ‘Protestantse Stichting 
Engelmundus Cultuur & Kunst’. Bij het oprichten van een 
stichting heeft het Classicaal College voor de Behandeling 
van Beheerszaken (CCBB) een grote vinger in de pap. Het 
CCBB kijkt met de kerkorde in de hand of alle zaken goed 
geregeld zijn en geeft richtlijnen waaraan een stichting 
moet voldoen. Omdat het een stichting wordt waarbij 
onze gemeente, die behoort tot de PKN, is betrokken, 
moet de officiële naam van de stichting beginnen met 
‘Protestantse Stichting’. Een stichting heeft statuten 
nodig waarin een aantal zaken wordt geregeld. De gang 
naar de notaris is hierbij noodzakelijk. Kerkrentmeester 
Jan Frans Manten presenteert op de kerkenraad een 
eerste ontwerp van deze statuten. Op de kerkenraad 
zijn geen overwegende bezwaren tegen dit eerste 
concept. Kerkenraadsleden kunnen eventuele vragen en 
opmerkingen via de scriba naar de kerkrentmeester Jan 
Frans Manten sturen. Op een volgende kerkenraad komt 
dan een tweede concept aan de orde. Mogelijk vindt dan 
de oprichting van de stichting plaats op 1 januari 2024. 
Wanneer de stichting is opgericht, wordt er daarna een 
gebruikersovereenkomst tussen de kerkenraad en de 
stichting opgesteld. Hierin worden zaken betreffende het 
onderhoud en het gebruik van de Engelmunduskerk en het 

wijkcentrum vastgelegd. De route is: eerst het oprichten 
van de stichting, daarna het opstellen en vaststellen van 
de gebruikersovereenkomst.

Hierna  komen de Christmas Carols aan bod. De 
Christmas Carols worden gezongen op 10 december. Het 
koor wordt gevormd door zanglustige gemeenteleden. Er 
zal vooraf acht keer worden geoefend o.l.v. Marlie Durge. 
In de komende edities van Samen en op de website kunt u 
t.z.t. de informatie vinden hoe u zich kunt opgeven.
De kerkrentmeesters melden dat er deze zomer tussen
1 juni en 30 september groot onderhoud zal plaatsvinden 
in onze Engelmunduskerk. Daarnaast melden de 
kerkrentmeesters dat de afgelopen periode met succes 
maar liefst 40%  bezuinigd is op het verbruik van gas. Ook 
op elektra valt nog een kostenvermindering te verwachten. 
Als laatste wordt gemeld dat de voorbereidingen voor de 
jaarmarkt in volle gang zijn.

De vergadering wordt besloten met het zingen van enkele 
coupletten van lied 791.                                      

Ds. Kees Lous

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan 
van het Flentrop orgel vierden wij een 
feestje op zondag 21 mei

Syb Brink vertelde na de koffie met feestelijk gebak het 
een en ander over de orgels, die in de Engelmunduskerk 
gebouwd en bespeeld zijn.

Na de lunch startte het muzikaal programma. Wat een 
mooi, divers aanbod! De leeftijd van de muzikanten liep 
van 13 tot 96 jaar.

Door vijf verschillende personen, te weten de heren Jaap 
Haringa, Piet Dalebout, Syb Brink, Frits Vermeulen en Jaap 
Bragt werd het vijftigjarige Flentrop orgel bespeeld. De 
piano werd quatre mains bespeeld door Frits Vermeulen 
en zijn zus Els, maar ook door Anton Bresser en zijn zus 
Ineke Verbaan. Ben Helmers liet een klein ezeltje draven 
en balken op de piano, Ineke Verbaan liet ons genieten van 
la Madone meditation relgieuse. Heleen Hoefakker op de 
alt-blokfluit en Piet Dalebout op het koororgel speelden 
Sonate in F van G. F. Händel.

Er waren drie personen die op drie totaal verschillende 
manieren hun zangkunsten lieten horen. Sophie Boreel 
zong met het orgel Caro mio ben van G. Giordani en He 
shall feed his flock van G.F. Händel. Petra Bresser zong 
het lied Lef van Karin Bloemen, begeleid door Ben Helmers 
op piano. Jan Langelaar, begeleid door Piet Dalebout op 
piano en koororgel, bracht een feestpotpourri ten gehore, 
waarbij het publiek flink aangemoedigd werd om mee te 
zingen.
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Behalve met zijn zus en solo, speelde Frits Vermeulen 
ook samen met zijn kleindochter, Mirthe Borst, die de 
dwarsfluit bespeelde bij het nummer Walking in the air van 
Celtic woman. Tille Regoort, viool en Piet Dalebout, orgel, 
lieten ons genieten van Sonate in F: allegro van A. Vivaldi. 
Dit muzikaal feestje werd besloten met 4 Klezmers, 
vertolkt door Tille Regoort op viool en Piet Dalebout op 
piano.

Zoals Piet Dalebout, initiator van dit feestje, in zijn 
nawoord zei: er is veel muzikaal talent in onze gemeente, 
hoe fijn zou het zijn als dit ook ingezet zou kunnen worden 
in de diensten!

Foto’s: Dirk Tamerius
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uit de kerkbanken
Palmpasen levenslang

De allereerste keer dat ik 
Palmpasen mocht meemaken in 
de Engelmunduskerk, had een 
heel fijn vervolg voor mij. Ik kreeg 
de eer om 1 van de Palmpasen 
stokken te krijgen, waar ik heel 
blij mee was. Thuis gekomen at 
ik alle eetbare lekkere dingen van 
de stok af en wikkelde daarna het 
crêpepapier van de stok af en hield 
een withouten kruis over. 

Dat kruis heeft nu een andere 
bestemming gekregen. Want ik 
zocht daar al vele jaren naar. Naar 
zo’n eenvoudig houten kruis in dit 
formaat. Ik heb het bruin gebeitst 
en het hangt nu aan de muur van 
mijn huiskamer, ter nagedachtenis 
aan mijn eerste Palmpasen in deze 
kerk. Ik ben er heel erg blij mee.

Marja Petersen

wij HEBBEN GELEZEN
Een geheim dat God niet kent

Nooit wilde ze bezoek, maar nu zwaait ze de deur hartelijk 
open. Voordat ik mijn jas uit heb, zegt ze: ‘Over God 
hoeven we het niet te hebben hoor, dat zit wel goed.’ Ik 
schiet in de lach en kijk haar aan. Ze glimlacht terug en 
zegt: ‘En bespaar me de verhalen over de kerk, Daar wordt 
ik ook niet vromer van.’

Na een kop thee vraag ik: ‘Geen God en geen kerk, 
maar u heeft de dominee gevraagd om langs te komen 
omdat u iets wilt vertellen. Ga uw gang.’  Er volgt een 
indrukwekkend verhaal over haar tijd als verpleegkundige 
op een passagiersschip.
Hoopvolle emigranten werden naar Australië gebracht 
en op de terugweg deed het schip Nederlands-Indië aan 
waar mensen uit de kampen werden opgehaald om naar 
Nederland te gaan. Ziekte, trauma en dood…. Ze merkt dat 
haar verhaal mij interesseert en vertelt honderduit. Als ik 
wegga, zeg ik: ‘Eigenlijk wilt u mij iets anders vertellen, 
toch?’ ‘Ja, ik heb vergeving nodig, maar het lukt me nog 
niet. Komt u snel weer?’ Er volgen verschillende bezoekjes 
waarin ze veel vertelt, maar nog steeds niet wat ze 
eigenlijk zeggen wil.

Een secreet
‘Ik heb een geheim,’ zegt ze als ik een half jaar later 
binnenkom. Haar nicht, met wie ze een moeizame relatie 
heeft maar die wel voor haar zorgt, is net de deur uit. Ze 
begint te praten hoe veertig jaar geleden haar vriendin 
overleed en zi bij haar sterfbed heeft beloofd naar haar 
dochter om te zien.

‘Elke dag bel ik haar en ze krijgt mijn hele erfenis, al is dat 
niet veel. Maar het probleem is dat mijn nicht voor me 
zorgt, en het enige dat ik doe, is haar van mij afstoten. Als 
ik straks doodga, moet u dat echt rechtzetten!’ Ik kijk in 
grote grijze ogen en denk aan de nicht die zo haar best 
doet en verdrietig is dat haar (enige) tante haar hulp niet 
weet te waarderen.
‘Ik heb het mijn vriendin beloofd. Al mijn liefde gaat naar 
haar dochter, en mijn familie heeft het nakijken. Ik kan 
niet alles en iedereen liefhebben. Maar bij mijn begrafenis 
moet toch iemand het uitleggen aan de mensen en aan 
God. Doet u een goed woordje voor mij? ‘Het zit toch wel 
goed tussen u en God?’ ‘Nou, ik weet niet zeker of Hij dit 
geheim wel kent,’ zegt ze met open blik. Ik moet daarover 
nadenken maar krijg de tijd niet. Een week na haar 
bekentenis overlijdt ze.
Vlak voor de begrafenis nodig ik de nicht en de dochter 
van de vriendin uit. Ze kennen elkaar niet en ik vertel hun 
het verhaal. Beiden huilen, de een om wat ze te weinig 
heeft ontvangen, de ander omdat ze het gevoel heeft dat 
al haar ontvangen liefde ten koste is gegaan van de ander. 
Als ik weg ben, praten zij nog uren door.
De volgende dag, vroeg in de ochtend, belt de nicht. 
‘Laten we straks allemaal om vergeving bidden,’ zegt ze: 
‘Mijn tante was een secreet, maar ik heb haar met liefde 
verzorgd en heb er nu een vriendin bij gekregen. Goddank!’

Katinka Broos
pastor bij de Stichting 

Wijkpastoraat Rotterdam West
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NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS

Aangepaste Gezinsdiensten 
De laatste aangepaste gezinsdienst voor mensen met een verstandelijke beperking voor 
dit seizoen, was op 21 mei. Thema was: 'Zie jij het ook, of zie jij het anders?’ Na de dienst 
hebben we met elkaar gegeten. Binnenkort hebben we de jaarvergadering van onze 
commissie. We proberen dan weer de nieuwe data te prikken. Ook zoeken we dan een nieuw 
jaarthema. Per seizoen zijn er zes diensten: drie in de Vredevorstkerk van Beverwijk en drie 
in onze eigen Engelmunduskerk. Houdt de berichtgeving in ons kerkblad in de gaten!

Groet
Het warmere weer heeft dan uiteindelijk toch zijn intrede gedaan! Vanuit ’t Roode Hart 9 daarom een hartelijke zomerse 
groet aan u allen!                             

Ds. Kees Lous

In Memoriam Frans de Graaff

Op 23 mei jl overleed op 89 jarige leeftijd ons gemeentelid Frans de Graaff

Frans en Tiny woonden jaren lang in de Eenhoornstraat in IJmuiden en zijn onlangs verhuisd naar het Torenerf 
in Wormer, om dichterbij hun zoon en schoondochter Rob en Sandra te zijn. 
Zij waren onder de laatste leden van het Braambos, de kerk van de Vrijzinnig Hervormden, voordat die werd 
opgenomen in de Goede Herderkerk.

Frans’ vader werkte bij de Burma spoorlijn in Indonesie 
en is daar om het leven gekomen. Het gezin leefde 5 
jaar in Jappenkampen. Frans keerde na de oorlog terug 
naar Nederland met zijn moeder en zijn zus. Hij had veel 
meegemaakt en de terugkeer in Nederland was voor 
de mensen uit Indonesie allemaal erg moeilijk. Men 
wilde hun verhaal niet horen en er werd niet over die 
ellendige tijd gesproken. Dat tekende zijn leven. Hij was 
een perfectionistisch vakman en fotografeerde graag 
de natuur. Velen herinneren zich de diavertoningen van 
zijn prachtige dia's van bloemen en planten, dieren en 
landschappen.

Door de padvinderij leerde Frans Tiny kennen, die uit 
Santpoort komt, en werd hij lid van de kerk: eerst het 
Braambos, en later de Goede Herderkerk en tot onlangs 
de Engelmunduskerk. Ze zijn 70 jaar bij elkaar geweest.
Frans werd timmerman en werkte tot hij met de VUT ging als opzichter in de bouw. Zij kregen een zoon, en later 
drie kleinzonen, en inmiddels is het 5e achterkleinkind bijna geboren, in Noorwegen.
Frans en Tiny gingen graag naar Noorwegen en Finland en hebben in eigen land altijd veel gekampeerd.
In de uitvaartdienst op Duinhof, hebben we stilgestaan bij zijn leven en geloof aan de hand van 1 Corinthe 
13 zoals dat in het liedboek staat op bladzijde 1302 in de bewerking van Karel Eykman: zonder liefde ben je 
nergens.
Omgeven door zonlicht en vogelgeluiden vond de uitvaartdienst in de aula van Duinhof plaats. We bidden Tiny 
en hun kinderen en kleinkinderen alle kracht toe die zij nodig hebben.

Ben en Anne Helmers
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NIEUWS vAN DS. ZUIDEMA

Top 2000 concert. In het licht van geloof, hoop en liefde.
Elders in dit nummer van Samen leest u meer over het Top 2000 concert. We – Yvonne, 
Arend en ik – zijn druk bezig met de voorbereidingen. Het gaat nu ook snel: de eerste 
repetitiedag is op 10 juni en een week later is het concert al. Ondertussen houden we de 
weerberichten al in de gaten: hopelijk gaat de stijgende temperatuur door en vooral: blijft 
het droog! We hopen ook op veel bezoekers. Komt u ook? Zaterdag 17 juni 19.30-21.00 uur 
in de tuin van de Engelmunduskerk. 

Plubers: afsluiting van het seizoen met een barbecue.
Op 16 juli sluiten we het seizoen af met de 12-16 jarigen van de vier kerken (Engelmunduskerk, Ichthuskerk, Dorpskerk 
en Kruispunt). We doen dat net als vorig jaar met een barbecue en hopen ook op net zoveel (of nog meer, iedereen 
tussen 12 en 16 jaar is welkom) deelnemers!
Hartelijke groet,

ds. Joke Zuidema

Een optimist: ik lig op een bed van rozen, want ik voel de doornen.



De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

FOTO LOEK ANDERSON     tel.	0255 53 58 18

Trompstraat 1-5    1971 AA IJmuiden     info@elta.nl

DRUKKERIJ ELTA                tel.	0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXL print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• spandoeken

• gelegenheidskaarten

• ontwerpen

• posters

• scripties

• stickers

JAAR

60

FOTO LOEK ANDERSON
T H E  T R A N S F E R S H O P

Wij zetten al ruim 17 jaar alle soorten 
videotapes

VHS • Betamax
Video 8 • Hi8 • Mini DV
over op USB-stick, externe harde schijf 
of DVD.

Nu met actiekorting!
Als u meerdere banden inlevert,
betaalt u een lagere prijs.
Kom met uw videobanden naar onze 
gezellige winkel voor een duidelijke 
prijsopgave.

Videobanden
digitaliseren



Predikanten
•	 ds. C. Lous		 0255 52 44 73
	 ’t Roode Hart 9
	 1981 AH Velsen-Zuid
	 shiprev@hetnet

•	 ds. J. Zuidema (ambulant)	 	06 3801 4580
	 Dammersboog 30
	 1991 SK Velserbroek
	 j.zuidema@protestantsekerk.nl

Kerkrentmeesters
•	 Secretaris
	 hr. N. Rasmussens		 06 1881 3224
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Penningmeester		 06 5372 0090
	 hr. J.F. Manten
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Vrijwillige bijdragen
	NL 27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Vrijwillige bijdrage

Collectes
•	 Online collectezak
	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-

collectes 

•	 Bestellen collectebonnen
	 hr. A. Selier		 0255 53 60 82
	 Platanenstraat 23
	 1971 NH IJmuiden
	 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

	NL 36 INGB 0000 1490 43
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Collectebonnen

Kerkblad samen
•	 Redactieleden
	 Joke Stam		 0255 52 09 66
	 Jan Oosterveen		 0255 51 17 94
	 Aafke Strooker		 0255 52 14 14
	 Frits Vermeulen		 0255 52 22 69
	 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Bezorging en mutaties
	 Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
	 hr. W.J.Mak		 0255 52 05 04
	I Jmuiden
	 fam. Van Broekhuyzen		 0255 53 24 86

•	 Vrijwillige bijdragen
	NL 27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Kerkblad Samen

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

Bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres
Scribaat
mw. J. Stam	           52 09 66
Velserdijk 78
1981 AB Velsen-Zuid
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

Kinderkerk
•	 Henny de Wit
	 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Giften
	NL 94 RABO 0373 5974 52
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Kinderkerk  

Diaconie
•	 Penningmeester		 06 5788 2490
	 hr. K. Gesink
	 diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Financiële bijdragen
	NL 05 INGB 0000 1398 04
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O.
	 o.v.v. Diaconie

Taxi-service
•	 Contactpersonen
	 hr. W. Mak		 0255 52 05 04
	 hr. B. te Beest		 0255 51 74 18

•	 Rooster
	 Voor die personen die gebruik willen maken 

van de taxi-service is een rooster opgesteld. 
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website
•	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kerkgemeenschap
	 Joke Stam
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kunst&cultuur
	M arco Bresser en Jorgen Rasmussens
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Webmaster
	 Jorgen Rasmussens		 0255 51 20 40
	 engelmunduskerkoudvelsen@gmail.nl

Vertrouwenspersoon
•	 Piet Dalebout		 06 5766 5859

Koster
•	 hr. A.G. Bresser		 06 5314 5658
	M eervlietstraat 41
	 1981 BK Velsen-Zuid
	 anton.bresser@gmail.com


