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LICHT EN DONKER
Op het moment dat dit kerkblad bij u op de mat 
valt, leven wij middenin de adventsperiode en zijn 
wij op weg naar het kerstfeest. Het is een periode 
van contrasten. Duisternis staat tegenover het 
licht. Buiten hebben velen lampjes opgehangen. 
Licht doorbreekt het donker. Al die kleine lichtjes 
stralen gezelligheid uit. Gezelligheid die bij het 
kerstfeest hoort. Als geloofsgemeenschap is 
onze gemeente op weg naar het kerstfeest. 
Straks worden weer de verhalen gelezen, verteld 
en nagespeeld over herders die de engelen van 
vrede horen zingen; over wijzen die een ster 
achterna gaan.

Misschien meer nog dan in voorafgaande jaren 
hebben wij - ook als geloofsgemeenschap 
- het gevoel dat de boodschap van licht en 
vrede haaks staat op de donkerheid van het 
wereldgebeuren. In het Midden Oosten en aan 
de randen van Europa woedt er strijd en oorlog. 
In Soedan gaat de strijd gewoon door. Vrede 
is ver te zoeken en de wanhoop is veel groter 
dan de hoop. De werkelijkheid van de wereld 
weerspreekt de verwachting van de advent 
en van het perspectief van kerst. Kortom: 
het schuurt. En wij voelen dat ook. Kun je als 
gemeente nog wel ongedwongen het kerstfeest 
vieren? Kun je nog wel de engelenzang zingen, 
alsof er in de wereld niets aan de hand is? De 
vraag die bij mij daarbij telkens weer naar boven 
komt, is toch deze: ben je als gemeente niet 
wereldvreemd bezig, wanneer je ‘gewoon’ het 
kerstfeest viert omdat dit feest nu eenmaal op 25 
december valt? Zing je jezelf misschien los van 
de werkelijkheid, ook in letterlijke zin, wanneer je 
‘vrede op aarde’ zingt?

Toch is er ook nog een andere visie mogelijk. 
In het kerstkind, wiens geboorte we 2000 jaar 
geleden elk jaar weer vieren, ligt een belofte 

besloten. Een belofte dat God de wereld ondanks 
alles niet in de steek laat. Die belofte wordt ons 
van Godswege aangereikt. We hebben die belofte 
niet zelf bedacht of verzonnen, maar die wordt 
ons gegeven; die komt niet uit onze eigen koker. 
Die belofte vindt haar oorsprong buiten ons. Wij 
mogen die belofte ontvangen, aannemen. Vanuit 
het licht van Gods belofte wordt ons zingen in de 
advents- en kersttijd toch anders. Wij mogen, ja 
moeten zingen van licht in deze donkere wereld. 
Zingen tegen het donker. Gezang als teken van 
hoop in deze tijd. Als christelijke hoop dat het 
duister het licht niet kan overweldigen. Zingen 
als hart onder de riem. Zingen als perspectief, als 
doorzicht op het licht in deze donkere periode van 
de geschiedenis. Dat kerstkind komt op een heel 
andere manier dan met geweld de wereld binnen. 
Klein en kwetsbaar. Dat kind geeft ons hoop. Over 
dat kind mogen we in deze donkere tijd zingen. Het 
licht schijnt in de duisternis en het duister heeft 
het licht niet overwonnen.

DS. KEES LOuS



3

KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 17 december: dienst van schrift en tafel 
om 10.00 uur 3e advent
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: fam. Hinloopen
Kinderkerk: Sjoerdtje Rasmussens
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor het Binnenlands Diaconaat en het 
Onderhoudsfonds

Zondagmiddag 17 december dienst om 15.00 uur
Kerstfeest van de aangepaste gepaste gezinsdienst

Voorganger: ds. Kees Lous en 
pastor Greet Bijl
Na afloop van de 
dienst is er drinken met iets lekkers
Iedereen is welkom

Zondag 24 december: KinderKerstdienst 
om 19.00 uur 4e advent
Kinderkerk: Alle leiding
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kinderkerk

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
 Kerkplein 1 Snelliusstraat 40    
      
   17 dec 10.00 uur 3e Advent  HA 10.00 uur 3e Advent
 Ds. Kees Lous Ds. G. van Reeuwijk
 
   17 dec 15.00 uur
 Kerstfeest Aangepaste Gezinsdienst
 Ds. Kees Lous en pastor Greet Bijl

   24 dec  19.00 uur 4e Advent 22.00 uur 4e Advent
 Kinderkerstdienst Kerstnachtdienst
  Ds. Kees Lous

   24 dec 22.00 uur Kerstnachtdienst 
 Ds. Ben Helmers

   25 dec 10.00 uur 1e Kerstdag 10.00 uur 1e Kerstdag
 Ds. Kees Lous Ds. Jaap v.d. Meent

   31 dec 10.00 uur Oudjaar 10.00 uur  Oudjaar
 Ds. Ben Helmers Ds. Kees Lous

   7 jan 10.00 uur 10.00 uur
 Verbintenisdienst Ds. Regina Davelaar Ds. Jaap v.d. Meent  
  ds. Kees Lous en Ds. Regina Davelaar
 
   14 jan 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Vrijhof Ds. Kees Lous

   21 jan 10.30 uur 10.30 uur
 Oecumenische Dienst in de RK Oecumenische Dienst in de RK
 Engelmunduskerk te Driehuis Engelmunduskerk te Driehuis
 Ds. Kees Lous en pastoor Harold Münch Ds. Kees Lous en pastoor Harold Münch
 Eigen kerk dicht Eigen kerk dicht
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Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Periode Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang  inleverdatum kopij vanaf…

 31 - 07 21/01/'23 - 02/03/'23 8 januari 2024 18 januari 2024

 31 - 08 03/03/'23 - 06/04/'24 19 februari 2024 29 februari 2024
 
 1 - 09 07/04/'24 - 04/05/'24 25 maart 2024 4 april 2024

VaN DE REDaCTIE

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl.
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter 
van de kerkenraad) te weigeren.
attentie
Vaak wordt kopij, die wordt aangeleverd, voorzien van foto's in de tekst. Omdat de drukker de tekst vaak moet bewerken 
en de foto's soms niet helder overkomen, is het fijn als de foto's apart bijgevoegd worden. De drukker heeft dan de 
beschikking over de maximale extinctie, hetgeen de helderheid ten goede komt.

Zondag 24 december: Kerstnachtdienst 
om 22.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: Esther Filius en Adrie van der Pijl

Koffiedienst: Monique, Adrie, 
Aad en Jorgen
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: 
Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils 
Rasmussens
De collecten zijn voor 
Kinderen in de Knel en het 
Onderhoudsfonds

maandag 25 december: 
1e Kerstdag 
dienst om 10.00 uur 
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Aad de 
Koning en Thera Talens
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: 
Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor 
de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds

Zondag 31 december: 
oudjaarsdienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: fam. Brink

Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds

Zondag 7 januari: dienst om 10.00 uur 
verbintenis ds. regina davelaar 
Voorgangers: ds. Kees Lous en ds. Regina Davelaar 
Ontvangstdienst: Ineke van Ee en Henny Stolk
Koffiedienst: Esther Filius en Dirk Tamerius
Kinderkerk: Delilah Zamani
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 14 januari: dienst om 10.00 uur 
Voorganger: ds. Vrijhof
Ontvangstdienst: Aafke Strooker en Adrie van der Pijl
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor het Binnenlands Diaconaat (armoede 
in Nederland) en het Onderhoudsfonds

Zondag 21 januari: oecumenische dienst 
om 10.30 uur 
In de RK Engelmunduskerk te Driehuis
Voorgangers: ds. Kees Lous/pastoor Harold Münch
Onze kerk is gesloten
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Wat Is er te doen
diensten in de laatste weken van december

Wanneer deze editie van Samen bij u in de brievenbus valt, 
zijn we al een heel stuk op weg in de adventsperiode. In 
deze periode tot en met het einde van het jaar vragen twee 
data om bijzondere aandacht. De eerste is zondag 
24 december. Dit is de vierde adventszondag. 
Tegelijkertijd is het ook de dag, waarop we ’s avonds het 
kerstfeest van de kinderkerk vieren en later op de avond de 
kerstnachtdienst. Een dag later, op maandag 25 december, 
vieren we uiteraard het kerstfeest. 
Alles bij elkaar zijn dit wel heel veel diensten op een rijtje. 

EIgEN KERKNIEuwS

nieuws uit de kinderkerk

Ongetwijfeld heeft u de klok al zien staan in de kerk 
en misschien heeft u ook al kennis gemaakt met de 
klokkenmaker die elke week zondag even op bezoek komt, 
voordat de kinderen naar hun eigen dienst gaan. Als u 
wilt weten of zien wat we in de kinderkerk maken met de 
kinderen in deze Adventsperiode, bent u altijd van harte 
welkom om te komen kijken. 
De grote klok in de kerk is gemaakt door de handige 
handjes van de kinderkerkleiding en de ‘glas-in-lood’-
ramen door de kinderen in de kinderkerk.  En wat zo leuk 
is: ideeën voor de klok zijn aangedragen door familieleden. 
In het vorige kerkblad benoemde ik al dat er mensen 
om de kinderkerk heen staan die ons helpen, maar onze 
families denken ook altijd mee en helpen ons vaak; dat is 
erg fijn!
Nu is de Adventstijd en Kerst aansluitend een tijd 
bij uitstek om je verbonden te voelen met familie 

(bloedverwant of zelfgekozen). Mooi 
is het daarom dat we ook dit jaar 
weer in de gelegenheid zijn om een 

Daarom heeft de kerkenraad 
besloten om op zondag 24 
december (vierde advent) de 
morgendienst te laten vervallen. Er is dus zondagmorgen 
24 december geen dienst in de ochtend: de kerk is dan 
gesloten.

Ook oudjaar valt dit jaar op een zondag. Er is op 
31 december een morgendienst, maar er is die dag geen 
avonddienst. Let er dus even op dat u niet voor niets naar 
de Engelmunduskerk komt!

DS. KEES LOuS

gezinsnachtdienst te organiseren. De dienst – die 
gehouden zal worden op 24 december- staat al voor het 
grootste deel in de steigers en hopelijk bij het verschijnen 
van deze editie zelfs helemaal klaar. 
Het gaat een gezellige dienst worden waarin we doorgaan 
op het thema van Advent én we de klokkenmaker weer 
gaan zien. We gaan 
zingen, muziek maken 
en naar een verhaal 
luisteren. Syb Brink 
zal ons bij de liedjes 
begeleiden op de piano 
en de dienst verder 
ook ondersteunen met 
muziek.
Het wordt vast een 
vrolijke dienst die we 
afsluiten met warme 
chocolademelk voor 
iedereen. We hopen dat 
er weer veel mensen en 
families ons weten te 
vinden op 24 december. 
De dienst begint om 19 uur en een kwartier daarvoor gaan 
de kerkdeuren voor iedereen open. 
Dus: van harte welkom, komt allen tezamen!
Met vriendelijke groetjes vanuit de kinderkerk,

HENNy

7 Januari 2024: een bijzondere dienst!

Zondag 7 januari is een bijzondere dag voor onze 
gemeente: we nemen afscheid van onze ambulant 
predikant ds. Joke Zuidema en in dezelfde dienst doet 
ds. Regina Davelaar haar intrede in onze gemeente.
Misschien is het goed om te weten dat er tijdens de dienst 
opvang is voor de allerkleinsten. 
Als kerkenraad en gemeente kijken we uit naar het moment 
dat Regina aan het werk gaat in onze gemeente. Van veel 
kanten krijgen we te horen dat we als gemeente boffen dat 
we een predikant hebben kunnen vinden in deze tijd. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om ds. Davelaar 
welkom te heten onder het genot van een kop koffie of 
thee met iets lekkers. En…kunnen we elkaar meteen de 
beste wensen doen toekomen voor het jaar 2024!
Bij het verschijnen van dit kerkblad is er helaas nog 
geen werkruimte voor ds. Regina gevonden. De 
kerkrentmeesters zijn druk op zoek hiernaar. Mocht het 
zijn dat u werkruimte weet, laat het hun weten!
De kerkenraad en ds. Davelaar zullen u na 7 januari op de 
hoogte stellen hoe er nader kennis gemaakt kan worden 
met elkaar.

DIRK TAMERIuS
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Ook voor het zesde seizoen is er weer een gevarieerd winterprogramma samengesteld: Concerten, lezingen, toneel en 
andere vormen van kleinkunst, steeds op zondagmiddag, van 15 tot 17 uur. Wij willen op deze manier veel mensen laten 
genieten van bijzondere momenten in onze mooie, eeuwenoude kerk.  
           
Zondag 21 januari 2024:  
de Corte & Consorten
Jules de Corte (1924 – 1996) was musicus, tekstdichter 
en zanger. Zeg maar: ‘een singer-songwriter’ van zijn tijd. 
Bij het grote publiek werd hij vooral bekend door liedjes 
als ‘Ik zou wel eens willen weten’ en ‘De vogels’. Hij 

trad veertig jaar op voor radio en televisie, in theaters, in 
kroegen en gevangenissen.

Zoon Ernst de Corte had een moeizame relatie met zijn 
vader. ‘Inmiddels bewonder ik zijn werk maar ik heb het 

mijn vader lang kwalijk genomen dat hij zijn gezin in de 
steek liet. Ons contact was daarom een tijd minimaal.’ Net 
toen zijn vader en hij weer in gesprek waren geraakt werd 
Jules de Corte ziek en overleed hij. Hartklachten waren de 
Corte te veel geworden. Hij werd 71 jaar.

‘Intussen ben ik zijn muziek goed gaan beluisteren en ben 
ik het ook gaan waarderen’, zegt Ernst de Corte. ‘Speurend 
door de drieduizend liedjes die Jules schreef, zocht ik 
naar wat hij nog meer te vertellen had. Zo heb ik hem 
beter leren kennen. Op veel dingen die ik nog aan hem 
wilde vragen, vond ik het antwoord in zijn teksten. Het is 
een voorrecht dat ik hem door zijn werk nog een beetje 
tevoorschijn kan halen.’

Zonde om die liedjes te laten verstoffen, vindt Ernst. ‘Als je 
niet oppast raakt Jules’ repertoire vergeten en verdwenen.’ 
Daarom treedt Ernst op in het land om het werk van zijn 
vader opnieuw onder het publiek te brengen.

‘Ik selecteerde vooral nummers die ook in deze tijd 
passen. Met drieduizend liedjes is er keuze genoeg.’ In zijn 
concertreeks zingt en speelt Ernst een mix van vrolijk werk 
en verdiepend repertoire. Hij wordt begeleid door pianist 
Izak Boom en bassist Pieter Althuis. Het drietal noemt 
zich De Corte & Consorten. ‘Die naam was nog een idee 
van mijn vader.’

open Venster

De Kerstviering van het Open Venster vindt plaats op 
21 december. 
We maken gebruik van een kerstliturgie en de muzikale 
begeleiding is in handen van Ds. Ben Helmers. 
u wordt eveneens uitgenodigd voor onze eerste middag 
in het nieuwe jaar op 18 januari. Ds. Van Nierop heeft 
in Ghana gewoond en gewerkt, en geeft hierover een 
presentatie in woord en beeld. 

Beide middagen beginnen om 14.00 uur in de 
Ichthusburcht in IJmuiden. 
Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunt u
bellen met Mevr. Roodzant, tel: 06-54264671. 

Met een hartelijke groet, 

HET BESTuuR VAN HET OPEN VENSTER. 

Ja, echt waar, we zijn bezig met de Passion 2024. Er is 
een commissie in het leven geroepen, bestaande uit: 
Sandra Gunneman, Gemma Selier, Joke Baalbergen, Lies 
Duineveld, Joke Zuidema (nog even), Arend Selier en 
yvonne Bax. We hebben een muzikaal leider, een dirigent, 
een ruimte om te oefenen, de uitvoeringsdatum, een 
combo en al 35 zangers en zangeressen…… maar heb je of 
heeft u zin om mee te doen dan ben je van harte welkom. 

Mannen, zij meer dan welkom!
De oefendata zijn op zaterdagen en de uitvoering is op 
zondagmiddag en zondagavond 24 maart 2024. 
De oefendata zijn zaterdag 13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2, 
17-2, (24-2 onder voorbehoud), 2-3 en 9-3 en woensdag 
13 maart. Een tijd volgt nog.
De generale repetitie is op vrijdag 22 maart vanaf 19.30 
uur.

Je kunt je vóór 14 december opgeven bij
yvonnebax@ziggo.nl
Voel je welkom!

We hebben er weer zin.

NAMENS COMMISSIE VAN DE PASSION VELSEN
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Collectes diaconie

Zondag 17 december – Kerk in actie – binnenlands 
diaconaat

hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten 
zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij 
hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 
omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen 
recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt 
kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, 
Villa Vrede in utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die 
ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en 
scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme 
maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er 
een medisch probleem is. 

Zondag 24 december – Kerk in actie – Kinderen in de knel

Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan 
de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht 
van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. 
Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, 
bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, 
maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange 
contacten met 
Oekraïense kerken 
kan Kerk in Actie hulp 
bieden in het hele land. 
Zij bieden kinderen 
een veilige plek om te 
spelen en psychosociale 
hulp om mentaal 
gezond te blijven. 
Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en 
zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. 
Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele 
locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen 
en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het 
herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat 
kinderen kunnen blijven leren.

u kunt deze projecten steunen via de (online) collecte 
of uw gift overmaken op bankrekening NL05 INGB 0000 
1398 04 t.n.v. Prot Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O), o.v.v. het 
project. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Diaconie

Craft café

Het laatste Craft Café van 
2023: 20 december! 
Vanaf 19.30 uur komen we 
samen in de Goede Herderzaal, 
de koffie en thee staan dan 
klaar. Rond 21.00 uur gaan we 
weer naar huis. 
Heeft u zin om mee te doen: 
welkom!           yVONNE BAx EN ESTHER FILIuS

meditatieve wandeling

In het nieuwe jaar start 13 januari om 9.30 uur de 
meditatieve wandeling bij de ingang van de Ichtuskerk.
De wandeling wordt verzorgd door Joyce van den Veen. 
Traditiegetrouw is er na afloop thee en koffie uit de 
kofferbak.

rekenIng & VerantWoordIng
terugblik

Sinds februari dit jaar heb ik het stokje overgenomen 
van Anne Helmers als voorzitter van de kerkenraad. Ik 
ben in het afgelopen jaar bij colleges en groepen langs 
geweest om kennis te maken en sfeer te proeven. Wat mij 
is opgevallen, en wat me dankbaar en blij stemt, is dat er 
heel veel mensen hun steentje bijdragen zodat wij een 
geloofsgemeenschap kunnen zijn. Er gebeurt veel in onze 
gemeente aan activiteiten: 
l  er kunnen voorstellingen bezocht worden met dank  
 aan ‘Engelmundus en meer’ 
l  in de kerk worden regelmatig exposities gehouden van  
 diverse kunstenaars 
l  er is gelegenheid om in een ongedwongen sfeer   
 koffie met elkaar te drinken na de dienst of bij ‘koffie  
 op woensdag’ of tijdens het Craft Café

l  er is gelegenheid om creatief  
 aan de slag te gaan
l  er was een muzikale   
  middag t.g.v. het vijftigjarig bestaan van het   
 Flentroporgel 
l  er is een Christmas Caroldienst georganiseerd
l  de Herdertjestocht kan gelopen worden
l  de Top 2000 is georganiseerd 
l  er was een prachtige jaarmarkt 
l  voor de ouderen onder ons is er gelegenheid om naar  
 bijeenkomsten van het Open Venster te gaan
l  er waren filmavonden
l  een verjaardagsfeestje voor tachtigjarigen is   
 georganiseerd
Dan hebben we het nog niet gehad over wat er allemaal 
komt kijken voor een kerkdienst:
l  in vacaturetijd had onze ‘preekvoorziener’ het druk om  
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uit de kerkenraad

Op de vergadering van 20 november was tijdens het eerste 
gedeelte onze classispredikant Peter Verhoeff aanwezig. 
Een classispredikant bezoekt éénmaal per 4 jaar iedere 
gemeente. Er komen dan vragen aan de orde als: welke 
zaken lopen goed, wat is moeilijk, waar kunnen jullie 
ondersteuning gebruiken? Een ieder had de gelegenheid 
om op deze vragen te reageren. Hierna volgde nog een 
inhoudelijk gesprek en we deden dit aan de hand van het 
begrip roeping. Naar aanleiding van het woord roeping 
klonken er mooie woorden zoals: aanwezigheid, samen 
zijn, verbinding, omzien, geloof, liefde, naaste zijn. Na 
het vertrek van de classispredikant werd de vergadering 
vervolgd. 

De begrotingen voor 2024 van de Kerkrentmeesters en de 
Diaconie werden uitgelegd door de penningmeesters van 
de Colleges en vastgesteld door de kerkenraad. 
Vervolgens kwam de intrededienst van onze nieuwe 
predikant Regina Davelaar aan de orde, maar hier kunt 

u meer over lezen in dit kerkblad. Diverse mededelingen 
kwamen er vanuit de kerkrentmeesters/diaconie/
ouderlingen en cultuur, gevolgd door een kort verslag van 
de moderamivergadering samen met de Ichtuskerk. 

Voor het jaar 2024 moest ook weer de samenstelling van 
alle Colleges vastgesteld worden. Wel zijn er de nodige 
vacatures: bij de kerkrentmeesters, de ouderlingen zoeken 
een jeugdouderling en bij de diaconie wordt een nieuwe 
voorzitter en secretaris gezocht. Alle aanwezigen gaven 
aan ook door te willen gaan in het nieuwe jaar.  

De vergadering wordt altijd afgesloten met het zingen 
van een lied. Dit keer mocht de penningmeester van de 
diaconie, Krijn Gesink, kiezen en hij koos Lied 654
 “Zing nu de Heer, stem allen in”, vers 1, 5 en 6. Daarna 
werd de vergadering gesloten door de voorzitter
Dirk Tamerius. 

LIESBETH VAN DER LuGT (SCRIBA)

opbrengst collectes diaconie ten behoeve 
van kerk in aktie:

08 Oktober EuR   143,12
12 November EuR   148,40

KRIJN GESINK

Bloemengroet

19-11 Mevr. P. van Belzen-Meerman
26-11 Mevr. Mak
03-12 Mevr. Alblas
10-12 Dhr. van Leeven

 voor alle diensten een predikant te vinden
l  de (technische) ondersteuning: de koster, de   
 beeldregisseur, de geluidstechniek, de organist, de
 ontvangstdienst, de taxidienst, (eventuele)   
 koffiezetters en sinds kort de hengelaars 
l  een leidster voor de kinderkerk
l  een kerkrentmeester, een diaken, een ouderling en last  
 but not least de predikant
In dit jaar speelden er ook nog bijzondere activiteiten, 
zoals: het beroepingswerk, het opzetten van de stichting 
voor de exploitatie en het beheer van het kerkgebouw.
Daarnaast wordt een kerkgemeente bestuurd op allerlei 
vlakken: 
l  de kerkrentmeesters: zij zorgen voor de financiën, 
 het onderhoud van de gebouwen van onze gemeente  
 en zijn nu heel druk in de weer met de renovatie van  
 de kerk en het zoeken naar werkruimte voor de nieuwe  
 predikant.
l De diakenen: zij zorgen voor hen die hulp nodig   
 hebben, dichtbij en veraf en zij gaan op ziekenbezoek,  
 en brengen de bloemen uit de zondagdienst weg.
l  De ouderlingen: samen met de contactpersonen   
 bezoeken zij gemeenteleden en hebben een luisterend  
 voor voor wie dit nodig hebben.

Wat nog niet genoemd is:
l  De emeriti, waarop steeds een beroep gedaan kon  
 worden in de vacaturetijd
l  Het klussenteam
l  De MuFICO
l  De redactie, de distributeurs en de bezorgers van het  
 kerkblad Samen
l  De opstellers van de wekelijkse Nieuwsbrief
l  De webmaster
l  De ledenadministrateur
l  De prekenservice
l …… en zij die ik HELAAS vergeten ben
Al dit werk wordt vrijwillig gedaan door, zoals u heeft 
kunnen lezen, heel veel mensen, ondersteund door de 
predikanten!!!
Dan hebben we het nog niet over u, die trouw uw plaats 
inneemt in de kerk of achter de laptop/ tablet en met al 
deze mensen samen de geloofsgemeenschap rond de 
Engelmunduskerk vormt. 
We starten het jaar 2024 met de intrededienst van 
ds. Regina Davelaar, vol vertrouwen in God gaan we verder 
bouwend als geloofsgemeenschap zijn toekomst in!

DIRK TAMERIuS
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uIt de kerkBanken
Feestje

Op donderdag 16 november vierden we met een aantal 
gemeenteleden het feit, dat we dit jaar of al wat eerder, de 
leeftijd der "zeer sterken"  mochten bereiken. Een beetje 
onwennig zaten mijn vrouw en ik die middag in de Goede 
Herderzaal, benieuwd naar wie en wat er komen zou. Al 
gauw schoven er wat bekende gezichten aan, soms ook 
waren er gezichten bij waarvan je heel in de verte het 
gevoel had van "die heb ik volgens mij wel eens eerder 
gezien', maar ik zou je niet kunnen vertellen waar en 
wanneer.....
Bij het eerste kopje koffie met een lekker gebakje werd 
de sfeer al wat losser. Ds. Kees Lous nam het woord 
en liet ons om de beurt iets vertellen over onszelf. Dat 

leverde regelmatig nadere 
herkenningspunten op. 
Wanneer een groepje aan de beurt was geweest om het 
een en ander te vertellen, kregen we de kans om onze 
eerder ingenomen plaatsen te verlaten, om al pratend 
nader kennis te maken met hen die we eerder niet 
meteen herkend hadden, of nader wilden leren kennen. 
Dat leverde een plezierige sfeer op. De dames van het 
"gastgevers team" zorgden voor ludieke etagères met 
lekkernijen, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. 
Daarbij presenteerden zij ook vloeibare versnaperingen 
en zo werd het een echte verjaardagspartij!

Ik meen namens allen te spreken wanneer ik de 
organisatie hartelijke bedank voor een fijne middag!

JAN D. LANGELAAR

liefde

Liefde, een warm gevoel, een emotie, universeel zou je denken, maar vandaag de dag denk ik dat soms niet meer. 
Het tegenover gestelde van liefde - haat - lijkt nu de boventoon te voeren. De liefde tussen mensen, verschillende 
bevolkingsgroepen, culturen en religies is ver te zoeken. Gevoelens van respect en empathie zijn verworden tot loze 
woorden.
Wat is dat toch met ons mensen? 
Oorlogen in Oekraïne, Gaza/Israël, Jemen, generaals in delen van Afrika die om de macht strijden en zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Wat gebeurt er met de mens vanbinnen dat je zo wreed naar andere mensen toe kan zijn?
Ik kan er met mijn verstand niet bij en met mijn hart al helemaal niet.
Toch wil ik blijven geloven in de liefde. Er zal vrede komen in de harten van de mensen. Verschillen omgevormd tot 
overeenkomsten. Geloof, hoop en liefde en de liefde zal uiteindelijk alles overwinnen!

nIeuWs Van ds. daVelaar

lieve mensen,

Daar is ie dan… het eerste berichtje van jullie 
nieuwe dominee. Het schiet op: 7 januari 2024 de 
verbintenisdienst. Dan worden we officieel aan elkaar 
verbonden. Ik kijk ernaar uit!
Bij het schrijven van dit stukje ben ik net terug van een 
paar dagen wandelen. Dat doe ik graag. Dit keer stond 
een stukje Pelgrimspad op het programma. En één van de 
mooiste dingen van pelgrimeren, dat zijn wat mij betreft de 
ontmoetingen onderweg. Zo kwam ik in gesprek met een 
man die vertegenwoordiger bleek te zijn. Toen hij erachter 
kwam dat ik dominee ben, zei hij: “Ja, maar eigenlijk 
verkoop jij ook gewoon iets”. Dat ging er bij mij niet in. 
“Nee, ik geef weg”. Dat zei ik en toen ging het gesprek 
al weer verder over de Islam en over de kinderen... We 
namen afscheid, ik liep weer verder en had kilometers de 

tijd om na te denken over die 
vraag: wat doet een dominee 
eigenlijk?
Ja, ik geef weg. Genade is het 
woord dat daarbij past. Mijn 
werk gaat om een gift, een 
geschenk. En daarvan ben ik maar een doorgeefluik. Wat 
geef ik dan door? Ruimte. Ruimte om te leven zoals je 
bedoeld bent. Ruimte om je eigen weg te vinden. Ruimte 
voor een nieuwe kans, een nieuw begin. Ruimte om God te 
zoeken en soms te vinden, ruimte voor de Liefde met een 
hoofdletter. 
Vanaf januari gaan we samen op pelgrimage. Ik ben 
benieuwd wat/wie we allemaal tegenkomen onderweg!
Gezegende Kerstdagen! 
“Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven” 
Jes 9:5         DS. REGINA DAVELAAR

Laten we liefhebben
In al z’n facetten
Elkaar respecteren
Feestvierend door het leven
Door verschillen te overbruggen
Empathie het toverwoord

Laten we liefhebben
Ik omvormen tot wij
Elkaar leren begrijpen
Façades laten vallen
Dan pas zullen we
Echt mens zijn

Laten we liefhebben
Ieder op z’n eigen manier
Elkaar vasthouden
Flirtend door het leven
Dan zal er ooit
Eens echte liefde zijn

Laat je licht schijnen
In elk hoekje van je hart
En over de hele wereld
Fonkelend en stralend
Door het donker heen
En het licht zal Vrede brengen

MARJA WOuDA
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NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs Van ds. lous

advents- en kerstdienst aangepaste gezinsdiensten 
Op zondag 17 december komen we als aangepaste 
gezinsdienst voor de laatste keer in 2023 bij elkaar. Op 
die zondag begint om 15 uur de advents- en kerstdienst 
in onze eigen Engelmunduskerk. Het jaarthema voor dit 
seizoen is: ‘Ga je ook mee?’ Voor deze dienst is het thema: 
‘Ga je ook mee met de wijzen?’ Iedereen zet zijn of haar 
beste beentje voor om er weer een mooie en goede dienst 
van te maken. Voorgangers zijn pastor Greet Bijl en ds. 
Kees Lous. Stap gerust binnen bij deze ongedwongen en 
speelse advents- en kerstdienst.

intrededienst ds. regina davelaar 
Op het moment van schrijven leven we nog in de eerste 
helft van de adventsperiode. Toch kijken we nu al over de 
kerst en de jaarwisseling heen naar 2024. Want gelijk al 
op de eerste zondag van het nieuwe kalenderjaar is het 
feest! Onze nieuwe predikant Regina Davelaar wordt dan 
aan onze gemeente verbonden: ze doet intrede in onze 
gemeente. Op 7 januari mag ik haar verbinden aan onze 
gemeente. In deze dienst zijn wij beiden voorgangers. 
Ik kijk nu al uit naar de goede samenwerking. Gezien de 
contacten die we nu al hebben, gaat dat zeker lukken!

vertrek ambulant predikant ds. joke Zuidema. 
Met de komst van ds. Regina Davelaar nemen we 

afscheid van ds. Joke 
Zuidema, die bijna 2,5 jaar in 
onze gemeente werkzaam 
is geweest. Joke heeft 
zich vooral ingezet op 
twee speerpunten: het jeugd- en jongerenwerk en het 
pastoraat. Voor wat betreft dat laatste heeft zij heel veel 
gemeenteleden bezocht. Dankzij haar inzet staat het 
wijkpastoraat stevig op zijn poten: de gemeente is in 
wijken opgedeeld, met in elke wijk een wijkcoördinator en 
bezoekpersonen. Aan dat proces heeft Joke een hele grote 
bijdrage geleverd. Joke neemt weliswaar afscheid van 
onze gemeente, maar ze blijft in de buurt, want ze is ook 
gemeentepredikant bij onze buren in Velserbroek. Joke, 
bedankt voor je grote inzet in de afgelopen periode!

groet en Wens 
Deze editie van Samen gaat over de jaargrens heen. In 
deze tijd waarin de dagen op z’n kortst zijn, mag ik u 
allen gezegende kerstdagen en een goed en zinvol 2024 
toewensen. Ook in het nieuwe kalenderjaar hoop ik weer 
velen van u te spreken en te ontmoeten. Als gemeente 
willen we in vertrouwen op God straks de jaargrens 
oversteken.

DS. KEES LOuS

In memoriam Jaring Herman Brandenburg

Op 8 november overleed in verzorgingshuis De 
Moerberg, op de leeftijd van 87 jaar, Jary Brandenburg. 
Jary was kleuter toen de oorlog begon. Als 
schooljongen speelde hij later op de puinhopen van 
het oude IJmuiden. Het was een tijd van aanpakken en 
wederopbouw met weinig plaats voor emotie. Over zijn 
gevoelens sprak hij niet vaak. Jary was een uitzonderlijk 
goede vakman op het gebied van elektrotechniek. 
Bovendien had hij een zeer brede interesse in het 
heelal en het weer. Grote hobby’s van hem waren het 
vliegen met modelvliegtuigen en orgels en orgelmuziek. 
Jary is kerkvoogd geweest van de toenmalige Goede 
Herderkerk. Een tikkeltje eigenzinnig was hij ook.

Voor Jary waren onafhankelijkheid en zelfstandigheid 
een groot goed. Door zijn steeds verder afnemende 
gezondheid moest hij daarvan steeds meer inleveren. 
Dat viel hem zwaar. uiteindelijk kon hij niet meer aan de 
Oosterduinweg blijven wonen; enkele maanden geleden 
verhuisde hij naar De Moerberg. De laatste periode van 
zijn leven luisterde hij graag en veel naar de bekende 
geloofsliederen van vroeger. Die emotioneerden hem 
en daar putte hij kracht uit. In de uitvaartdienst op 14 
november stonden we op Duinhof stil bij Psalm 23, de 
psalm over de Goede Herder, die ook bij je wil zijn in het 
donkere dal waar je niet wilt zijn, maar waar het leven 
je soms toch brengt. Zijn kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie wensen we Gods nabijheid toe in deze 
tijd van verdriet en gemis. DS. KEES LOuS

BERIChTEN VaN ElDERS
Ik mIs Je terWIJl Je BIJ me Bent
Op 31 januari 2024 van 20.00-22.00 uur, in de dorpskerk 
in Santpoort Noord,  zal Marianne Vonkeman een lezing 
houden over haar onlangs uitgekomen mystiek dagboek 
van een dominee. Dertig jaar lang schreef zij over God, de 
liefde en de dood.
Welk verhaal is God aan het vertellen door haar leven 
heen? De pijn en het geluk in relaties en predikantenwerk 
gaan samen op met innerlijke ervaringen en 
bespiegelingen over hoe haar weg met God verloopt. 

Zoals met Kerst wordt gevierd, wil God in mensen wonen. 
Hoe gaat dat in haar leven? Wat doet dat met de manier 
waarop ze in het leven staat? Zij zal met name fragmenten 
voorlezen over haar mystieke reis: het ontwaken, het 
uitzuiveren van de liefde en het geloof, de donkere nacht 
en leven in vereniging met God. Na de presentatie is er 
gelegenheid tot vragen stellen. Haar boek zal ook te koop 
zijn.
Na deze boekpresentatie willen we als gemeente in kleine 
groepjes over onze eigen geloofservaringen doorpraten. Er 
zal een intekenlijst klaarliggen op deze avond.
u kunt u voor deze avond opgeven bij Lieke van Beek, 
email: cornelievanbeek@hotmail.com



De levenskunst van af scheid ne men

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

Wij zetten alle soorten videotapes

vhs • betamax
video 8 • hi8 • mini dv

over op uSB-stick, externe HDD 
of DVD. Als u meerdere banden 
inlevert, betaalt u een lagere prijs.
maar ook dia's en 8 mm fi lm!

ELTA / LOEK ANDERSON
D I G I T A L I S E E R  S H O P

tromPstraat 1-5    1971 aa ijmuiden     info@elta.nl

druKKerij elta                tel. 0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXl print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• spandoeken

• gelegenheidskaarten

• ontwerpen

• posters

• scripties

• stickers

JAAR

60

trompstraat 1  ijmuiden • tel  0255 51 11 91 ijmuiden 

Videobanden
digitaliseren



Predikanten
• ds. C. Lous  0255 52 44 73
 ’t Roode Hart 9
 1981 AH Velsen-Zuid
 shiprev@hetnet

• ds. J. Zuidema (ambulant)  06 3801 4580
 Dammersboog 30
 1991 SK Velserbroek
 j.zuidema@protestantsekerk.nl

Kerkrentmeesters
• Secretaris
 hr. N. Rasmussens  06 1881 3224
 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Penningmeester  06 5372 0090
 hr. J.F. Manten
 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Vrijwillige bijdragen
 NL27 RABO 0139 2393 83
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Vrijwillige bijdrage

collectes
• Online collectezak
 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-

collectes 

• Bestellen collectebonnen
 hr. A. Selier  0255 53 60 82
 Platanenstraat 23
 1971 NH IJmuiden
 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

 NL36 INGB 0000 1490 43
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Collectebonnen

Kerkblad samen
• Redactieleden
 Joke Stam  0255 52 09 66
 Jan Oosterveen  06 496 448 78
 Aafke Strooker  0255 52 14 14
 Frits Vermeulen  0255 52 22 69
 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Bezorging en mutaties
 Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
 hr. W.J.Mak  0255 52 05 04
 IJmuiden
 fam. Van Broekhuyzen  0255 53 24 86

• Vrijwillige bijdragen
 NL27 RABO 0139 2393 83
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Kerkblad Samen

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres
Scribaat
mw. E.A. van der Lugt  06 8398 0623
Waalstraat 107D

1972 WR IJmuiden
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

Kinderkerk
• Henny de Wit
 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Giften
 NL94 RABO 0373 5974 52
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
 o.v.v. Kinderkerk  

diaconie
• Penningmeester  06 5788 2490
 hr. K. Gesink
 diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Financiële bijdragen
 NL05 INGB 0000 1398 04
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O.
 o.v.v. Diaconie

taxi-service
• Contactpersonen
 hr. W. Mak  0255 52 05 04
 hr. B. te Beest  0255 51 74 18

• Rooster
 Voor die personen die gebruik willen maken 

van de taxi-service is een rooster opgesteld. 
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website
• www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Redactie kerkgemeenschap
 Joke Stam
 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Redactie kunst&cultuur
 Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Webmaster
 Jorgen Rasmussens  0255 51 20 40
 engelmunduskerkoudvelsen@gmail.nl

vertrouwenspersoon
• Piet Dalebout  06 5766 5859

Koster
• hr. A.G. Bresser  06 5314 5658
 Meervlietstraat 41
 1981 BK Velsen-Zuid
 anton.bresser@gmail.com


