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Zomervakantie Voorbij, Start Activiteiten

Het lijkt vaak een lange tijd van vrij zijn, reizen, 
minder activiteiten. Maar, om het met Gerard Cox te 
zeggen, voor je het weet, is heel die zomer al weer 
lang voorbij.

En dan start er weer van alles op, voor kinderen en 
studenten een nieuw leerjaar, voor werkenden staat 
het werk weer te wachten. En ook in de kerk start 
een nieuw seizoen. Al dan niet vergezeld van een 
startzondag, waarop speciaal aandacht is voor die 
start. Met als thema vanuit de landelijke kerk: ‘Ga 
mee!’
Hebben we er zin in, om weer ‘mee te gaan’? Het is 
ook wel even prettig, als er niet zoveel in de agenda 
staat. Als het weer – ondanks ons Nederlandse 
klimaat – ons af en toe uitnodigt om zomaar even in 
de tuin te zitten, of op een terras. Alsof het bestaan 
daardoor ook net wat makkelijker wordt. Kan dat 
niet zo blijven?

Dat was ook de vraag van Petrus aan Jezus, bij 
de verheerlijking op de berg. Eindelijk zagen ze 
wie Jezus was. Voor hun ogen werd hij vergezeld 
door Mozes en Elia, in stralend witte kleding. Alles 
was ineens goed en er was geen twijfel meer, geen 
moeilijkheden, geen vragende samenleving. ‘Laten 
we hier drie tenten opzetten: één voor u, één voor 
Mozes en één voor Elia.’ Alsof het mogelijk was 
om dit moment vast te houden, de twijfel en de 
confrontaties met alles wat niet goed is uit de weg 
te gaan.
 
Maar het kon niet, ook zij konden daar niet blijven. 
Ze moesten de berg weer af, het gewone leven 
tegemoet. En van de berg af komen ze meteen 
iemand tegen die ziek is en hun eigen onvermogen 
om hem te genezen. Hun eigen gebrek aan geloof, 
zoals Jezus dat noemt.

Zij moeten weer het dal in. Ook wij kunnen niet op 
de berg blijven zitten van wat misschien volmaakt 
was, helemaal licht en vredig. Ook wij moeten het 
dal weer in. Het gaat vanzelf als je hoort wat er in 
de wereld speelt en wat niet goed is: de oorlog in 
Oekraïne, zorgen om ons milieu, armoede bij veel 
teveel mensen, verdriet, pijn en rouw.

Wat heeft zo’n korte tijd van intens geluk, waarin 
alles wel klopte, dan nog te betekenen. Wat heeft 
die ontmoeting op de berg van Jezus te betekenen. 
Wat heeft ons geluk te betekenen in de gewone 
dagelijkse moeilijkheden die op je weg komen, of je 
het wilt of niet.

Of is het zo, dat je daaraan kracht ontleent om de 
ellende aan te kunnen. Want als je ze echt beleeft, 
die momenten die je soms zomaar gegeven worden, 
dan gaat daar enorm veel kracht van uit. En als je 
dat verhaal weer in herinnering roept, krijg je nieuwe 
kracht om verder te gaan. En als je zelf even niet 
zo’n verhaal paraat hebt, kun je je optrekken aan het 
verhaal van anderen.

En ook daarom vertellen we die verhalen aan elkaar. 
Verhalen van glorie, verhalen van aangeraakt zijn 
door God zelf, zoals dat verhaal van Jezus op de 
berg.

Om met nieuwe kracht verder te gaan, ook als we 
het dal weer in gaan.
Nu hoop ik dat u in de vakantie goede ervaringen 
heeft gehad. Maar ook dat het nieuwe seizoen, dat 
voor ons ligt, geen groot dal zal zijn. Topervaringen 
kunnen in het nieuwe seizoen ons ook zomaar 
toevallen, laten we er dan van genieten. En laten we 
het samen aangaan; ga je mee?

Ds. Joke Zuidema
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KERKDIENSTEN

Van de redaCTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer	 Periode	 Uiterste	 Verschijningsdatum
Jaargang		  inleverdatum kopij	 vanaf…

 31 - 04	 15/10/'23 - 18/11/'23	 2 oktober 2023	 12 oktober 2023

 31 - 05	 19/11/'23 - 16/12/'23	 6 november 2023	 16 november 2003

 31 -06 	 17/12/'23 - 20/01/'24	 4 december 2023	 14 december 2023

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter 
van de kerkenraad) te weigeren

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
	 Kerkplein 1	S nelliusstraat 40				  
						    
10 sept 	 10.00 uur	 10.00 uur Startzondag
	 Ds. Bert Appers (Castricum)	 Ds. Kees Lous
		  Mmw Koor United (Uithoorn)

10 sept 	 15.00 uur Aangepaste Gezinsdienst
	 Pastor Greet Bijl en ds. Kees Lous

17 sept 	 10.00 uur Startzondag	 10.00 uur  
	 Ds. Helga Frömming (Heiloo)	 Ds. G. van Reeuwijk

24 sept	 10.30 uur	 10.30 uur
	 Oec. Dienst in de RK Engelmunduskerk	 Oec. Dienst in de RK Engelmundus-
	 te Driehuis	 kerk te Driehuis
	 Hr Joisain Ninaber(RK) pastoor Harald Münch(OK)	I chthuskerk gesloten
	 ds. Kees Lous
	 Engelmunduskerk gesloten

1 okt	 10.00 uur	 10.00 uur
	S amen onder een Dak dienst in de	S amen onder een Dak dienst
	I chthuskerk	 ds. Jaap van de Meent
	 Engelmunduskerk gesloten

8 okt 	 10.00 uur  HA	 10.00 uur
	 Ds. Kees Lous	 Ds. Ben Helmers

15 okt	 10.00 uur	 10.00 uur  HA
	 Ds. Barbara de Groot	 Ds. Kees Lous
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BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 10 september: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Bert Appers (Castricum)
Ontvangstdienst: fam. Hinloopen
Koffiedienst: Angela Ouwehand en Henny de Wit
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Charles van Ikelen en
Anton Stam
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de kinderen en jongeren
en het Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondagmiddag 10 september 15.00 uur
Aangepaste Gezinsdienst
Voorgangers: pastor Greet Bijl en ds. Kees Lous
Het jaarthema is: “Ga je ook mee?”

Zondag 17 september: Dienst om 10.00 uur  
Startzondag
Voorganger: ds. Helga Frömming (Heiloo)
Ontvangstdienst: fam. Brink
Koffiedienst: Aafke Strooker en Thera Talens
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Petra Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor het Werelddiaconaat
(Myanmar) en het Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 24 september:
Oecumenische Dienst
om 10.30 uur in de
RK Engelmunduskerk te Driehuis
Voorgangers: Dhr. Joisain Ninaber (RK parochie)
pastoor Harald Münch (OK parochie)
ds. Kees Lous (Ichthus- en Engelmunduskerk)
Engelmunduskerk gesloten

Zondag 1 oktober: Samen onder een Dak Dienst in 
de Ichthuskerk om 10.00 uur
Voorganger: ds. Jaap van de Meent.
Engelmunduskerk gesloten

Zondag 8 oktober: Dienst van Schrift en Tafel om 
10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Angela Ouwehand en Adrie van der Pijl
Koffiedienst: fam. Hoekstra
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor het Missionair Fonds Pioniers
en het Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 15 oktober: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Barbara de Groot
Ontvangstdienst: Esther Filius en Aad de Koning
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kinderkerk

Hij zei: “Wat hebben we een heerlijk gesprek gevoerd!”
Toch had ik alleen maar geluisterd.
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Wat is er te doen
Open Venster

Op donderdag 21 september beginnen de 
middagen van het Open Venster weer.
Binnenkort ontvangt u het nieuwe 
jaarprogramma, en u zult zien dat we 
veel verschillende onderwerpen voor u 
hebben uitgezocht. 

Als eerste komt mevrouw Kalis. Haar verhaal gaat over 
“zakdoeken”. Zij zal ons uitleg geven en laten zien hoe 
de zakdoek is ontstaan. De verschillende patronen 
die werden gebruikt en door wie. Waarvan werden de 
kleurstoffen gemaakt, en wie bepaalde de kleuren. 
Een verrassende middag met een bijzonder onderwerp. 

We beginnen om 14.00 uur in de Ichthusburcht, 
Fahrenheitstraat 37. 
Mocht U moeite hebben met vervoer, dan kunt u bellen 
met Mevr. Roodzant, tel: 0654264671. 

Met een hartelijke groet en misschien tot ziens, 
Het bestuur van het Open Venster. 

Jaarmarkt 2023

In de afgelopen periode is er weer hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de 54e jaarmarkt op zaterdag 30 
september. Ook dit jaar zullen er weer ca. 50 kramen in de 
tuin van de kerk worden opgebouwd, waarvan een aantal 
kerkkramen. Zoals gebruikelijk zijn dit de poffertjes-, 
vis-, worst-, gebak-, boekenkraam en het buffet, maar 
ook de curiosakraam is er dit jaar weer bij. Nieuw dit 
jaar is de kraam die verzorgt wordt door de dames van 
het Craft-café. Er zijn nog enkele kramen beschikbaar 
voor ondernemers of hobbyisten die hun waar graag 
aan de man brengen. Kijk op onze website hoe je een 
van de laatste kramen kunt bemachtigen. De opbrengst 
van alle activiteiten op deze dag is helemaal voor de 
instandhouding van de Engelmunduskerk Oud Velsen.

Om de curiosa- en boekenkraam weer goed gevuld te 
krijgen kunnen van maa. 25 sept. t/m woe. 27 sept. tussen 
19:00 en 20:30 spullen ingeleverd worden in de 
Goede Herderzaal. 

Verder willen wij iedereen oproepen om zelf aan het 
bakken te slaan en uw baksels op vrij. 29 sept. tussen 
19:00 en 20:00 in te leveren in de Goede Herderzaal. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, 
kunt u contact opnemen met Ineke de Jong die het dan bij 
u op komt halen.

Misschien wilt u wel meewerken aan de voorbereidingen 
of tijdens de markt, meld u dan bij de commissie via 

eigen kerknieuws

jaarmarkt@engelmunduskerkoudvelsen.nl Bent u echter 
niet in de gelegenheid of niet in staat om te helpen, dan 
is er een gelegenheid om toch een bijdrage te leveren! 
Door € 20,- te sponsoren dekt u (bijna) de kosten die de 
jaarmarktorganisatie maakt voor het inhuren van een 
marktkraam. Op deze manier komt uw bijdrage voor 100% 
ten goede aan de opbrengst van de jaarmarkt. U kunt op 
de website van de Engelmunduskerk een aparte knop 
vinden: SPONSOR EEN KRAAM.

Wij hopen u op zaterdag 30 september tegen te mogen 
komen op de jaarmarkt en kijken uit naar een fantastische 
dag! Neem ook gerust een vriend, familielid of kennis mee, 
tot dan!

De Jaarmarktcommissie

Niels Rasmussens, tel. 06-18813224

Informatie Christmas Carols 2023

De inschrijving is inmiddels gesloten en de 
repetitieavonden onder leiding van Marlie Durge zijn 
gepland.
Die zullen zijn op woensdagavonden van 20.00 uur tot 
22.00 uur incl. koffiepauze.
De data zijn 13 en 20 september 11 en 25 oktober 8, 22 en 
29 november. Generale repetitie 6 december en uitvoering 
10 december om 17.00 uur.
Team Consistorie

Met vriendelijke groet,
Jorgen Rasmussens

Craft cafe

Vertaling: kunstvaardigheid/ kunstnijverheid.
Na een paar gezellige avonden voor de zomervakantie, 
gaan we weer van start met het Craft Café. 
Woensdagavond 13 september komen we 
weer bij elkaar om 19.30 uur.
Lijkt het u leuk om mee te doen? Kom gerust 
langs en neem uw eigen (hand)werk mee. Er 
is koffie en thee met iets lekkers! Heeft u een 
probleempje, geen nood, samen komen we 
eruit. Dat is het leuke van het Craft Café: we 
kunnen elkaar tips geven en je komt op ideeën door het 
werk van elkaar. De avonden starten om 19.30 uur en rond 
21.00 uur gaan we weer naar huis.
1 november en 20 december zijn de volgende data, noteert 
u ze?

Yvonne Bax en Esther Filius
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Meditatieve wandeling

Zaterdag 9 september is er een meditatieve wandeling. 
Het startpunt is op de parkeerplaats Midden-
Heerenduinen, te bereiken via een zijweg van de Duin-en 
Kruidbergerweg, net voorbij begraafplaats Westerveld in 
Driehuis.  Na afloop is er traditiegetrouw weer thee en 
koffie uit de kofferbak.
Tot 9 september,

Aafke Strooker en Esther Filius

Startzondag op 17 september

Als dit kerkblad bij u in de bus valt, zijn de scholen weer 
begonnen. Ook de activiteiten binnen onze kerkelijke 
gemeente gaan weer starten. 
Om dit te markeren is er een 
startzondag op 17 september. 
Het thema is: Ga mee het 
nieuwe seizoen in!

We starten met een dienst 
voor jong en oud, de kinderen 
blijven in de dienst. De dienst 
zal dan ook niet te lang duren, 
maar voor iedereen is er wat te 
‘horen’. Dus we vinden het fijn 
als u allemaal (als dat natuurlijk lukt) komt Na de dienst 
gaan we met elkaar koffie, thee of limonade drinken en 
delen we onze vakantieherinneringen (op een spelmanier) 
met elkaar waarbij ‘jong en oud’ met elkaar in verbinding 
staan. Vergeet u, jij niet om de natuurlijke materialen, die 
u, jij van je vakantiebestemming hebt meegenomen (zie de 
oproep in SAMEN van 11 juni t/m 15 juli) die zondag mee 
te nemen naar de kerk?? Het mag ook natuurlijk materiaal 
zijn, dat gevonden is in uw, je straat, strand, bos van 
IJmuiden. Want wat gaan we daarmee doen? U/jij merkt 
het vanzelf die zondag.

Tot besluit lunchen we samen, ieder neemt iets lekkers 
mee en al delend eten we samen.

We hopen dat we met velen samen op een gezellige 
manier, oud en jong, wie of wat je ook bent, blij het nieuwe 
seizoen in kunnen gaan!!!

We gaan weer hengelen!

Beste mensen, zondag 10 september is het weer zover, na 
ruim 3 jaar gaan we weer tijdens de 
dienst collecteren met behulp van 
de hengel.
Er hebben zich voldoende mensen 
opgegeven om te kunnen starten 
met hengelen.
Mocht u denken: ik ben vergeten 
mij op te geven of dit lijkt mij wel 
leuk, opgeven kan nog steeds bij 
ondergetekenden.

Nils Rasmussens 0618813224 kerkrentmeester@
engelmunduskerkoudvelsen.nl en
Dirk Tamerius 06 49865969 diaconie@
engelmunduskerkoudvelsen.nl

Collectes Diaconie

Zondag 10 september – Protestantse Kerk – 
Kinderen en Jongeren (Nederland) 

Goed voorbereid met jongeren op weg
Zijn jongeren de toekomst van de kerk ? Nee, ze zijn 
waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk 
om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de 
kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt 
duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan 
aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. 

Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal 
jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs 
en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale 
gemeenten. 

Zondag 17 september – Kerk in Actie – 
Werelddiaconaat (Myanmar)

Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in 
Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan.
In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren 
tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de 
gewapende conflicten landbouwgewassen tot 
consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember 
om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen 
en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk 
in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige 
leningen.

Zondag 8 oktober – Protestantse kerk – 
Missionair werk

Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. 
Maar dat betekent niet 
dat er geen behoefte is 
aan zingeving. Kerken 
spelen hierop in met 
pioniersplekken, een 
nieuwe vorm van kerk-
zijn. Zoals bijvoorbeeld 
pioniersplek LUX in Den 
Haag, waar twintigers 
en dertigers met elkaar 
in ontspannen sfeer 
belangrijke levensvragen 
bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 
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pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen 
nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen die nu niet 
kerkelijk betrokken zijn.

U kunt deze projecten steunen via de (online) collecte of 
uw gift overmaken op bankrekening 
NL05 INGB 0000 1398 04 tnv Prot Gem. Velsen-Z/
IJmuiden-O), o.v.v. het project. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
De Diaconie

De diaconie wil graag de aandacht vestigen op de Week 
tegen Eenzaamheid die gehouden wordt van 28 september 
t/m 4 oktober.

Kom erbij! In deze week staat ontmoeting en verbinding 
centraal. 

Door het hele land is er tijdens de Week tegen 
Eenzaamheid extra aandacht voor het thema 
eenzaamheid en sociaal isolement. In veel plaatsen zijn 
er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en 
nieuwe contacten kunnen leggen. Iedereen kan deelnemen 
aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken 
of organiseren van een activiteit. Want eenzaamheid 
aanpakken begint met in contact komen.

Eenzaamheid
1 op de 10 mensen in Nederland voelen zich erg eenzaam. 
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van 
eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, 
leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder 
meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of 
geluk tekortschiet. 

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid 2023 wordt georganiseerd 
door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Meer dan 250 gemeenten en zo’n 170 landelijke bedrijven 
en maatschappelijke organisaties zijn bij het programma 
aangesloten. Samen zetten zij zich in om de trend van 
eenzaamheid te doorbreken.

Tijdens deze week is er op Woensdag 4 oktober tussen 
10.00 en 12.00 uur de gebruikelijke koffieochtend.

Misschien kent u iemand die eenzaam is, neem hem/haar 
dan eens mee voor de koffie. 

Iedereen is welkom! 
De diaconie

Stichting De Vakantiebank

De diaconie doneert jaarlijks aan diverse goede 
doelen. Deze donaties gaan buiten de gebruikelijke 
doorzendcollectes (Kerk in actie, Protestant Nederland, 
Zending, etc) om. 

Tijdens de zomer hoorden wij voor het eerst van Stichting 
De Vakantiebank. Nadat we meer informatie over deze 
stichting te weten kwamen hebben wij als diaconie 
besloten aan deze stichting te doneren. 

Wat is/doet de Vakantiebank ?
De Vakantiebank wil gezinnen die in armoede leven en 
gezinnen in een hulpverleningstraject een hoger gevoel 
van welzijn bezorgen. Op vakantie kunnen gaan met 
gezinsleden maakt daar een belangrijk deel van uit. Een 
aanzienlijk deel van deze doelgroep kan namelijk nooit 
met vakantie. De Vakantiebank wil dit veranderen door 
gratis vakanties aan te bieden aan deze mensen. 

De Vakantiebank kent twee typen doelgroepen. 
A. Gezinnen (of anderssoortige huishoudens) die 
op of onder de armoedegrens leven en dat kunnen 
aantonen (d.m.v. een pasje van de Voedselbank of 
uitkeringsgegevens). Tevens zijn ze minimaal 3 jaar niet 
op vakantie geweest. 

B. Gezinnen (of anderssoortige huishoudens) die worden 
aangemeld door een hulpverleningsorganisatie. De 
hulpverlener staat ervoor in dat het betreffende gezin 
veel baat zou hebben bij een gratis vakantieweek. De 
Vakantiebank leent in dit geval het vertrouwen van de 
hulpverlener, het inkomen wordt niet getoetst. 

De Vakantiebank benadert aanbieders in de 
recreatiebranch om gratis accomodaties beschikbaar te 
stellen, maar ook particulieren bieden hun vakantiehuis 
aan. Voor 310 euro kan De Vakantiebank een gezin (tot 
maximaal 6 personen) een onbezorgde vakantieweek 
bieden, met vervoersvergoeding, gratis een aantal 
activiteiten gedurende de week en vouchers voor 
supermarkt of kleine uitstapjes en horeca. 

Ervaringen van deelnemers :
"Wat hebben wij een mooie vakantie gehad! We hebben 
leuke nieuwe mensen leren kennen! Van s'ochtens 
tot s'avonds hebben de kinderen buiten gespeeld!! En 
we hadden prachtig weer. Super bedankt voor deze 
onvergetelijke vakantie." 

"Onze eerste vakantie als gezin, mogelijk gemaakt door 
De Vakantiebank! Onze zoon heeft de tijd van zijn leven 
gehad. Het weer zat ontzettend mee (heet) en er is dan 
ook veel gezwommen. Vakantiebank en donateurs heel 
erg bedankt!! 

Meer informatie kunt u lezen op www.devakantiebank.nl
De diaconie is van mening dat deze stichting zeker onze 
steun verdiend.

Namens de diaconie
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Rekening & verantwoording
Nieuws uit de kinderkerk

Dit stukje voor ons kerkblad schrijf ik op de dag dat er op 
de voorpagina van de krant staat dat twee onderzoekers 
een geheim hebben ontdekt over onze kerk. Een 
interessant stuk. (IJmuider Courant, 22/8/’23)
Wat geen geheim is, is dat we in onze kerk elke zondag 
een fijne dienst houden voor kinderen van alle leeftijden. 
Voorheen was de leeftijdsgrens van 4 tot 12 jaar, maar 
daaronder en daarboven zijn kinderen ook altijd welkom! 

Zo zijn Olivia en Parisa nu overgevlogen naar de tieners, 
maar mogen ze nog steeds gezellig mee naar onze eigen 

ruimte tijdens de preek in de 
‘grote-mensen-kerk’.
De overvliegdienst deden we 9 juli j.l. wel in de kerk, 

waarbij de alle kinderen in de dienst bleven. Er was nl van 
alles te doen voor ze in die dienst: zo mochten ze samen 
met dominee Kees alle vreemde vogels een plekje geven 
in en om de boom op de poster en was er een bingo-kaart 
waarop ze de discipelen van Jezus mochten inkleuren op 
het moment dat ze de naam van één van hen genoemd 
hoorden worden tijdens de preek. Het was daarmee echt 
een dienst voor jong en (groot)ouder.
Aansluitend aan de dienst was er een picknick voor 
iedereen die daar aan mee wilde doen. Er werd van allerlei 
lekkers uitgestald op een grote tafel buiten en er werd 
genoten van het eten dat samen werd gedeeld. Natuurlijk 
gingen we ook nog op onze jaarlijkse berenjacht met 
dominee Kees! 
We mochten in de tuin van de kerk, onder de bomen die 
niet te lijden hadden gehad van de storm Poly, die een 

aantal dagen daarvoor had huisgehouden in Nederland in 
het algemeen en in Velsen in het bijzonder. 
Diezelfde storm zorgde ervoor dat we op korte termijn 
onze plannen hadden moeten bijstellen, want picknicken 
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Opbrengst doorzendcollectes Diaconie:

25 Juni 2023: Werelddiaconaat- Colombia	 EUR 127,90
16 Juli 2023:   Hospice De Heideberg	 EUR 172,00

Krijn Gesink, diaconie

Mededeling van de kerkenraad

Half juni heb ik u moeten melden dat Joke Stam per direct 
het scribaat heeft moeten neerleggen i.v.m. haar gezond-
heid. Zoals u heeft kunnen lezen, gaat het weer goed met 
Joke, wat heel fijn is.

Joke was al ruim 4 jaar scriba ad interim en had aan 
het begin van dit jaar aangegeven dat dit haar laatste 
jaar als scriba zou zijn, niet wetend dat ze half juni om 
gezondheidsreden zou uitvallen.

Met blijdschap kan ik melden dat de functie van scriba per 
direct wordt overgenomen door Liesbeth van der Lugt. Als 
kerkenraad zijn we blij dat zij deze taak op zich wil nemen. 
Met Joke Stam is de afspraak gemaakt dat ze Liesbeth zal 
inwerken.

Dit heeft wel tot gevolg dat het voorzitterschap van de 
diaconie vacant is en dat we op zoek zijn naar nieuwe 
diakenen.

Weet u iemand die dit zou kunnen doen, dan hoor ik dat 
graag.

Met een vriendelijke groet,

Dirk Tamerius, voorzitter kerkenraad

Bloemengroet

De bloemen uit de 
Engelmunduskerk gingen 
met onze hartelijke 
groeten naar de volgende 
gemeenteleden:

16-7	 Mevr. J.C.J. Uijtendaal-Smolenaars en 		
	 dhr. C.W. van de Grift

23-7	 Mevr. G. de Vlieger-van Zandvoort en  
	 dhr. M.A. Arends 

30-7	 Mevr. A.C. de Koning-Gravemaker en		
	 de fam. de Mik

13-8	 Mevr. E.M. Nieveld-de Waal

27-8	 Dhr. J.D. Langelaar en dhr.  K. Deuten

in Velserbeek –wat eerst het plan was- was echt te 
gevaarlijk. Ook de speurtocht moest verplaatst; die zette 
Johan uit in de tuin van en het in oude dorp naast de kerk. 
De groep (kinderen en volwassenen) splitste zich in 
tweeën en de twee groepen liepen, al zoekend naar letters, 
door het dorp. Onderweg werden er spelletjes gedaan die 
allemaal te maken hadden met het thema van die zondag: 
(vreemde) vogels.  
Zo werd er een soort ‘wie ben ik’ gespeeld, maar dan met 
vogelnamen, legpuzzels gemaakt, een kippenvang-spel en 
natuurlijk een eierloop, want zonder ei geen vogel., maar 
dat is een beetje het ‘kip of het ei’-verhaal.
Aan het einde van de speur- en spelletjestocht hadden 
de kinderen de letters om nog een bijzondere vogel te 
ontdekken: de paradijsvogel. 
Het werd een mooie dag! Mede dankzij de hulp die we 
kregen van mensen en de medewerking van Peter en 
Monique, zodat we toch in en om de kerk ons uitje konden 
vieren. 
Er komen nog meer leuke diensten aan (startzondag 
bijv.), dus hou vooral de website in de gaten. En na 
de zomervakantie is er weer gewoon iedere week 
kinderkerkdienst, waar we ook steeds een klein feestje van 
maken!
Met vriendelijke groetjes van alle kinderkerkleiding, 

Henny
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Samen onder Één Dak Dag

Zondag 27 ugustus , een zondag die in het teken stond 
van Agapé.
Agapé betekent zoveel als belangeloze liefde.

In plaats van een ochtenddienst begon deze dag met een 
Morgengebed. De bijbellezing ging over Handelingen 2 : 
43-47 - “Het leven van de eerste gemeente”.  De eerste 
christenen kwamen regelmatig bij elkaar, ieder bracht 
wat mee en gaf dat bij binnenkomst af om de tafel klaar 
te maken. Na afloop van de maaltijd werd wat over was 
uitgedeeld aan degenen die iets nodig hadden.

In de kerk zaten de aanwezigen ook aan “tafel”. Het 
morgengebed begon met het lied “Dank U voor deze 
nieuwe morgen”. Tijdens de overweging noemde Kees 
enige kernwoorden die onthouden moesten worden 
aangezien deze woorden later op de dag weer nodig 
waren. De dienst werd besloten met het lied  “Liefde, 
eenmaal uitgesproken”. Na de dienst was er koffiedrinken 
en dit ging langzaam over in een gezamenlijke maaltijd. 

Aan deze dag was een aktie voor Voedselbank Velsen 
verbonden. Een vrijwilliger van de Voedselbank was 
uitgenodigd en hield een kort praatje, waarna de 
aanwezigen vragen konden stellen. De gemeenteleden 
van beide kerken en bewoners van het dorp Oud-Velsen 
hebben massaal gehoor gegeven aan deze aktie, want de 
opbrengst was overweldigend. 
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ZOMERLUNCH

Het was totaal geen zomer op woensdag 2 augustus,
de regen kwam met bakken uit de lucht.

Velen trotseerden toch de regen en kwamen 
naar de koffieochtend en schoven daarna aan
voor de zomerlunch.

We hebben genoten van een heerlijke lunch.
Bij het verlaten van de kerk scheen de zon en
werd het toch nog zomer die dag.

Namens de diaconie

Liesbeth van der Lugt

Bedankje Voedselbank

Naar aanleiding van de aktie ontvingen wij onderstaand 
berichtje van Voedselbank Velsen.

Gefeliciteerd en heel erg bedankt voor een fantastische 
inzameling. Wat een mooi resultaat. Wiebren heeft 
de kratten teruggebracht. We zijn heel erg blij met de 
producten die we hebben gekregen. We hebben vaak 
tekort aan deze producten en zijn blij dat we nu een mooie 
voorraad hebben.
Nogmaals heel veel dank.

Bedrijfsleider Voedselbank Velsen

Hierna verplaatsten we ons naar de Goede Herderzaal 
waar kaarsen werden uitgedeeld die beschreven of met 
was bewerkt konden worden met de kernwoorden uit de 
overweging. Als men hier niet aan mee wilde doen kon je 
ook gewoon gezellige samen zitten voor een praatje. 

De dag werd afgesloten met een kopje koffie/thee en een 
kleine versnapering.

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

De Voorbereidingsgroep SOEDdag
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NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS

Terugblik samen-onder-één-dakdag                  
Zondag 27 augustus vond voor de tweede keer een 
samen-onder-één-dak dag met de Ichthuskerk plaats. Dit 
keer was de Engelmunduskerk de plaats van samenkomst. 
Vanwege de slechte weersverwachting vonden de 
activiteiten binnen plaats. De dag was georganiseerd rond 
het begrip agapè, dat in het Grieks zoiets als ‘belangeloze 
liefde’ betekent. 

We begonnen de dag om 10.45 uur met een morgengebed, 
overgaand in koffiedrinken en gezamenlijk eten. Want 
bij een agapèviering hoort de gezamenlijke maaltijd er 
helemaal bij. Een maaltijd leent zich uitstekend om op een 
ongedwongen manier het geloofsgesprek met elkaar te 
voeren. Daarna mochten we op kaarsen onze creativiteit 
botvieren: het leverde hele mooie versierde kaarsen op! 
Een ander belangrijk onderdeel van een agapèviering is 
het delen met mensen die het minder hebben dan wij. 
Hiertoe hadden we de voedselbank Velsen gevraagd 
wat voor producten ze goed konden gebruiken. Het dorp 
Velsen-Zuid werd hier met een flyeractie bij betrokken: 
ieder kon spullen inleveren. Veel mensen buiten en binnen 
de kerk gaven hun bijdrage: de voedselbank moest met 
een busje komen om alle gedoneerde producten mee 
te nemen! Kerk en dorp vielen hierbij samen. Veel dank 
aan de voorbereidingsgroep die deze dag tot een succes 
gemaakt heeft!

Kerkdiensten september en begin oktober          
De zomer is alweer bijna achter de rug. De 
maand september dient zich aan. De maand 
september kenmerkt zich door allerlei diensten 
met een bijzonder tintje. Hieronder deze diensten:                                                                                                                                        
10 september ’s middags. Om 15 uur is er in onze 
Engelmunduskerk  weer aangepaste gezinsdienst 

voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
Het jaarthema is: ‘Ga je ook 
mee?’. Dit naar aanleiding 
van het jaarthema dat 
ons is aangereikt door 
ons dienstencentrum 
in Utrecht. Na afloop van de dienst is het 
koffiedrinken met daarna weer een heerlijke maaltijd 
als start van het nieuwe seizoen! Voorgangers 
zijn pastor Greet Bijl en ondergetekende.                                                                                                                                  
17 september. Startzondag met als voorganger 
Helga Frömming. Zie ook elders in dit kerkblad.                                                                                                                                        
24 september. Oecumenische dienst in de RK 
Engelmunduskerk van Driehuis. Voorgangers zijn: Joisain 
Ninaber vanuit de RK Parochie, Harald Münch vanuit de 
OK parochie en ondergetekende namens de Ichthuskerk 
en de PKN Engelmunduskerk. Let op! Deze dienst begint 
om 10.30 uur (half elf). Onze eigen kerk is dan gesloten.                                                                            
1 oktober. Een dag na de jaarmarkt (rondje ronde de kerk) 
is onze kerk gesloten. Er is dan een samen-onder-één-
dakdienst in de Ichthuskerk. Voorganger is ds. J. van de 
Meent.
8 oktober. We vieren dan het Heilig Avondmaal in onze 
gemeente. Ondergetekende is dan de voorganger. 
Zo maken we met de kerkdiensten na de zomer een 
vliegende start!

Groet                      
Langzamerhand gaan we richting de herfst. De dagen 
worden kort; het kerkelijk winterseizoen staat weer voor 
de deur. Iedereen een goede tijd toegewenst. Velen van u 
hoop ik weer te ontmoeten in de tijd die voor ons ligt.
Een hartelijke groet aan u allen!

Ds. Kees Lous

IN MEMORIAM  -  Coby Uijtendaal
Op 18 augustus overleed op de leeftijd van 95 jaar Jacoba Cornelia Johanna Uijtendaal-Smolenaars, bij iedereen 
bekend als Coby Uijtendaal. De laatste weken van haar leven woonde ze in Breezicht: thuis blijven wonen aan 
de Bonifaciusstraat werd steeds moeilijker. Bovenaan de rouwkaart wordt Coby raak getypeerd met de woorden 
eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde. Nooit hoorde je Coby klagen of mopperen. Alweer heel lang geleden 
is Coby van het ene op het andere moment totaal doof geworden. Op een bewonderenswaardige manier is ze met 
deze handicap omgegaan. Juist omdat het niet vanzelfsprekend was dat ze alles kon volgen, deed ze heel veel 
moeite om toch betrokken te blijven bij de familie en de kerk. Want Coby was een gelovige vrouw die graag naar 
de kerk ging: ze was een trouw gemeentelid. Tijdens de zondagse kerkdienst kreeg zij de uitgetypte preek die ze 
dan mee kon lezen. Het begrip ‘Samen’ betekende voor haar heel veel: ‘samen’ betekent ook erbij horen. Liefde 
was voor haar heel belangrijk. Samen met Coby had ik zes jaar geleden met haar al allerlei zaken rondom haar 
uitvaart op papier gezet. Als Bijbellezing koos zij voor Johannes 15: 9-14 dat gaat over Gods liefde voor de mensen, 
de liefde van de mensen tot God en de menselijke liefde onderling. Op 24 augustus klonken die woorden in haar 
afscheidsdienst op Duinhof en luisterden we naar liederen en muziek die zij zelf had uitgekozen. Daarna hebben we 
haar naar haar laatste rustplaats begeleid. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen wensen we Gods troost toe 
in deze tijd van verdriet en gemis.

Ds. Kees Lous
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Berichten van elders
Open monumenten dag zaterdag 9 en
zondag 10 september

Iedereen is van harte welkom om zaterdag 9 september 
een kijkje te nemen bij enkele prachtige monumenten in 
het dorp Velsen.
Het thema van de monumentendagen 2023 is ‘levend 
erfgoed’.

Twee monumentenwandelingen Dorp Velsen en 
Engelmunduskerk
De wandelingen starten om 10.00 uur en 14:00 uur op de 
hoek van de Meervlietstraat en de Zuiderdorpsstraat naast 
de parkeerplaats. Tijdens de wandeling vertellen bewoners 
van het dorp iets over de geschiedenis van het monument 
waarin zij wonen. Bij het bezoek aan de Engelmunduskerk 

komen zowel de binnen- als de buitenkant van de kerk aan 
bod.

De duur van de wandeling is iets meer dan twee uur, plus 
halverwege drie kwartier pauze in de kerk voor koffie of 
thee en iets lekkers. De wandeling eindigt bij het Raadhuis 
voor de Kunst, waar gelegenheid is de tentoonstelling 
‘Levend Erfgoed’ te bezoeken.

Aan elke rondleiding kunnen minimaal 5 tot maximaal 
20 personen deelnemen. Vooraf een ticket bestellen is 
verplicht. Tickets: Ga naar engelmunduskerkoudvelsen.nl/
cultuur-kunst of telefonisch 06-8193 7234.

NIEUWS vAN DS. ZUIDEMA

Plubers: terugblik op zomerbarbecue en
nieuwe activiteit

Op 16 juli hebben we 
het seizoen afgesloten 
met de 12-16 jarigen 
(de Plubers) van de vier 
kerken (Engelmunduskerk, 
Ichthuskerk, Dorpskerk 
en Kruispunt). We konden 
weer terecht op het Scoutingterrein en het weer zat mee. 
Na een inhoudelijk deel over Jona (en hoe sta je zelf op 
tegen onrecht?) hebben we heerlijk gegeten en natuurlijk 
‘Weerwolven’ gespeeld. 
De volgende activiteit staat alweer gepland:

Sirkelslag: landelijk spel voor 9-12 jarigen en
12-16 jarigen

17 september a.s. doen we weer mee aan het landelijke 
spel ‘Sirkelslag’. We spelen in twee groepen tegen andere 
teams in het land. 
Natuurlijk hopen we 
dat we winnen, maar 
in elk geval hebben 
we veel plezier met 
het samen spelen. 
Het bijbelboek 
Esther vormt het 
kader, vanuit het 
thema ‘Ga mee!’ Van 
harte welkom in de 
Ichthusburcht op zondag 17 september, 16.30-19.00 uur. 
We eten tussendoor gezellig samen patat. Graag wel even 
opgeven bij Yvonne Bax yvonnebax@ziggo.nl.  

Hartelijke groet,
ds. Joke Zuidema
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De deelname is gratis. U ondersteunt de beide 
vrijwilligersorganisaties door een sponsor-ticket te 
bestellen.

Startpunt: Meervlietstraat hoek Zuiderdorpsstraat.

Met vriendelijke groet,

Jorgen Rasmussens
webmaster Engelmunduskerk Oud Velsen

Lezing en boekpresentatie Stoomtramlijn 
Haarlem-Velsen-Alkmaar

Lezing in de kerk over de stoomtramlijn die vanuit 
Haarlem via Velsen naar Alkmaar reed. Deze wordt 
afgesloten met een boekpresentatie. Bijzonder aan deze 
geschiedenis is dat de tram een oversteek moest maken 
over het Noordzeekanaal ten tijde dat er geen brug 
beschikbaar was. 

De presentatie wordt verzorgd door de heer Wim 
Beukenkamp, voorzitter van de Stichting De Nieuwe 
Blauwe Tram uit Haarlem. 

De geschiedenis van deze tramlijn wordt aan de hand van 
foto’s verteld. Met name hoe destijds de tram tot 1905 
via een draaibrug en daarna per pont het Noordzeekanaal 
overstak.
Aansluitend aan de lezing is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en volgt een pauze.

In het tweede gedeelte van de middag wordt het 
zevende deel uit de boekenreeks van De Nieuwe Blauwe 
Tram gepresenteerd. Dit eerste exemplaar wordt dan 
aangeboden aan de heer Frank Dales, burgemeester 
van Velsen, die ook het voorwoord schreef. Het boek 
beschrijft wat in het eerste gedeelte van de middag over 
de stoomtramlijn wordt verteld. Ook is de geschiedenis 
opgenomen van de tramlijn van Amsterdam naar Alkmaar 
en de “Waterlandse Tram” die tussen Amsterdam en 

Edam/Volendam reed. Het prachtig verzorgde boek is na 
afloop te koop.
De toegang is € 5,00 p.p. Om kaarten te bestellen ga naar 
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/cultuur-kunst of 
telefonisch 06 - 4405 6877

Meer info:	 www.denieuweblauwetram.nl
Wanneer:	 zondag 8 oktober 2023 om 15:00 uur

Chr. Mannenkoor IJmuiden jubileert met 
optreden in de Petrakerk

Kom vrijdagavond 13 oktober 2023 naar de Petrakerk 
in IJmuiden en beleef een feestelijke muziekavond met 
het jubilerende Christelijk Mannenkoor IJmuiden. Het 
programma staat geheel in het teken van het 70 jarig 
jubileum van het koor. U hoort een aantal muziekwerken 
uit het rijke muziekarchief, afgewisseld door meer 
eigentijdse koormuziek uit de kerkelijke traditie. Twee 
solisten, mezzosopraan Annelies van der Vlies en bariton 
Peter de Bruin, geven de avond een extra feestelijk tintje. 
Zij doen dat solistisch of samen met de mannen.
Dirk Out op orgel en Peter Bontje op piano staan garant 
voor een stemmige instrumentale omlijsting van het 
geheel.
Al met al belooft het een sfeervolle en gevarieerde 
muzikale avond te worden! Tenslotte nog dit: deze 
muziekavond is geheel gratis toegankelijk. Om de kosten 
te beperken wordt u tijdens de avond gevraagd een 
(kleine) financiële bijdrage te leveren. Noteer alvast 13 
oktober a.s. in uw agenda, u bent van harte welkom! 

Adres: Petrakerk, ingang Merwedestraat;
aanvang: 20.00 uur. 

Viva la musica!!

Gratis cursus koorzang, georganiseerd door het 
Immanuelkoor i.s.m. het Verhalenhuis te Haarlem.
Heb je altijd al in een koor willen zingen of zou je weer 
eens in een koor willen zingen? Kom dan vrijblijvend 
drie sessies koorzang volgen bij het Immanuelkoor te 
Haarlem. Iedereen is welkom, van onervaren tot ervaren 
(herintredende) koorzanger. 

Data: woensdag 13, 20 en 27 september 2023. 
Locatie: Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem
Tijd: 19u-19:50u 

Je bent van harte welkom om aansluitend de koorrepetitie 
van het Immanuelkoor bij te wonen om de sfeer te 
proeven. We repeteren iedere woensdagavond van 20.00  
tot 22.00 uur.

Mocht je interesse hebben dan kun je ook een kijkje 
nemen op www.immanuelkoor-haarlem.nl , daar lees je 
meer informatie over ons koor. Je kunt je opgeven bij: 
immanuelkoor7@gmail.com 

De zang-sessies staan onder leiding van dirigente en 
zangcoach Sarah Elias. 
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wij HEBBEN GELEZEN
Ik wil eraf

Ik zal 4 jaar geweest zijn, misschien 
net 5. Het was vakantie, maar in die 
jaren ging je nog niet ver weg. Wij 
gingen naar Brabant, twee weken 
in de tent. Ik herinner me vooral de 
Drunense duinen. In de middag – als 
mijn zusje ontwaakt was – mochten 
we daar spelen.

Op zo’n middag kwamen we onderweg langs een kapelletje. 
Christus hing aan het kruis. Mijn zusje begon kabaal te 
maken in de wandelwagen, maar ik was kennelijk geschokt 
door hetgeen ik zag. Want ik heb er geen actieve herinnering 
aan, maar volgens de overlevering moet ik hebben gezegd: 
‘Kijk eens mama, wat zielig. Dat jongetje roept: Hellup, ik wil 
eraf.’

Zelf ben ik van mening dat andere zaken een veel 
beslissender rol hebben gespeeld, maar mijn familie houdt 
koppig vol dat deze uitspraak zonneklaar bewijst dat het er 
altijd al in heeft gezeten, en dat het geen wonder is dat ik 
later predikant ben geworden.

Deze zomer was het weer vakantie, maar het werd geen 
Brabant. Wij waren in voormalig Oost-Duitsland, en een 
van de steden die we aandeden was de prachtige oude 
stad Schwerin. Onze eigen ‘eigen’ Prins Hendrik werd daar 
geboren in een sprookjeskasteel.

Nog indrukwekkender was de lutherse St. Marien-Dom. De 
dominee zelf was aanwezig om te vertellen over de roerige 
herfst voorafgaand aan ‘die Wende’ in 1989. Elke maandag 

kwamen mensen in de Dom om te bidden voor vrede, en hun 
aantal groeide met de week.

Op 23 oktober verzamelden zich zelfs 40.000 mensen. Met 
een kaars in de hand en zwijgend demonstreerden zij voor 
vrijheid. Op hun spandoeken stonden woorden uit Micha 4: 
‘Zwaarden worden ploegscharen.’ In de zijstraten wachtte 
het leger, maar dat greep niet in.

Zó concreet kan geloven zijn. In de DDR van 1989 ging 
geloven over mensen die ruim 40 jaar geknecht waren en in 
hun geloof de kracht vonden om op te staan. Concreter kan 
het niet. Geloof is ten diepste bevrijding van wat mensen 
er onder houdt. Geloof is altijd geloof dat het anders kan. 
Dat zwaarden ploegscharen kunnen worden. En dat muren 
kunnen vallen.

Soms denk ik: in onze hele westerse wereld krimpt de kerk. 
Maar overal elders – Azië, Afrika, Latijns-Amerika – groeit 
de kerk tegen de klippen op. Er is geen houden aan. Het kán 
toch niet anders of dat heeft te maken met de concreetheid 
van geloven? In die delen van de wereld weten ze exact wat 
geloof is. Geloof is bevrijding. Geloof is geloof dat het anders 
kan.

Een dag na Schwerin fietsen we langs een kapelletje. 
Christus hangt ook nu aan het kruis. Toen ik kind was, dacht 
ik dus dat hij daar af wilde. Nu denk ik: hij hangt daar goed. 
Hij hoort daar. Voor alle mensen die bevrijding zoeken. Voor 
plekken waar zwaarden ploegscharen moeten worden. 
Voor Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Voor jou en mij, voor 
iedereen.

Ds. Peter Verhoeff - Classispredikant

De verstandige en eerlijke ezels

Een fabel uit de Joodse traditie over luiheid en nietsdoen

Een boer bezat eens drie huisdieren: een paard, een ezelin 
en een varken. Het paard en de ezelin moesten werken 
en daarvoor kregen zij het nodige voer. Veel gunstiger 
leek het lot van het varken, dat niet werkte, maar toch 
overvloedig te eten kreeg.

Op een dag nu zei het paard tegen de ezelin: "Hoe dwaas 
en tevens ondankbaar is onze heer toch. Zie toch eens, 
hoe hard wij moeten werken, en wij krijgen daarvoor 
precies afgepast eten, terwijl het varken, dat helemaal 
niets doet, massa"s te eten krijgt."

"Wacht maar," antwoordde de ezelin, "tot het geschikte 
tijdstip aanbreekt. Je zult dan het treurige einde van het 
varken zien en je ervan kunnen overtuigen, dat het niet 
voor niets zoveel te eten heeft gekregen, omdat genot 
zonder arbeid nog nooit iemand goed is bekomen."

Het duurde inderdaad niet lang of het gemeste varken 
werd geslacht.

De ezelin had in die tijd een jong, dat de voorspelling van 
zijn moeder had gehoord. Toen hij later een iets grotere 
portie gerst kreeg, wilde hij dat niet opeten, omdat hij bang 
was, dat hij het lot van het zorgvuldig gemeste varken 
zou moeten delen. Maar zijn moeder stelde hem met 
de volgende woorden gerust: "Je kunt het zonder angst 
opeten, mijn kind, want niet het genot brengt de dood, 
maar het nietsdoen!"

Toelichting
Veel joodse verhalen komen uit de mondelinge geloofsleer 
die pas later is opgeschreven in bijvoorbeeld de talmoed 
(400 na Chr.) en de midrasj-verzamelingen (van 400 na 
Chr. tot 1350 na Chr.). Dit verhaal komt uit een midrasj-
verzameling en gaat over een van de geboden die het 
geloof voorschrijft (luiheid).



De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

FOTO LOEK ANDERSON
E L T A  T R A N S F E R S H O P

Trompstraat 1-5    1971 AA IJmuiden     info@elta.nl

DRUKKERIJ ELTA                tel.	0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXL print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• spandoeken

• gelegenheidskaarten

• ontwerpen

• posters

• scripties

• stickers

JAAR

60

Trompstraat 1 • IJmuiden • tel 	0255 53 58 18

Wij zetten al ruim 17 jaar alle 
soorten videotapes 

VHS • Betamax
Video 8 • Hi8 • Mini 

DVD
over op USB-stick, externe HDD of 
DVD (maar ook Dia's).
Als u meerdere banden inlevert, 
betaalt u een lagere prijs.

Videobanden
digitaliseren



Predikanten
•	 ds. C. Lous		 0255 52 44 73
	 ’t Roode Hart 9
	 1981 AH Velsen-Zuid
	 shiprev@hetnet

•	 ds. J. Zuidema (ambulant)	 	06 3801 4580
	 Dammersboog 30
	 1991 SK Velserbroek
	 j.zuidema@protestantsekerk.nl

Kerkrentmeesters
•	 Secretaris
	 hr. N. Rasmussens		 06 1881 3224
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Penningmeester		 06 5372 0090
	 hr. J.F. Manten
	 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Vrijwillige bijdragen
	 NL27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Vrijwillige bijdrage

Collectes
•	 Online collectezak
	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-

collectes 

•	 Bestellen collectebonnen
	 hr. A. Selier		 0255 53 60 82
	 Platanenstraat 23
	 1971 NH IJmuiden
	 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

	 NL36 INGB 0000 1490 43
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Collectebonnen

Kerkblad samen
•	 Redactieleden
	 Joke Stam		 0255 52 09 66
	 Jan Oosterveen		 0255 51 17 94
	 Aafke Strooker		 0255 52 14 14
	 Frits Vermeulen		 0255 52 22 69
	 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Bezorging en mutaties
	 Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
	 hr. W.J.Mak		 0255 52 05 04
	I Jmuiden
	 fam. Van Broekhuyzen		 0255 53 24 86

•	 Vrijwillige bijdragen
	 NL27 RABO 0139 2393 83
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Kerkblad Samen

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

Bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres
Scribaat
mw. E.A. van der Lugt  06 8398 0623
Waalstraat 107D

1972 WR IJmuiden
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

Kinderkerk
•	 Henny de Wit
	 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Giften
	 NL94 RABO 0373 5974 52
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
	 o.v.v. Kinderkerk  

Diaconie
•	 Penningmeester		 06 5788 2490
	 hr. K. Gesink
	 diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Financiële bijdragen
	 NL05 INGB 0000 1398 04
	 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O.
	 o.v.v. Diaconie

Taxi-service
•	 Contactpersonen
	 hr. W. Mak		 0255 52 05 04
	 hr. B. te Beest		 0255 51 74 18

•	 Rooster
	 Voor die personen die gebruik willen maken 

van de taxi-service is een rooster opgesteld. 
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website
•	 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kerkgemeenschap
	 Joke Stam
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Redactie kunst&cultuur
	 Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
	 redactie@engelmunduskerkoudvelsen.nl

•	 Webmaster
	 Jorgen Rasmussens		 0255 51 20 40
	 engelmunduskerkoudvelsen@gmail.nl

Vertrouwenspersoon
•	 Piet Dalebout		 06 5766 5859

Koster
•	 hr. A.G. Bresser		 06 5314 5658
	 Meervlietstraat 41
	 1981 BK Velsen-Zuid
	 anton.bresser@gmail.com


